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In deze periode van het jaar, wanneer de dagen korter 
worden en de nachten langer, zoeken we naar licht -
letterlijk en figuurlijk. In en rondom de Maranathakerk 
wordt dit zichtbaar: onlangs is een kerstboom met lichtjes 
geplaatst op het dak boven de entree en sindskort wordt 
het glas-in-beton raam van binnenuit verlicht. 
Deze symbolen herinneren ons eraan dat het Licht van 
Christus altijd schijnt, juist in donkere tijden. 

Maar het blijft niet bij symboliek. De PGN wil haar deuren 
breder openen voor de samenleving. In de Ontmoetingskerk 
zijn er al het luisterbankje, de Aanloop, het kapperscafé en 
het Ontmoetingscafé. De tuinkamer is enkele jaren geleden 
uitstekend geschikt gemaakt voor dergelijke wijkactiviteiten. 

In samenspraak en met ondersteuning van de gemeente 
Nijmegen is afgelopen maanden gewerkt aan het realiseren 
van een Huiskamer van de Wijk in de Maranathakerk. 
De uitstraling van de entree is vriendelijker, veiliger en meer 
uitnodigend gemaakt. Er zijn 
bloembakken geplaatst op het 
plein, drempelhulpen geplaatst 
en de palen bij entree zijn verwij-
derd. Het prikkeldraad rondom 
de tuin en langs de heggen is 
verwijderd. Aan weerszijden 
van de entree hangen beeld-
schermen: links met info over 
kerkdiensten en rechts met 
informatie over activiteiten vanuit 
(de Huiskamer van) de Wijk.
Dankzij de gemeente Nijmegen 
staat er sinds half november een 
bankje op het plein, waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten.

Zaterdag 1 november vond de 
officiële opening van de Huis-
kamer van de Wijk plaats. 
De opkomst was heel goed, veel 
wijkbewoners kwamen een kijkje 
nemen. Koster Willem heeft zich 
enorm ingezet om een mooie 
doorsnede van initiatieven uit de 
wijk te regelen en zo een succes 
te maken van deze opening.

Een week later hebben kinderen na de dienst bloembollen 
geplant rondom de vredesvlag, die voor het eerst werd 
gehesen. Een teken van hoop en verbondenheid. Zo laten 
we als kerk zien dat vrede en licht hand in hand gaan, en 
dat we samen werken aan een warme, gastvrije plek voor 
iedereen.
Tijdens dienst van 9 november werd gesproken over wat we 
als kerk doen aan vrede? Dit leverde meerdere reacties op: 
we bidden voor vrede, we zoeken mensen op, we sturen een 
brief naar de synode over vrede, maar dat doen we allemaal 
in de kerk. 

Hoe kunnen we aan de buurt laten zien dat we vrede 
belangrijk vinden? Dit is meteen na de dienst concreet 
gemaakt, door het ophangen en hijsen van de vredesvlag. 
Vrede moet je ‘mooi’ maken, we moeten het versieren, 
daarom zijn ook bloembolletjes rond de vlag geplant door 
kinderen. Zij kozen ieder een ouder gemeentelid om samen 
bolletjes te planten en zo met elkaar in contact te komen.

Het is heel snel gegaan, van ideeën naar realisatie: op 
7 oktober zijn de plannen onder het genot van een verse 
pizza besproken met vrijwilligers en het CvK. Dankzij goed 
teamwork zijn begin december veel plannen al tot uitvoer 
gekomen. 

Groot compliment voor de teamprestatie van CvK, inzet van 
jonge en oude vrijwilligers (al dan niet aangewezen tijdens 
de kerkdienst) en de support van gemeente Nijmegen.
Extra grote dank aan Yvonne, Willem, Marcel, Paul,
de tuinvrijwilligers (John, Jaap en Cor), Barend en Cornelis.
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Kerkdiensten

Zondag 11 januari
Maranathakerk		  09.30 uur	 ds Wouter Slob 
Stevenskerk		  10.00 uur	 dhr. Jan van Hooydonk
Studentenkerk		  11.00 uur	 Nieuwjaarsviering

Collecte voor:    	 1. Hulp slachtoffers / ontheemden Oekraïne
		  2.  PGN

Zondag 18 januari
Bartholomeüskerk	 10.00 uur	 ds Wouter Slob
Ontmoetingskerk		  09.30 uur 	 ds Joanne Vrijhof
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 diaken Theo van Driel

Collecte voor:    	 1.  Onderwijs vluchtelingkinderen Oeganda
		  2.  PGN: onderhoud gebouwen 

Zondag 4 januari
 
Ontmoetingskerk		  10.30 uur	 Ontmoetingsviering (HA)
		  ds Wouter Slob / pastor Joska v/d Meer
			   aansluitend Nieuwjaarsreceptie
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 gemeenteleden

Collecte voor:    	 1.  Wereldvrouwenhuis Mariam v. Nijmegen
		  2.  PGN

Woensdag 21 januari
Viering ‘Week van gebed voor eenheid’

19.30 - 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger: Marije Klijnsma

Zondag 21 december
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 ds Wouter Slob
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 pastor Nicole Schubert
Studentenkerk		  11.00 uur	 Lieke Noortman

Collecte voor:    	 1.  Stichting ‘Fietsen alle jaren’
		  2.  PGN

Woensdag 24 december
Kerstnacht

Maranathakerk		  19.00 uur	 Kinderkerstspel 		
				    en kerstzang
Stevenskerk O.C.P.	 22.30 uur	 ds Wouter Slob /
				    pastor Trees Versteegen
Studentenkerk		  21.30 uur	 pastor Jolinde Lucas 

Collecte voor:    	 1.  Onderwijs vluchtelingkinderen Oeganda
		  2.  PGN

Donderdag  25 december
1e Kerstdag 

Bartholomeuskerk	 11.00 uur	 pastor Marije Klijnsma
Maranathakerk		  09.30 uur	 dhr. Egbert Fokkema
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 ds Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	 10.00 uur	 ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 diaken Theo van Driel

Collecte voor:    	 1.  Kerstcollecte: Armoede in Nederland
		  2.  PGN

Woensdag 31 december
Oudjaar

Ontmoetingskerk		  19.00 uur	 ds Wouter Slob

Collecte voor:    	 1.  Algemeen diaconaal werk
		  2.  PGN

Zondag 28 december
Maranathakerk		  09.30 uur	 ds Ella Kamper 
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds Anneke de Vries /
				    Daan Savert

Collecte voor:    	 1.  Stichting Gast (Nijmegen)
		  2.  PGN

Kerkdienst online (terug)kijken
U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en 

Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/
eredienst/kerkdiensten-online
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Nog even een beetje mee mopperen met Barnard

In het vorige nummer nam ik een pagina over uit het boek 
‘Orthodox of niks’ van Willem Barnard. Het is duidelijk dat hij 
niet erg te spreken was over de manier waarop het Kerst-
feest vorm gegeven wordt. Op een andere pagina zegt hij: 
“Ik houd niet van Kerstmis”. 

Ik weet niet of ik het zo zou zeggen, al zou ik het wel willen, 
want hij raakt bepaald aan gevoelens die ik bij Kerst heb. 
Misschien mag ik van mezelf zeggen dat ik behoorlijk mijn 
best gedaan heb om op het Kerstfeest een fatsoenlijke 
preek te leveren, en ik heb zelfs een paar keer de nacht-
dienst in de Stevenskerk verzorgd.  Maar met ‘‘kerstsfeer” 
heb ik nooit wat gehad en ik miste het niet. 

Ik kreeg het trouwens van huis uit ook niet mee. Mijn vader 
was predikant in de tijd dat Kerst binnen de tiendaagse veld-
tocht viel. Zo noemde men de realiteit dat er in 10 dagen 
zo’n 9 (zegge NEGEN!) kerkdiensten gehouden werden. 
Behalve de twee zondagse diensten twee op eerste kerst-
dag, een op tweede kerstdag, en een dienst op oudejaars-
avond en nieuwjaarsmorgen. Dus als mijn vader uit de kerk 
kwam dook hij gelijk zijn studeerkamer weer in. Bovendien 
deed men in ons milieu niet aan kerstversiering, laat staan 
aan een kerstboom. We aten gewoon boerenkool.

In mijn studententijd werkte ik een periode op donderdag-
avonden en zaterdagen bij V&D (ik ga er van uit dat je de 
afkorting nog kent). In de weken van advent klonken 
onafgebroken de bekende kerstliedjes, met als topper “I am 

dreaming of a white Christmas”. 
Het werkte er niet aan mee om 
kerstliederen te gaan waarderen. 
Het werd er niet beter op toen 
ik een keer in een bouwmarkt een 
dweilorkest kerstliederen hoorde 
spelen, de spelers allemaal getooid met een 
jack en een muts die geleend waren van de kerstman. 
Ik vroeg een medewerker van de bouwmarkt om een teiltje, 
maar hij snapte de ondertoon niet. Ze verkochten geen 
teiltjes, zei hij. 

Het was overigens niet alleen kommer en kwel: in 1968 
kwam er een boek uit met de titel “Kerstmisbaksel”, waarin 
auteurs als Huub Oosterhuis, prof. Mönnich, Karel Deurloo 
en Nico Bouhuijs hun licht lieten schijnen over de prachtige 
opbouw van de evangelieverhalen, geen geschiedschrij-
ving, maar verkondiging dus. Geschreven uit protest tegen 
“kerst”, als “nabloei van Sinterklaas”, om met Barnard te 
spreken. En ik heb het boek geplunderd.

En dan riep pater Walter Marlet op Schiermonnikoog zijn 
parochianen toe – en ook ik was kerkganger in zijn kapel: 
Zalig Kerstfeest!
Er blijft ook nog wat te ontroeren over. 

Zalig Kerstfeest, jullie allemaal!

Jan Waagmeester

                         
    

   
   

   
CO

LU
MN

dinsdag	 16 december  	 Jesaja 7,10-17dinsdag	 16 december  	 Jesaja 7,10-17
woensdag	 17 december  	 Jesaja 7,18-25woensdag	 17 december  	 Jesaja 7,18-25
donderdag	 18 december  	 Psalm 146donderdag	 18 december  	 Psalm 146
vrijdag	 19 december 	 Matteüs 1,1-17vrijdag	 19 december 	 Matteüs 1,1-17
zaterdag	 20 december  	 Matteüs 1,18-25zaterdag	 20 december  	 Matteüs 1,18-25
zondag		 21 december	 Psalm 19zondag		 21 december	 Psalm 19
maandag	 22 decembe	r	 Jesaja 8,1-10maandag	 22 decembe	r	 Jesaja 8,1-10
dinsdag	 23 december	 Jesaja 8,11-23adinsdag	 23 december	 Jesaja 8,11-23a
woensdag	 24 december	 Jesaja 8,23b–9,6woensdag	 24 december	 Jesaja 8,23b–9,6
donderdag	 25 december	 Jeremia 23,1-8donderdag	 25 december	 Jeremia 23,1-8
vrijdag	 26 december	 Matteüs 2,1-12vrijdag	 26 december	 Matteüs 2,1-12
zaterdag	 27 december	 Matteüs 2,13-23zaterdag	 27 december	 Matteüs 2,13-23
zondag	 28 december	 Psalm 124,1-8zondag	 28 december	 Psalm 124,1-8
maandag	 29 december	 Numeri 22,2-20maandag	 29 december	 Numeri 22,2-20
dinsdag	 30 december	 Numeri 22,21-40dinsdag	 30 december	 Numeri 22,21-40
woensdag	 31 december	 Psalm 59,1-18woensdag	 31 december	 Psalm 59,1-18
donderdag	 1 januari		  Psalm 96donderdag	 1 januari		  Psalm 96
vrijdag	 2 januari		  Numeri 22:41–23:12vrijdag	 2 januari		  Numeri 22:41–23:12
zaterdag	 3 januari		  Numeri 23:13-26zaterdag	 3 januari		  Numeri 23:13-26
zondag	 4 januari		  Numeri 23:27–24:13zondag	 4 januari		  Numeri 23:27–24:13

maandag	 5 januari	 Numeri 24:14-24maandag	 5 januari	 Numeri 24:14-24
dinsdag	 6 januari	 Psalm 106:1-23dinsdag	 6 januari	 Psalm 106:1-23
woensdag	 7 januari	 Psalm 106:24-48woensdag	 7 januari	 Psalm 106:24-48
donderdag	 8 januari 	 Romeinen 1:1-17donderdag	 8 januari 	 Romeinen 1:1-17
vrijdag	 9 januari 	 Romeinen 1:18-32vrijdag	 9 januari 	 Romeinen 1:18-32
zaterdag	 10 januari	 Romeinen 2:1-16zaterdag	 10 januari	 Romeinen 2:1-16
zondag	 11 januari 	 Matteüs 3:1-17zondag	 11 januari 	 Matteüs 3:1-17
maandag	 12 januari  	 Matteüs 4:1-11maandag	 12 januari  	 Matteüs 4:1-11
dinsdag	 13 januari	 Matteüs 4:12-25dinsdag	 13 januari	 Matteüs 4:12-25
woensdag	 14 januari 	 Romeinen 2:17-29woensdag	 14 januari 	 Romeinen 2:17-29
donderdag	 15 januari 	 Romeinen 3:1-8donderdag	 15 januari 	 Romeinen 3:1-8
vrijdag	 16 januari 	 Romeinen 3:9-20vrijdag	 16 januari 	 Romeinen 3:9-20
zaterdag	 17 januari 	 Romeinen 3:21-31zaterdag	 17 januari 	 Romeinen 3:21-31
zondag	 18 januari 	 Psalm 66zondag	 18 januari 	 Psalm 66
maandag	 19 januari	 Romeinen 4:1-12maandag	 19 januari	 Romeinen 4:1-12
dinsdag	 20 januari	 Romeinen 4:13-25dinsdag	 20 januari	 Romeinen 4:13-25
woensdag	 21 januari	 Spreuken 3:1-20woensdag	 21 januari	 Spreuken 3:1-20
donderdag	 22 januari	 Spreuken 3:21-35donderdag	 22 januari	 Spreuken 3:21-35
vrijdag	 23 januari	 Spreuken 4:1-9vrijdag	 23 januari	 Spreuken 4:1-9
zaterdag	 24 januari 	 Spreuken 4:10-27zaterdag	 24 januari 	 Spreuken 4:10-27

BijbelleesroosterBijbelleesrooster
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Gemeente Onderweg

Kerstfeest over de top
Bij feestdagen, waar ons land vrij voor geeft, maar die ge-
bonden zijn aan kerkelijke hoogtijdagen, geldt al langer – en 
zeker bij de jeugd – de vraag “waar hebben we het over?”
Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn dagen om er op uit te 
trekken en menigeen heeft echt geen idee  waar die dagen 
voor staan. Met Pasen wordt de paashaas genoemd, maar 
weet men dan wel weer iets van een verhaal rond een kruis, 
omdat men de Passion gezien of meegemaakt heeft. Maar 
het Kerstfeest is een verhaal apart. Het zit waarschijnlijk in 
ons verankerd: het verlangen naar licht, naar het stoppen 
van duistere, korte dagen: een oeroud gevoel en ritueel, dat 
men de ruimte geeft. Feesten rond het licht horen daar bij. 
En nu komt het zo uit dat dit samenvalt met een heel belang-
rijk christelijk feest: het feest van de geboorte van Christus. 
En daar beginnen we vorm te geven op een manier die 
tegenstrijdig kan zijn.

Laat ik beginnen met eerlijk toe te geven dat ik ook graag 
een kerstboom zet en mijn huis versier en extra lichtjes 
ophang. Ik vind het leuk om met familie samen te eten. Om 
naar een kerstmarkt te gaan. Om kerstliederen te zingen. 
Maar het kerstfeest gaat over de top. Mijn buren hebben 
sinds 2 maanden een kerstboom staan, die elke middag al 
brandt. De kerstspullen lagen al in september in de winkels. 

In mijn buurt zien sommige huizen er spectaculair uit met al 
die (soms ook nog irritant knipperende) verlichte rendieren 
en kerstmannen aan de pui tot op het dak. Supermarkten 
stellen 5-gangen menu’s voor met de meest uitheemse 
gerechten en in menig huishouden is het Sinterklaasfeest 
geschrapt en worden cadeautjes met de Kerst gegeven. 
En – o verschrikking! –  ’s morgens loopt mijn wekkerradio 
af (Skyradio) met kerstliedjes. Vanaf november word ik 
wakker geschreeuwd met Merry Christmas every day!

Al deze overvloed, dit teveel probeer ik uit te bannen. Om 
dichter bij de stal te komen en bij een kleine baby, die ”God 
met ons” zal zijn, moet ik kunnen luisteren en kunnen zien 
en niet doof worden door zoveel geluid en zoveel versiering. 
We eten ons dus ook niet meer zo vol om ruimte te houden 
voor wat op ons af komt van dit kind. 

Ik heb lang geleden figuren voor een stal gekregen van 
mijn vader, toen hij een conferentie in Israël had. 
Ze zijn uit olijfhout 
gesneden. 
Mijn man heeft de 
stal gemaakt. 
En geregeld ga ik 
daar even bij zitten 
en raak dan los 
van alle ruis. 

Misschien is dat dan 
wel weer het mooie 
van deze tijd, dat 
je niet steeds mee 
behoeft te doen met 
meer en mooier en 
opvallender…. 
Maar dat je steeds opnieuw tegen jezelf kunt zeggen: 
”Waar gaat het eigenlijk om?”

Michèle van der Steenstraten

In dit Kerstnummer van Over & Weer een korte berichtge-
ving uit het kerkbestuur. Op 19 november jl. vond de laatste 
vergadering van de (grote) Kerkenraad van dit jaar plaats. 
Apart van het moment van bezinning stond de vergadering 
vooral in het teken van de vaststelling van een aantal be-
langrijke documenten. 
Ook vond een gedachtewisseling plaats met een van de 
twee vertrouwenspersonen (een was er verhinderd) die we 
binnen het kader van ‘Veilige Gemeente’ hebben benoemd. 
Dit was een prettig en informatief gesprek, waarbij werd 
geconstateerd dat het goed is om minstens één keer per 
jaar met de vertrouwenspersonen te spreken. Dat voorkomt 
dat ze geheel ‘loszingen’ van de Kerkenraad, hoewel ze een 
onafhankelijke positie (moeten) bekleden. 

Op deze woensdagavond werden de Begroting 2026 van de 
PGN en de Begroting 2026 van de Diaconie vastgesteld. Op 
de pagina hiernaast gaan het CvK en het CvD kort in op de 
door deze colleges opgestelde begrotingen. 

De leden van de Kleine Kerkenraad (KKR) werden in deze 
vergadering voor het jaar 2026 verkozen. De KKR-leden 
dienen volgens de kerkorde elk jaar te worden verkozen. 

In ons geval willen 
alle zittende leden 
van de KKR door 
naar 2026 en werden 
dan ook als zodanig 
herkozen. Zoals u weet, is  elke thematische werkgroep met 
een ambtsdrager vertegenwoordigd in de KKR. Ook in de 
(grote) Kerkenraad participeren de werkgroepen, maar hier 
is een jaarlijkse stemming niet aan de orde. Bij de (grote) 
Kerkenraad gelden vierjarige ambtstermijnen.  

Tot slot werd het Collecterooster 2026 vastgesteld. Er 
zijn minder diaconale doelen opgenomen dan anders. Zo 
kunnen we nmeerdere keren voor een project te collecteren 
– dat zet immers financieel wat meer zoden aan de dijk. Dit 
was een eerder geuite wens van de Kerkenraad: tegengaan 
van te veel versnippering in diaconale doelen.  

Tot zover de berichtgeving uit het kerkbestuur over dit jaar. 
Op de allerlaatste vergadering van dit jaar, die van de KKR 
op 18 december, zal in de eerste editie van 2026 worden 
ingegaan.  

Gerbrand Hoek, scriba 

          Blik op de Kerkenraad (70)
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Inzien van de begrotingen

Beide begrotingen kunt u tot Kerst inzien, als het kerkelijk 
bureau geopend is (zie colofon voor tijden). 

Begroting 2026 - College van Kerkrentmeesters
De begroting 2026 sluit met een tekort van € 80.204. Het 
feitelijke tekort is hoger, maar door jaarlijkse onttrekking aan 
specifieke reserves, kunnen we het nog enigszins beperkt 
houden.

Uitgaande van ongewijzigd beleid is een dergelijk tekort niet 
jaren achter elkaar vol te houden. De beleidsgroep 2026-
2036 zal dus ook rekening moeten houden met financiële 
mogelijkheden en onmogelijkheden in de toekomst.

Kijkend naar die toekomst wordt ook gesproken over de start 
van de Huiskamer van de Wijk in 2025. De kerk neemt hier-
aan deel vanwege haar missionaire opdracht: de buurtkerk. 
Vanuit de provincie ontvangt de kerk een financiële bijdrage,   
maar ook de PGN en diaconie betaalt hieraan mee.
Doel is om onze vierplekken meer geschikt te maken voor 
inzet in de maatschappij.

Begroting 2026 - College van Diakenen
De begroting van de diaconie 2026 is vastgesteld in de 
kerkenraadsvergadering van 19 november.
De begroting ziet er anders uit dan de voorgaande jaren, 
omdat we met een nieuw beleid beginnen. We blijven 
natuurlijk mensen die in nood zitten, ondersteunen. Verder 
gaan we meer samenwerken met lokale organisaties die 
diaconale hulp verlenen en soms geven we die financiële 
ondersteuning. Ook dragen we bij aan diaconale initiatieven 
binnen onze kerk, zoals het Ontmoetingscafé en de 
Huiskamer van de wijk. 
We reserveren ook geld voor lichtpuntjes, Als mensen het 
heel lang net financieel kunnen redden en op elk dubbeltje 
moeten letten, is het fijn als even aandacht krijgen. Al is het 
maar een taart op een speciale dag voor hun. Dat bedoelen 
we met lichtpuntjes: iets leuks voor mensen die het moeilijk 
hebben.

Door het nieuwe beleid en doordat we dit jaar eenmalig
meer aan de Protestantse Kerk in Nederland moeten bij-
dragen uit de opbrengsten van de verkoop van De Haard, 
voorzien we een groter tekort dan voorgaande jaren: bijna € 
60.000.

Begrotingen 2026 CvK en Diaconie

De Ontmoetingskerk in Nijmegen zoekt per direct een 
beheerder-koster (m/v) voor 24 uur per week

Ben je iemand die graag tussen mensen staat, gastvrijheid 
uitstraalt maar ook initiatief neemt, houdt van overzicht, 
plannen en coördineren met de focus op dienstbaarheid 
en samenwerken? 
Je kunt mensen aansturen, maar steekt ook graag zelf de 
handen uit de mouwen? Kortom ben jij graag een 
‘spin in het web” Dan is deze functie iets voor jou! 

De Ontmoetingskerk is een bijzondere plek in Nijmegen 
Dukenburg. Vanaf midden jaren 60 trekken katholieken en 
protestanten samen op. 
De beheerder-koster is het visitekaartje van de kerk; je zorgt 
voor een gastvrije ontvangst van gebruikers en bezoekers. 
Daarnaast draag je de verantwoording voor het goed laten 
verlopen van de dagelijkse praktische gang van zaken in en 
om het kerkgebouw en stuur je het kostersteam aan. 

Interesse gewekt? 
Kijk voor een meer uitgebreide beschrijving op:   
www.ontmoetingskerk.net

Vacature: beheerder - koster

Aanbouw voor Bartholomeuskerk?

Het Bartholomeuskerkje in Beek krijgt mogelijk een nieuwe 
aanbouw. Een foyer moet het middeleeuwse monument 
geschikter maken voor evenementen.Het geld is er al, 
De Beekse architect Jos Orval tekende een glazen gebouw, 
dat via een doorbraak in de muur toegankelijk is. 
Ook komen er toiletten, om het comfort te verhogen. 

Op 21 november was een presentatie van de plannen in het 
kerkje. Het verslag komt u in de volgende Over & Weer.

Bron: De Gelderlander, 2 december 2025
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21 december: Stichting ‘Fietsen alle jaren’
Stichting Fietsen Alle Jaren (ook actief in Nijmegen) biedt 
minder mobiele mensen een gratis ritje in de fietsriksja 
aan. Mensen die bijv. in een verpleeghuis zitten en daarom 
weinig buiten komen, vinden het prettig om de wind weer 
eens door hun haar te voelen. Om herinneringen op te halen  
als je langs bekende plekken fietst, of gewoon te mijmeren 
wanneer je door de natuur gaat. De stichting kan financiële 
ondersteuning gebruiken, o.a. voor aanschaf en onderhoud 
van de riksja’s en websites voor contact tussen passagiers 
en vrijwillige fietsers. Meer lezen: https://fietsenallejaren.nl

24 december: Stichting ‘The Other Kid’
Deze stichting is een non-profit organisatie die zich izet voor 
vluchtelingen uit Rwanda en Congi die in Oeganda terecht 
zijn gekomen. Deze vluchtelingen moeten zich zien te red-
den en kunnen weinig hulp verwachten van de Oegandese 
regering. The Other Kid probeert voor de kinderen van deze 
vluchtelingengroep een school te bouwen om hun kansen 
voor de toekomst te verbeteren, met hulp van donaties. De 
oprichter Rose Muberalugo is ook ooit gevlucht uit Rwanda 
naar Nederland en woont in Nijmegen. 
We zullen dit jaar meerdere keren voor dit doel collecteren.

25 december: Kerstcollecte Armoede in Nederland
Volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 men-
sen onder de armoedegrens, en 1,2 miljoen net daarboven, 
maar zijn erg kwetsbaar. Steeds meer gezinnen kunnen 
de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan 
zonder ontbijt naar school. De Voedselbank kraakt onder de 
groeiende vraag. Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe 
hulpvragen. Daarom komt Kerk in Actie tijdens Advent en 
Kerst 2025 in actie voor mensen in armoede in Nederland: 
zowel via de huis-aan-huiscollecte waar collectanten in Nij-
megen en omgeving aan mee hebben gedaan, als via deze 
Kerstcollecte. Kerk in Actie ondersteunt hierbij directe hulp 
en structurele oplossingen. Meer info: kerkinactie.nl/kerst

28 december: Stichting Gast (Nijmegen)
Stichting Gast is opgericht om hulp en ondersteuning te 
bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen.  
De stichting is afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. Op 
dit moment is er onverminderd sprake van vluchtelingen in 
nood. Zij mogen niet werken, zijn uitgesloten van overheids-
voorzieningen en moeten niettemin in Nederland zien te 
overleven. Stichting Gast biedt hen praktische hulp, onder-
dak, financiële ondersteuning en begeleiding bij het opbou-
wen van een toekomst hier of elders.

Woensdag 31 december: Algemeen diaconaal werk
Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. 
De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen 
diaconale werk in Nijmegen.

Diaconale collecten 4 januari: Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
In Nijmegen leven, net als in de rest van Nederland, 
vrouwen zonder verblijfsvergunning die niet terug kunnen 
of durven naar hun land van herkomst. Het kan gaan om 
asielzoekers, die na een afwijzing van hun asielaanvraag 
op straat staan, ook als terugkeer onmogelijk is. Er zijn ook 
migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen 
verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. 
Het Wereldvrouwenhuis biedt deze vrouwen tijdelijk een 
thuis. Gedurende deze tijd worden ze individueel begeleid. 
Het uitgangspunt daarbij is dat vrouwen vooral gebaat zijn 
bij versterking van hun redzaamheid en de opbouw van een 
sociaal netwerk. 
Zie ook: https://wereldvrouwenhuis.nl

11 januari: Oekraïne: hulp aan slachtoffers en ontheem-
den (Kerk in Actie)
De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners 
op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infrastructuur is 
ontwricht en veel mensen kampen met angst en verdriet. 
Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk 
in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regiona-
le hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor kinderen, zodat 
ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er is traumahulp. 
Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, krijgen vrou-
wen steun bij het starten van een eigen bedrijfje. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/oekraine

18 januari: Stichting ‘The Other Kid’
Tijdens de Kersniachtdienst is gecollecteerd voor deze 
stichting. Deze zondag vragen we opnieuw uw hulp bij het 
bouwen van een school in Oeganda voor kinderen van 
vluchtelingen (meer info bij collecte van 24 december).

25 januari: Sirkelslag (kerkelijk jeugdwerk in Nederland)
Sirkelslag is één van de drie grote, spannende en interac-
tieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk. Het wordt rond 
deze tijd door honderden jeugdgroepen uit heel Nederland 
gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend bijbelverhaal 
en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een speelse 
en ontspannen manier met geloof in aanraking komen. De 
spellen zijn een mooie kans om jongeren bij de kerk betrok-
ken te houden. Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat ze 
vaak een startpunt zijn voor missionair jeugdwerk. 
Zie ook: kerkinactie.nl/missionair

Ontroerd en blij verrast was ik zondagmiddag 17 november, 
toen opeens de bel ging. Daar stond Hiltje Tuinstra met een 
schitterend boeket bloemen namens de Gemeente van de 
Ontmoetingskerk.
Wat geweldig dat er zo wordt meegeleefd.
Dat doet een mens goed, te weten dat er aan je gedacht 
wordt, dat betekent heel veel voor mij.

Een mens moet heel wat incasseren in zijn leven.
Een nare periode ligt weer achter mij, vol kommer en kwel, 
maar we gaan met deze stimulans weer moedig voorwaarts.

Een warme groet en dankjewel vanuit De ORANGERIE,
App 003.

Berdien Stormezand-Borst

Een HARTELIJK dankjewel
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     Nieuws vanuit de  

  			       vierplekken

Contactadressen 

Pastores
Neem contact op met een van de 
pastores als u behoefte heeft aan 
een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. 
Voelt u niet bezwaard, daar zijn 
onze pastores voor. 
 
-  Ds. Wouter Slob:  
   tel. 06 - 191 778 44  
   wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  
 
-  Marije Klijnsma:  
   tel. 06 - 190 474 40 
   marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

Vertrouwenspersonen
-  Gerda Sollie:  
   solliegerda@gmail.com
-  Thomas van Heerde:  
    vanheerdethomas@gmail.com

Gebruikt u 

onze PGN app?
Zoek in de Play Store 

of App Store op 
PGNijmegen

   In memoriam

Dhr. Hans Binnendijk
Op 6 november is Johannes Cornelis 
(Hans) Binnendijk overleden. Met ruim 
102 jaar oud was hij één van de oudste 
leden van de gemeente. Geboren in Tiel 
kwam hij met zijn ouders en het verdere 
gezin al voor de oorlog naar Nijmegen. 
Dankzij een dokterverklaring (‘natte 
pleuris’ zoals Hans zelf zei) ontsnapte 
hij aan dienst voor de Duitsers. Na de 
oorlog ontmoette hij zijn vrouw Ans 
met wie hij lang getrouwd is geweest. 
Kinderen hebben ze niet gekregen. 
Ans en Hans hebben zich altijd zeer 
ingezet voor de kerk. Ans liep vaak 
voorop, terwijl Hans op de achtergrond 
steeds de handen uit de mouwen stak. 
Toen Ans in 2010 kwam te overlijden, 
bleek ook Hans onvermoede kanten te 
hebben. Neven met goede contacten, 
maar ook trouwe mantelzorgers als Ella 
en Jan en Marianne en Jan, konden zo 
een dieper contact met Hans krijgen. 
Het vereiste wel even wat geduld, want 
Hans moest op stoom komen, maar kon 
dan heel geestig uit de hoek komen. In 
een dienst van woord en gebed hebben 
we op 13 november afscheid genomen 
van Hans. In de dood mogen we hem 
verenigd weten met zijn geliefde Ans.

Ds Wouter Slob

Dhr. Herman te Kiefte
Op donderdag 13 november is thuis in 
Bemmel overleden op bijna 90-jarige 
leeftijd overleden Herman te Kiefte.
Naast zijn werk, bij Tiemstra, en 
uiteraard zijn gezin, zijn voor Herman 
zijn leven lang twee dingen van belang 
geweest: de scouting en de kerk.
Scouting vanaf 1946, toen het weer kon, 
in alle mogelijke functies en uiteinde-
lijk als groepsleider. Zo is hij met zijn 
vanzelfsprekende rustige gezag voor 
veel jongeren een belangrijke oriëntatie-
figuur geweest. Dat was ook te merken 
bij zijn uitvaart waar een groot aantal 
scouts afscheid van hem zijn komen 
nemen.

Ten aanzien van de kerk heb ik hem 
horen praten over de zondagsschoollei-
ding in het kerkje in Ubbergen, jeugd-
diensten in het Centraal Gebouw enz. 
Toen ik hem na zijn vut voor de kerken-
raad vroeg, kon ik niet voorzien dat dat 
tot een 25-jarige periode van intensieve 
samenwerking zou leiden. Maar dat was 
wel zo, ik heb dat heel fijn gevonden. In 
ons midden nam hij of hij nou wijkpen-
ning- meester of scriba was een centra-
le plaats in, het was na de diensten altijd 
druk om hem heen met mensen die iets 
met hem wilden bespreken of regelen.
Alle steun die hij, ook vanuit onze 
gemeente, kreeg na het overlijden van 
zijn dochter Marion heeft hem erg goed 
gedaan, ook al bleef dat natuurlijk een 
groot verdriet.
Met zijn ziekte is het eigenlijk heel snel 
gegaan, na een val waarbij hij zijn hand 
stevig beschadigde ontdekte men in 
het ziekenhuis  een uitgezaaide kanker 
en is hij nog een paar weken ziek thuis 
geweest voor hij overleed. 
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   Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Donderdag 27 november hebben we 
weer onder leiding van Ella Heusinkveld 
een kerststukje gemaakt. Het was een 
groot succes en iedereen ging met een 
mooi zelf gemaakt stukje naar huis. 
Meriam Deen, verhalenvertelster, sloot 
af met een mooi kerstverhaal.

PVD Maranathakerk

Terugblik: samenkomst 18 november
We begonnen de bijeenkomst met
aandacht voor twee mensen, die we 
voortaan moeten missen.
 
Hans Binnendijk is overleden; 102 jaar 
oud. “Het is goed geweest”, zei hij wel 
eens.
Al 15 jaar moest hij zijn vrouw Ans 
missen. Ans was een heel fijne hulp 
voor koster Ella Heusinkveld en voor 
ons, het groepje dat 20 jaar maandelijks 
het eetcafé ‘Goede Bekomst’ runde 
in de Maranathakerk met sprekers en 
tafelgesprekken rondom een aanspre-
kend thema.
Hans was altijd rustig op de achtergrond 
aanwezig. Ook op zijn hoge leeftijd 
toonde hij nog interesse voor de PVD- 
bijeenkomsten.
Vorige week heeft ds. Slob de uitvaart-
dienst geleid, waarin zijn familie en trou-
we vrienden heel mooie herinneringen 
aan ome Hans en tante Ans ophaalden.

Ook Ans en Herman te Kiefte misten 
we.
Ans is nog altijd medewerkster bij ons, 
ook nog sinds ze enkele jaren geleden 
naar Bemmel zijn verhuisd. 
Herman is overleden. Hij hoestte al 
lange tijd erg en was benauwd.
De longfoto liet een desastreus beeld 
zien. Een medische behandeling kon 
niet meer. Herman heeft nog slechts 
een week geleefd; hij was thuis en is 
daar rustig ingeslapen. 
De mooie afscheidsdienst, geleid door 
ds. Van der Vange, was in de aula van 
het crematorium in Bemmel.
Indrukwekkend ook was de cirkelvormi-
ge erehaag van Scouts bij de kist van 
Herman. Hij was een zeer gewaardeer-
de voorman sinds zijn ‘jongelingsjaren’ 
tot voor kort!
Wij, vrijwilligsters van de PVD, zijn veel 
dank verschuldigd aan Herman. Hij was 
de professionele penningmeester voor 
ons.
We hopen daar nu een opvolger voor te 
vinden.
 
Presentatie: Vincent Cantrijn
Vincent heeft ons een verrijkende 
middag bezorgd met zijn presentatie. 
We keken naar de film “The Only Son”.

Pema en zijn zusjes zijn geboren in een 
dorpje hoog in de bergen van Nepal. 
Hun ouders kunnen niet meer voor hen 
zorgen. Daarom worden ze naar een 

Op 21 december is het 4e advent en 
vieren we de dienst samen met Joy. Op 
het rooster staan de lezingen Jesaja 7: 
10-17 en Romeinen 1: 1-7. Is profetie 
een voorspelling, of geeft het de woor-
den waarmee we onze eigen tijd kunnen 
verstaan? Voorganger is ds Slob en we 
komen samen in de Ontmoetingskerk.

Het plan om kindercantorijkerst dit jaar 
in de O’Kerk te houden bleek op allerlei 
redenen niet uitvoerbaar. Daarom is op 
kerstavond wederom in de Maranatha-
kerk om 19.00 uur een samenkomst met 
een kinderkerstspel en de cantorij van 
de Maranathakerk.

Eveneens op 24 december begint om 
22.30 de kerstnachtdienst in de Ste-
venskerk. Zoals gebruikelijk is het daar 
een ‘Festival of Lessons and Carols,’ 
met prachtige (om niet te zeggen: he-
melse!) muziek verzorgd door Capella 
Cumerana. Voorganger zijn pastor 
Trees Versteegen en ds Wouter Slob.

Op kerstochtend, 23 december, zijn er 
diensten in zowel de Bartholomeuskerk 
in Beek waar pastor Marije Klijnsma 
voorgaat, en in de Ontmoetingskerk, 
waar ds Wouter Slob de voorganger is, 
en waaraan de cantorij van de Ont-
moetingskerk medewerking verleent. 
In Beek beginnen we om 10.00, in de 
Ontmoetingskerk om 9.30. 

Op 28 december gaat ds Ella Kamper 
voor in de Maranathakerk. De dienst 
begint om 9.30.

De oudjaarsviering op 31 december 
wordt gehouden in de Ontmoetingskerk 
en begint om 19.00. We sluiten het jaar 
af en staan stil bij wat achter ons ligt. 
Voorganger is ds Wouter Slob.

   Bij de diensten

Wij hebben op donderdag 20 november 
afscheid van hem genomen in het cre-
matorium in Bemmel. We wensen Ans, 
kinderen en verdere familie heel veel 
sterkte en Gods nabijheid toe in deze 
moeilijke tijd.

Peter van der Vange

De kerstviering voor onze oudere 
gemeenteleden is op donderdag 18 de-
cember. We beginnen vanaf kwart over 
drie met koffie of thee met iets lekkers.

Om vier uur starten we met de dienst, 
waarin ds. Wouter Slob voorgaat en 
medewerking wordt verleend door het 
Vrouwendienstkoor o.l.v. mevrouw Jan-
nie Oostdijk. Het thema is: “Geboorte”.
Alle informatie vindt u op uw persoonlij-
ke uitnodiging.

Indien u niet in de gelegenheid bent om 
naar de kerstviering te komen, dan kunt 
u de dienst thuis volgen. Er wordt een 
livestream van deze dienst uitgezonden 
en deze is te volgen op uw pc of laptop 
via www.ontmoetingskerk.net en klik 
op beelduitzendingen. Ook kunt u de 
livestream volgen op uw tv-toestel. Ga 
hiervoor in het menu van uw afstands-
bediening naar You Tube en zoek of tik 
in “Ontmoetingskerk Nijmegen”.

We zien u graag op 18 december.

De dames van de Vrouwendienst
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Uit de Studentenkerk
Zoals elk jaar in de 
Studentenkerk is er 
ook dit jaar weer een 
‘Kerstherberg’ voor (met 
name) internationale 
studenten die niet zo-
maar naar huis, naar hun 
familie kunnen gaan.
Internationale organi-
saties zoals Radboud 
International Students 
en Erasmus Student Net-
werk organiseren samen 
met Social Work en de 

Studentenkerk ‘kerstige’ activiteiten zoals koekjes bakken, 
kerstkaarten maken en samen eten. Het merendeel van die 
activiteiten vindt plaats op 24 december, want – weer iets 
wat ik geleerd heb in de internationale setting van de cam-
pus – over de hele wereld wordt Kerst gevierd op 24 en 25 
december, en niet, zoals in Nederland, op 25 en 26 decem-
ber. Elk jaar mogen we een aantal internationale studenten 
verwelkomen in ons prachtige multifunctionele pand, zodat 
er weer wat minder mensen alleen zijn met Kerst.

U allen een mooi en inspirerend vervolg van de Adventstijd 
gewenst, gezegende Kerstdagen en al het goede voor 2026!

Met een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout 

Bijbellunch

Eén keer per maand op dinsdag van 12.00 - 13.30 uur
organiseren we een Bijbellunch. Iedereen is van harte 
welkom. Je hoeft je niet op te geven. Neem alleen je 
eigen brood mee. Voor thee en koffie wordt gezorgd. 
Wouter Slob en Marije Klijnsma begeleiden deze lunch.

We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse 
dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de 
methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke 
lezing of lezing met het hart. Het is niet zozeer gericht 
op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan 
bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

•   20 januari, 17 maart en 19 mei in de Maranathakerk
•   24 februari, 14 april, 16 juni in de Ontmoetingskerk

Activiteit
kindertehuis in Kathmandu gebracht. Pema en één zusje 
komen uiteindelijk terecht bij pleegouders in Nederland en 
volgen een HBO-opleiding. Als Pema bijna volwassen is, 
willen zijn ouders dat hun enige zoon terugkomt om hen te 
helpen in hun zware bestaan.
Vincent leidde de film in en deed de nabespreking. Hij is 
er diverse keren geweest met zijn vrouw, die zich daar als 
verpleegkundige tijdens hun reizen heel nuttig maakt.
Uit eigen ervaring vertelde hij over de worsteling van ouders 
in Nepal om hun kinderen een betere toekomst te geven.

Kerstviering, dinsdag 16 december om half 3
Het thema van de kerstviering is ‘Geboren’. Het gaat er om 
dat God zijn zoon niet als held of koning op de wereld heeft 
laten komen, maar als een kwetsbare baby. En bij een baby 
staat alles nog open qua ontwikkeling. Wat zal er van hem 
worden? Hoe zal hij zich ontwikkelen?
 
Bijeenkomst met stamppottenmaaltijd op 20 januari
Dinsdag 20 januari om 14.30 uur is er weer een samen-
komst voor alle ouderen in de Maranathakerk. Er is ruim-
schoots de tijd om elkaar de beste wensen voor 2026 te 
doen toekomen.
We willen samen met zanger Stef Perry het nieuwe jaar 
begroeten. Vorig jaar hebben we in De Buurderij met veel 
plezier en uit volle borst liederen gezongen met Stef. Ieder 
kreeg een boekje van hem met teksten van veel bekende 
liederen, waaruit we onze voorkeur konden opgeven. Hij 
begeleidde de zang op zijn gitaar.
Na de pauze is er een drankje èn een stevige hap, nl. een 
stampottenmaaltijd, waarbij gekozen kan worden uit diverse 
soorten. Ook een lekker toetje zal niet ontbreken.
Van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie!

 Addie Wanders, tel. (024) 355 84 71
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com
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Op Nederlandse kerstkaarten is de maretak met zijn witte 
bloemen zelden te zien. Dat komt overeen met de zeld-
zaamheid van deze op gastbomen parasiterende klimstruik 
in Nederland, waarbij de provincie Limburg een uitzondering 
vormt. Als voornaam voor meisjes kom je de maretak in de 
vorm van mirte tegen. Iedereen kent wel een Mirte in de 
familie of de naaste omgeving. 

In de cultuurgeschiedenis neemt de mirte een belangrijke 
plaats in. Gezaghebbende bronnen vertellen dat de naam 
Hadassah, de joodse naam van koningin Esther, ‘mirte’ 
betekent. 
Op de voorbeeldige Esther/Hadassah die het Judeïsche 
volk redde van de ondergang, gaat het gebruik terug dat e
en maagd een krans van mirte draagt om daarmee haar 
maagdelijkheid tot uitdrukking te brengen. De mirte heeft 
met liefde en maagdelijkheid te maken. Mogelijk is dit de 
oorsprong van het Engelse gebruik, dat iemand onder de 
‘mistletoe’, de maretak, straffeloos gezoend mag worden. 
De samenhang blijft niettemin een raadsel.

Bij de Romeinen was de mirte een symbool van vreugde 
en van vrede. Wie als soldaat zonder bloedvergieten had 
gezegevierd, werd geëerd met een krans van mirtebloemen.
Dat kon alleen maar, omdat de bloemen van de mirte 
ruimschoots voorhanden waren. En nog steeds kunnen we 
in landen als Frankrijk, Duitsland  en Italië bomen zien waar-
van de kruin helemaal bedekt is met mirte. 

Die aanblik missen we in Nederland. Op kerstkaarten is 
de hulst met krullende stekelbladeren en felrode besjes 
op wenskaarten de dominante kerstdecoratie geworden. 
De besjes ogen prachtig op reliëfkaarten. Hulst heet in het 
Engels ‘holly’ en in het Duits ‘Stechpalme’. Deze altijdgroene 
palm is net als de mirte in hoge mate symbolisch en staat 
voor hulp, liefde en bloed. Palmzondag herinnert aan de in-
tocht van Jezus in Jeruzalem. In plaats van (schaarse) echte 
palmtakken vierden gelovigen tijdens de Middeleeuwen 
Palmzondag met takken van de jeneverbes of de hulst. 

Op Duitse kerstkaarten zijn de mirte en de hulst vaak beide 
in volle glorie te zien. Toch is ook in Duitsland het beeld van 
de mirte vervaagd. Een grote aanbieder van kerstkaarten 
liet dit jaar in de beschrijving van de kaarten met afbeeldin-
gen van hulst steevast de aanduiding ‘mirte’ vallen. Maar, 
mogelijk is dit van geen belang. Symbolisch reiken ze elkaar 
immers de hand.

Hans Ester
   

De kerstkaart en de maretak Eekhoorn & Konijn
Vreemde dieren in het bos?

Uil landt met een bons op de grond, zodat Eekhoorn bijna 
van zijn rug af valt. Maar Uil lijkt dan ook behoorlijk kwaad 
en kijkt met donkere ogen naar de broers Das. 
Die schrikken hier toch wel van en zetten allebei een paar 
stappen achteruit. 

“Wat hoor ik van Eekhoorn? Dat jullie twee Konijn uit het bos 
willen jagen?!” 

Das roept: “Hij hoort hier niet! Wij willen geen vreemde 
dieren in het bos!” 
“Ja!” roept zijn broer. “Ze maken ons hele bos kapot!” 

“Nu moet je eens goed luisteren voor jullie van alles gaan 
schreeuwen en vertel me dan maar eens wat Konijn 
allemaal kapot heeft gemaakt.” 

“Kijk dan zelf maar!” roept Das, die zich weer een beetje 
flinker begint te voelen. “Die flapoor graaft en graaft maar 
en haalt alles hier overhoop voor zijn prutshol.” 

Eekhoorn springt van de rug van Uil en samen met hem 
bekijkt hij het hol. 

“En wat heeft hij nog meer vernield?” vraagt Uil. 

“Nog niets, maar hij gaat natuurlijk overal maar graven en 
graven.”

“En dat is alles?!! Hoe durven jullie hier iets van te zeggen! 
Jullie dassenburcht is wel tien keer zo groot en kijk eens wat 
jullie uit het bos trekken daarvoor! Maak dat je wegkomt en 
laat ik niets meer van jullie horen!” 

De broers Das lopen weg en Konijn hoort zijn naam roepen 
vanuit het water. 

Visje is aan komen zwemmen en zegt: 
“Jij doet niks verkeerd hoor, Konijn, en ik vind het heel leuk 
dat jij in het bos bent komen wonen.”

Michèle en Hetty
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28 
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl 

Kerkelijk bureau 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur) 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans 
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Algemene adressen

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente 

Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren? 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 
zondag 4 januari 2026 aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 21-24 januari.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie 
via mail of tel. 06 - 426 945 14. 

Medewerkers:  
Sabine Schols (vormgeving / redactie), 
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 1264 36 
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Collectebonnen: boek 50 euro of een 
meervoud over naar rekeningnummer 
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN 
o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau
Maranathakerk (zaal 4) 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14 of e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Voor diaconale hulpvragen:
tel. 06 - 426 945 14 of 
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/ 

Koster: Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl 

Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27 
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 

Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Annelotte de 
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl 
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen 

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl 
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91 
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias 
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 / 
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries, 
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl 
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69 
e-mail: andrea.visser@cwz.nl 
 
Stichting Kalorama
Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen
Ron Visser 
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

-  Beheer:       beheer@pkn-nijmegen.nl
-  Communicatie: 
            communicatie@pkn-nijmegen.nl
-  Diaconie:   diaconie@pkn-nijmegen.nl
-  Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
-  Jeugd & Jongeren: 
  	            jeugd@pkn-nijmegen.nl
-  Liturgie & Eredienst: 
     	      eredienst@pkn-nijmegen.nl
-  Pastoraat: 
	      pastoraat@pkn-nijmegen.nl 

Colofon

Data kopijsluiting 2026
             

          •    nr 1 - zondag 4 januari 2026
               (verschijnt 21-24 januari)
          •    nr 2 - zondag 1 februari
	 (verschijnt 17-20 februari)



Een gevierde professor die neerdaalt 
van zijn hoge positie om billen te gaan 
wassen. We lezen met de Bijbelgroep 
in Beek het boek ‘Eindelijk thuis’ van 
Henri Nouwen. De naam is misschien 
ook bekend van de oud-directeur van 
de ANWB; een broer. Henri, geboren 
in 1932, werd in 1957 priester gewijd 
in Utrecht. Hij studeerde psychologie en 
vertrok in de jaren ’60 naar Amerika om daar 
furore te maken. Als makkelijk en charismatisch 
spreker verweefde hij zijn geestelijke boodschap met 
psychologische inzichten, wat nieuw en verfrissend was in 
die tijd. En zo belandde hij op belangrijke universiteiten met 
prestigieuze posities. Het zou hem uiteindelijk geen voldoe-
ning geven en hij gaf zijn academische loopbaan op om zijn 
leven in dienst te stellen van het verzorgen (of liever: assiste-
ren) van geestelijk gehandicapten. 

Volkomen uit zijn comfort-zone kwam hij tot de 
ontdekking dat niet hij, de gevierde professor, 
de gehandicapten hielp, maar andersom: dat 
de volkomen afhankelijke bewoner Adam 
hèm redde. Hem redde van eenzaamheid en 
betekenisloosheid. 

Nouwen durft in zijn vele boeken ook zijn 
eigen kwetsbaarheid onder ogen te komen en 

ter discussie te stellen. En doet dat in een taal die 
zeer toegankelijk is. ‘Eindelijk thuis’ maakt er deel 

van uit. Aan de hand van een schilderij van Rembrandt 
bespreekt Nouwen hoe hij ‘thuis’ is gekomen. Een boek dat 
door Trouw in 2011 uit werd geroepen tot het ‘mooiste spirituele 
boek’ en dat bij mensen als Hillary Clinton en Desmond Tutu op 
het nachtkastje lag. 
Zeer lezenswaardig.

ds Wouter Slob
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