
 
 

            Stevenskerk, 14 mei, 7.30-9.30 

De werkgroep Inspiratie organiseert samen met de Stadskerk een vroege 

rondwandeling om vervolgens verfrist naar de kerk te kunnen gaan. Houd je 

van samen wandelen en wil je ook wat inhoud geven aan deze vrije dag? Doe 

dan mee. We treffen elkaar ‘s morgens om 07.30 uur bij de ingang van de 

Stevenskerk voor een wandeling van 5 à 6 km richting de Ooijpolder, met 

hopelijk mooie (hemelse) vergezichten. Rond 09.30 uur hopen we weer bij de 

Stevenskerk te zijn, waar we ontvangen worden met koffie en thee. Denk wel 

zelf aan je eigen ontbijt. Wie wil kan om 10 uur aansluitend aanschuiven bij 

de dienst met dominee Henk Gols. Aanmelden en nadere informatie kan via 

inspiratie@pkn-nijmegen.nl 

 

Ontmoetingskerk 

Op donderdag 14 mei, Hemelvaart, is er geen Luisterbankje in de Ontmoetingskerk. 

Na het landelijke klokkenluiden van 29 april, waarbij ruim 800 klokken in 

Nederland luidden voor gewortelde kinderen, start Kerkasiel Kampen de 

vervolgactie Gebruik je stem. Met deze actie worden mensen in heel 

Nederland opgeroepen om kaarten te schrijven aan politici in Den Haag.  

De kaarten kunnen worden gericht aan woordvoerders asiel en migratie, 

partijleiders in de Tweede Kamer of aan minister van Asiel en Migratie Bart 

van den Brink.  

Met de kaarten laten kerken, verenigingen, clubs, maatschappelijke 

organisaties en betrokken inwoners samen een duidelijke boodschap klinken: 

laat ze blijven.  

Gewortelde kinderen wonen vaak al jarenlang in Nederland. Ze gaan hier 

naar school, spreken de taal, hebben hier vrienden en voelen zich hier thuis. 

Met de actie Gebruik je stem wil Kerkasiel Kampen hun stem en die van 

betrokken mensen uit het hele land bundelen en zichtbaar maken richting de 

politiek.  

 

Iedereen kan meedoen. Kerken, verenigingen, jongerenclubs, sportclubs, 

serviceclubs, buurtgroepen en maatschappelijke organisaties kunnen een 

schrijfmoment organiseren of kaarten klaarleggen voor hun achterban. Ook 

individuele inwoners kunnen een kaart schrijven.  

De geschreven kaarten kunnen per briefpakket worden opgestuurd naar:  

 

Kerkasiel Kampen  

Lelystraat 49  

8265 BB Kampen  

 

Kerkasiel Kampen verzamelt alle kaarten en biedt deze later in één keer aan 

in Den Haag. De kaarten moeten uiterlijk 31 mei 2026 binnen zijn.  

  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46 

www.pkn-nijmegen.nl 

 
ds. Wouter Slob 

 
Liesbeth Smallegange 

  
Hiltje Tuinstra 

  
Hannelore van de Woude 

  
Ruud Koopman 

  
uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar ……….  

  
De diaconale collecte in de dienst is 

bestemd voor Het Kruispunt Nijmegen, 

een plek waar (voormalige) dak- en 

thuisloze mensen zich thuis kunnen 

voelen. 

 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN. 

 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven 

via de PGN app, 

verkrijgbaar in de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

 

mailto:inspiratie@pkn-nijmegen.nl


 
 

Meer informatie, communicatiematerialen en een lijst met namen van politici 

staan op: https://kerkasielkampen.nl/gebruik-je-stem/                              

Namens de Kerkenraad PGN  

 

Ontmoetingskerk 13 mei, 20.00

Meedoen met een gespreksgroep in de Ontmoetingskerk? Dat kan één keer 

per maand van 20.00 - 22.00 uur. De eerste keer is op 13 mei. De groep is 

bedoeld voor ongeveer de leeftijd van 30-50 jaar. 

Pastor Joska van der Meer en Marije Klijnsma begeleiden deze avonden. 

 

Maranathakerk 19 mei, 12.00

We lezen en bespreken de Bijbelpassage, uit Hand. 8, 5-8. 14-17 en Joh. 14, 

15-21. Je hebt alleen brood en een bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt 

gezorgd.   

 

Maranathakerk 20 mei, 20.00

Passen kerk, geloof en God in je leven? Hoe dan? In deze groep worden onder 

leiding van pastor Joska van der Meer en dominee Wouter Slob vragen, 

twijfels, verwachtingen, vreugdes en meer gedeeld. 

 
                                    Lindenberg, 18 juni, 20.00 

Gaat u mee naar de theatervoorstelling Lieve Hemel? Deze voorstelling van 

Joris Linssen is op donderdag 18 juni om 20.00 uur in De Lindenberg in 

Nijmegen. Hiertoe liet de presentator en zanger zich inspireren door het 

Kerkasiel in Kampen. Hij duikt in het eeuwenoude Bijbelverhaal van Ruth op 

zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en eigentijdse 

zoektocht naar hoop en verbondenheid in een wereld die razendsnel 

verandert en waar mensen elkaar soms uit het oog verliezen. Een mooie 

gelegenheid om met meerdere PGN-leden naartoe te gaan. Daarom biedt de 

PGN een korting van €10,- aan op de toegangsprijs van € 36,30. Als u na het 

zelf hebben gekocht van een kaartje via de website van de voorstelling, de 

agenda van De Lindenberg of rechtstreeks op 

https://shop.podiumtickets.nl/event/lievehemel-nijmegen-jgf0ch een mailtje 

stuurt naar inspiratie@pkn-nijmegen.nl met vermelding van uw IBAN, dan 

krijgt u € 10,- terugbetaald. Werkgroep Inspiratie. 

 

 

  
Via de QR code kunt u eenvoudig en 

anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

 

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

  
Ds. Wouter Slob              06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma      06 - 19 047 440 

 

  
Stevenskerk 

Hemelvaartsdag Dauwtrappen 

14 mei 7.30- 9.30  

10.00 ds. Henk Gols 

  
Maranathakerk  

17 mei 9.30 ds. Wouter Slob 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

  

https://kerkasielkampen.nl/gebruik-je-stem/
https://shop.podiumtickets.nl/event/lievehemel-nijmegen-jgf0ch


 

 

Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

De gemeente gaat staan. 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen 

 Lied 34: 1, 2 en 3 

Oud.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 die trouw is tot in eeuwigheid 

Oud.: die niet loslaat het werk van Zijn handen. 

Vg:  De Heer zij met u 

Allen:  ook met u zij de Heer 

Vg.:  Roepen wij de Heer aan om ontferming over 

de nood van de wereld 

Allen: want Gods barmhartigheid neemt geen 

einde 

Zingen:     Bewaar je oog voor wat je ziet  

Lucas 10: 25 - 37 (Barmhartige  

 Samaritaan) 

 

Zingen: AWN II, 21 Barmhartige Samaritaan  

Leviticus 21: 1 - 6  

Acclamatie: Lied 339a 

Zingen: Lied 973: 1, 2, 3 en 4  

 

 

Acclamatie: Lied 368f 

Onze Vader in de hemel, 

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen,  

laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons van het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid.  

Amen. 

Slotlied: Lied 977: 1, 2, 3 en 6 

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

 

Wie tijdens het koffiedrinken over de dienst wil 
napraten kan aanschuiven bij de speciaal daartoe 
aangegeven tafel. 


