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Collectes Maranathakerk, 26 okt
Buiten de Boot is het Nijmeegse initiatief om brood uit te delen aan mensen in nood
die niet in aanmerking komen voor de voedselbank of andere regelingen.

Sinds 1814 brengt het NBG de Bijbel dichter bij mensen in binnen- en buitenland
door deze te vertalen en in nieuwe vormen beschikbaar te stellen.

Pelgrimswandeling Bartholomeuskerk, 26 okt, 12.30-14.30
De PGN/L organiseert een mooie herfstwandeling met als thema Herfstbomen. We
lopen ongeveer 4 km in het hoog en laag van Beek, dus enige conditie is wel handig.
Onderweg zijn er momenten van inspiratie en verstilling. De start is om 12.30 uur bij
de kleine Bartholomeuskerk in Beek (Nieuwe Holleweg 2). Het programma duurt
ongeveer 2 uur. Neem zelf een lunch mee om onderweg te eten. ledereen is van
harte welkom. Handig om vooraf via jvanderzande8@upcmail.nl door te geven dat u
/ jij/ jullie mee lopen. Graag tot ziens, Marije Klijnsma en Jeanette van der Zande.

PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert Ontmoetingskerk, 30 okt, 14.00
Op donderdag 30 oktober bent u van harte welkom op onze middag voor ouderen.
De heer Vincent Cantrijn geeft een presentatie met prachtige beelden over zijn
reizen en avonturen in de wildernis. Hij gaat al jaren met vaste wildernisvrienden te
voet of met de kano naar afgelopen streken in Alaska, Lapland en Nepal. Tijdens hun
laatste kanotocht in het noorden van Finland was Vincent 71 jaar; zijn vrienden 75,
76 en 78 jaar. Voor hen geen probleem om elke avond in een klein tentje te kruipen
na een dag kanoén over rivieren en meren. De dames van de Prot. Vrouwendienst.

Rugzakjesactie Maranathakerk/Ontmoetingskerk, t/m 2 nov
Volgende week zondag is de laatste dag dat u een met schoolmaterialen rugzakje
voor in armoede levende kinderen in oostelijk Europa kunt inleveren in de kerk.

Wereldmaaltijd Heel de Aarde

Op 16 oktober was het internationale Wereldvoedseldag en kwam de Food and
Agricultural Organisation van de VN op voor een eerlijke verdeling van voedsel. De
aarde brengt namelijk voldoende voort om elke mens iedere dag een volwaardige
maaltijd te bieden. Daarom gaan wij op donderdag 20 november een wereld-
maaltijd eten, waarbij precies die hoeveelheid wordt gegeven die bij een eerlijke
mondiale voedselverdeling voor elk mens beschikbaar zou zijn. Denk niet dat je dan
een sobere maaltijd krijgt! Honger is geen gevolg van gebrek, maar van ongelijke
verdeling. We willen met een aantal mensen koken en dit met 40 tafelgenoten gaan
eten. Wie niet naar de maaltijd kan komen kan toch meedoen door’'m thuis te
koken en eten. Daar worden binnenkort online recepten voor gedeeld. Leuk als je er
een foto van maakt en op de PGN-app zet, dan eten we toch samen! Er komt een
wachtlijst als het aantal van 40 is bereikt. Er zijn nog meerdere handen nodig voor
het organiseren en het koken, vooraf in eigen keuken. Aanmelden tot 5 november:
inspiratie@pkn-nijmegen.nl of heeldeaardenijmegen@gmail.com. Wie recepten op
de mail thuis wil ontvangen kan dat hier ook aangeven. Deelname kost € 7,50.

Maranathakerk, 20 nov

E-mailadres Synode PKN

Vorige week werd een voorbeeldbrief over Gaza, te richten aan de Synode van de
PKN, gemaild aan de zondagsnieuwsabonnees. Daarbij werd een e-mailadres
vermeld van het secretariaat van de Synode. Dit adres kan verzendmoeilijkheden
opleveren. Een alternatief adres via het Dienstencentrum van de PKN luidt als
volgt: info@protestantsekerk.nl De Kerkenraad
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Voorganger
pastor Marije Klijnsma

Ambtsdrager van dienst
Roelf Groenhuis

Lector
Geeske Dam

Organist/Pianist
Jenneke van de Streek; m.m.v. koor
Joy o.l.v. Sander Stoks (piano)

Techniek
Bas van der Linden, Jeroen Cortjens

Kindernevendienst
Ellen de Feijter, Marlies van Esschoten

Creche
Evelien Cortjens

Collectes

De eerste collecte is voor Buiten de Boot.
De tweede voor het Nederlands
Bijbelgenootschap.

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de
collectezakken of via de banknummers
van de diaconie en de kerk.

Diaconie Protestantse Gemeente
Nijmegen NL52 INGB 0000 9026 39

Protestantse Gemeente Nijmegen
NL74 INGB 0008 2451 43

Komende diensten

31 oktober Lutherse Kerk

19.30 Hervormingsviering met

ds. Wouter Slob en ds. Marieke Fernhout

2 november Ontmoetingskerk
09.30 ds. Paul Oosterhoff

Kopij

zondagsnieuws@ pkn-nijmegen.nl

Kopij voor het volgende nummer kunt u
tot donderdag 12.00 uur e-mailen als
tekstbestand zonder opmaak.

Om het Zondagsnieuws digitaal te
ontvangen of daarvoor af te melden
mailt u ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
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& ™ protestantse Gemeente Orde van dienst
K7 b;;‘: Nijmegen/Landwijk Maranathakerk, gzondag 26 oktober
Orgelspel Luisterlied: Better is one day

Welkom en mededelingen

A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied: Lied 1005:1, 2

Openingswoorden

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

Gebed van toenadering

Luisterlied:  Lichtje branden

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

Groet

V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

We steken de vredeskaars aan

Kyriegebed
Zingen: Lied 1005:3, 4,5

Glorialied
Een licht in jou geborgen

Aandacht voor de kinderen die naar de nevendienst gaan.

Samen zingen: Kinderen van één Vader
Gebed

Schriftlezing: Psalm 84 (hertaling Oosterhuis)

Schriftlezing: Lucas 18 : 9-14
Acclamatie:  Lied 334 2x
Verkondiging

Orgel- of pianospel
Luisterlied: Recht en vrede

Gebed, voorbeden
acclamatie: Om de kracht van Uw liefde

stil gebed

samen gezongen Onze Vader: Lied 1006

Diaconale mededelingen
Collectes met luisterlied van Joy: Ik zal er zijn
De kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen: Ga maar gerust

1. Ga maar gerust, want |k zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want lk zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want lk zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Uitzending en Zegen
gevolgd door driemaal gezongen Amen



