
 

Zondag 23 maart,    10.00 uur 
 3e zondag 40-dagentijd (Oculi) 

Dienst met viering van het Heilig Avondmaal 
 

Voorganger: Ds. Wouter Slob 
Diaken:  Roelf Groenhuis 
Organist: Marleen Moggré 
m.m.v.   Cantorij Ontmoetingskerk   

onder leiding van Vivien Moffat 
 
We staan ook stil bij het 30-jarig jubileum van de Cantorij, 
waarvan Vivien Moffat nu 10 jaar dirigent is. 
 
De Cantorij zingt:  Uit Lied 5a “Psalmen anders” 
    Gezegend is het morgenlicht 
Gezegend is het morgenlicht 
dat uit de verte ons begroet, 
een liefde heeft ons opgericht, 
wij zijn gezien en het is goed. 
Mogen mijn uren en mijn wegen 
Verhelderd blijven in uw zegen. 
 
Zingen:   Psalm 25 a 1, 2 
    Mijn ogen zijn gevestigd 
 
Votum en groet  
Voorg.: De vrede van de Heer is met u allen! 
Allen:  en zijn genade is met u. 
Voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorg.: O God, keer ons om naar U toe 
Allen:  en doe ons weer leven met hart en ziel 
Voorg.: Laat ons, o Heer, Uw liefde zien 
Allen:  en schenk ons uw heil      Amen.  
 
Kyriegebed 
 
Zingen:  Cantorij:                Beurtzang Attende 

Acclamatie allen: 368 e  
 

Gebed bij opening van de Schriften    
 
Lezing:  Psalm 103:  1-11 
 
Zingen:  psalm 103:  1, 5  
 
Lezing:  Lucas 13:  1-9 
 
 
 
 

 
Zingen:  Lied 942   1, 2, 3 

Door Cantorij en allen 

Verkondiging 

Zingen:   Lied 340 b (Apostolicum) 

Gebeden 

Mededelingen en collecte  

De Cantorij zingt:  uit “De zee trekt zich terug”  
Wat brood, een beker wijn, de vreugde van’t verbond. 
U wenkt ons naderbij, uw woord gaat wervend rond. 
Wij maken ons nu op, voltooien deze tijd. 
Ons wacht het liefdesmaal, ons wacht uw heerlijkheid.  
 
Dienst van de tafel 
 
Vredesgroet 
Voorg.: De vrede van Christus aan u allen! 
Allen: De vrede van Christus 
 
gezongen tafelgebed  403 e  
 
Onze Vader   
Onze Vader in de hemel, 
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 

Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Zingen:  Lied 1014 
  Geef vrede door van hand tot hand 
  Cant. 1,  allen 2,  Cant. 3,  Allen 4, 5 
 
Uitzending en Zegen 

Orde van dienst 
Bartholomeuskerk, zondag 23 maart 2025 


