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Een feest met Pieten en pepernoten, cadeaus en gedichten, 
en in het midden een katholieke bisschop. Theologisch lijkt 
het feest van Sinterklaas in Nederland niet zo relevant. 
Zeker niet in het kerkblad van de protestantse gemeente. 
Toch is er reden om een stuk te schrijven waar even wat 
meer denkkracht voor nodig is. Hopelijk is het resultaat dat 
er nieuwe gedachten ontstaan over wat de heilige drie-een-
heid (ook wel triniteit genoemd) vandaag voor jou en voor 
mij kan betekenen. 

Net als velen van u ben ik gedoopt in de naam van de  
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie-eenheid 
vormt de basis van ons geloof. In het boek Van God spreken 
vertelt Wouter Slob uitgebreid over 
de triniteit. Hij voert de historische 
lijn naar discussie hierover terug 
naar het concilie van Nicea uit het 
jaar 325.  
Vanuit mijn interesse voor de 
historische figuur Sint Nicolaas 
komt dit concilie me bekend voor. 
Ik lees terug in het boek van 
Marcus Vankan Heilige Nicolaas, 
bruggenbouwer tussen Oost en 
West. In dit boek komt naar voren 
dat Nicolaas niet alleen bij dit 
concilie is geweest, maar hij heeft 
daarin ook fel stelling genomen. 
Het kopje ‘Heibel in de kerk’ in 
Van God spreken, is zeker op 
z’n plaats. 

Waar gaat de discussie over
In het jaar 313 ontstaat een situatie dat het christendom 
zich vrijelijk mag uiten. Keizer Constantijn wil dat interne 
discussies worden beslecht. Dat richt zich ook op de leer 
van Arius, die stelt dat Jezus door God geschapen is, en 
daarmee ondergeschikt is aan de Vader. 
De Heilige Geest is zowel ondergeschikt aan God de Vader 
als aan Jezus. Alleen de Vader is God, de Zoon en de 
Heilige Geest zijn scheppingen en dus ondergeschikt 
aan God. Dit komt neer op een ontkenning van de heilige 
drie-eenheid.

Constantijn nodigt in 325 de belangrijkste kerkelijke leiders 
uit die tijd uit in Nicea, om in een concilie een eind aan de 
verdeeldheid te maken. Conclusie van het concilie is dat 
Vader en Zoon op hetzelfde goddelijke niveau staan; eeuwig 
en ongeschapen. Deze uitkomst, die werd bevestigd in 381 
in Constantinopel en verder verduidelijkt, speelt nog steeds 
een rol in de geloofsbelijdenis die wij afleggen in onze kerk. 

De rol van Sint Nicolaas
De historische figuur van Sint Nicolaas leefde van 270 na 
Christus tot 6 december 335. Hij was als bisschop van Myra 
uitgenodigd in Nicea. Van deze aanwezigheid is een 
legende bewaard gebleven. Nicolaas heeft met een 
baksteen de drie-eenheid uitgelegd. 

Een baksteen wordt gemaakt uit drie elementen: klei, water 
en vuur. Zo konden ook God de Vader, Christus de Zoon en 
de heilige Geest één God zijn. Terwijl hij dit verkondigde, 
sloeg een vlam uit de steen, druppelde water over de vloer 
en bleef een handvol droge klei achter in zijn handen. 

Een andere legende is dat Nicolaas bij het concilie zo boos 
is geworden, dat hij Arius een oorvijg gaf. Constantijn zette 
Nicolaas hierop in de cel, om af te koelen en nam hem zijn 
bisschoppelijke symbolen af. In de nacht dat Nicolaas in de 
cel verbleef, verschenen Maria en Christus aan hem. 
Zij herstelden zijn waardigheid als bisschop, omdat hij 
Christus zo fel verdedigd had. Zo verscheen Nicolaas de 

dag erna weer op het concilie en 
zagen de aanwezige bisschop-
pen en de keizer dat hij het bij 
het juiste einde had. Nicolaas 
werd in latere eeuwen gezien 
als toonbeeld van orthodoxie en 
standvastigheid. 

Terug naar nu
We leven in een tijd waarin we-
tenschappelijk bewijs belangrijk 
is. Dat is ook belangrijk, omdat in 
een wereld met ‘alternative facts’ 
degene die het hardst roept  
misschien beter wordt gehoord 
dan degene die op basis van 
empirisch onderzoek onweerleg-
bare feiten produceert. 

In de kerk en binnen het geloof is er gelukkig plaats voor 
zaken die niet meetbaar of helemaal begrijpelijk zijn. Dat iets 
niet toetsbaar is, maakt dat we op zoek kunnen naar een 
manier om ons ertoe te verhouden. 

Om daar naar te kijken vindt Wouter Slob de drie-eenheid
behulpzaam. Hij hanteert niet de vergelijking van de bak-
steen, maar presenteert als beeld ‘water, ‘dat ook in drie 
vormen (vast, vloeibaar en damp) kan bestaan. Als God in 
Christus vlees geworden is, dan is dat een mysterie dat we 
niet hoeven te doorgronden (wat ook niet kan). 
Wat we wel kunnen, is dit mysterie aanvaarden. Dat God in 
Christus vleesgeworden is, is een wezensaspect, een 
(volgende) manier waarop God zich met zijn schepping 
verbindt. Het is een weergave van de realiteit van God, 
waar wij ook nu een band mee kunnen hebben en voelen,
in de kerk of daarbuiten. 

Deze band vertaalt zich naar een opdracht voor ons als ge-
meente. We kunnen Christus volgen en hem in ons dagelijks 
leven ‘gestalte geven’. Dat is niet makkelijk, maar als we kij-
ken naar Sinterklaas die op zijn paard door de stad rijdt, en 
kauwen op een pepernoot, dan kunnen we daarin misschien 
een beetje bemoediging vinden.      

Maikel Rubens 

Schilderij ‘Sint Nicolaas slaat Arius’
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Kerkdiensten

Zondag 14 december
Maranathakerk		  09.30 uur	 ds Wouter Slob
Stevenskerk	 	 10.00 uur	 ds Paul Oosterhoff
Studentenkerk		  11.00 uur	 viering

Collecte voor:    	 1.  Werelddiaconaat India
		  2.  PGN

Zondag 7 december
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 werkgroep Communicatie 
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 Rev D. de Vries (HA)
Studentenkerk		  11.00 uur	 viering

Collecte voor:    	 1.  Algemeen diaconaal werk
		  2.  PGN

Zondag 30 november
Maranathakerk		  09.30 uur 	 ds Wouter Slob (HA)
Stevenskerk		  10.00 uur	 mgr. Joris Vercammen
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. S. Sticherling

Collecte voor:    	 1.  Huis van Compassie
		  2.  PGN: Onderhoud gebouwen 

Zondag 21 december
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 ds Wouter Slob
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds W. Boon
Studentenkerk		  11.00 uur	 viering

Collecte voor:    	 1.  Stichting ‘Fietsen alle jaren’
		  2.  PGN

Zondag 23 november
Eeuwigheidszondag

 
Bartholomeüskerk	 10.00 uur	 ds Rainer Wahl 
Maranathakerk		  09.30 uur	 ds Wouter Slob
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 pastor Marije Klijnsma
Stevenskerk		  10.00 uur	 Leo Oosterveen o.p. /  
				    ds Henk Gols

Collecte voor:    	 1.  Pastoraat bij rouw en gedachtenis
		  2.  PGN

Kerkdienst online (terug)kijken
U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en 

Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/
eredienst/kerkdiensten-online

Zondag 16 november
Ontmoetingskerk		  10.30 uur	 Oec. ontmoetingsviering
			   ds Wouter Slob / pastor Joska vd Meer
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds. Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. D. Sonneveld
Studentenkerk		  11.00 uur	 viering

Collecte voor:    	 1.  Kerkasiel in Kampen
		  2.  PGN

Vrijdag 14 november
Taizé viering

met thema ‘Hoop’
19.30 uur in de Kleine Bartholomeüskerk in Beek
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“Orthodox” volgens Willem Barnard

Ik sta wat voor mijn boekenkast, wat kan opgeruimd worden? 
(Dat krijg je op mijn leeftijd). En, o ja, Orthodox of niks, van 
Barnard! En van opruimen komt niks meer. Ik ben weer hele-
maal weg van die prachtige en meestal geestige stukjes. 

Willem Barnard overleed dezer dagen, om precies te zijn op 
21 november 2010, hij is 90 jaar geworden. Ooit predikant in 
Nijmegen, maar dat heeft hem niet tot een (ooit?) bekende 
Nederlander gemaakt. Hij werd vooral bekend als dichter, 
onder zijn schuilnaam Guillaume van der Graft. 
Onder die naam vind ik zijn werk terug in de boekenkast van 
Liny, in mijn boekenkast vind ik theologisch werk van hem, 
en dan heet hij “gewoon” Willem Barnard. Helemaal met een 
schaartje te knippen valt dat ook weer niet. Het Liedboek ligt 
op mijn bureau en daarin vinden we maar liefst 74 liederen 
van zijn hand, inclusief enkele vertalingen van veelal Engel-
se liederen, en 38 psalmen herdicht. Met elkaar heeft hij een 
indrukwekkend oeuvre achtergelaten.

Kenmerkend was zijn liefde voor liturgie, al jong oriënteerde 
hij zich op de Anglicaanse kerk en hij was jaren de studie-
secretaris van de Dr. van der Leeuwstichting, een stichting 
die de kerken hielp aan liturgische vernieuwing. Ik las – en 
lees – het liefste zijn overpeinzingen bij bijbelteksten, zijn 
boek ‘Stille omgang’ bijvoorbeeld, maar liefst ruim 1200 pagi-
na’s. “Ik hang met mijn aandacht boven de tekst, als een valk 
die staat te bidden. En met gretige nieuwsgierigheid lees ik 
de oude woorden. Ik wil de woorden aanraken, koesteren, 
warm laten worden in mijn liefkozende handen, weten wat ze 
dan prijsgeven aan geheim.”

Zijn laatste jaren moest Barnard  
doorbrengen in een verpleegte-
huis. Daar stelde hij zich tot taak 
om dagelijks een bloknoot pagina 
te schrijven, en dat werden over-
peinzingen, waarnemingen, zomaar 
gedachten, die we dus gebundeld aantreffen in Orthodox 
of niks. In het boek is “geen andere systematiek te vinden 
dan die van het leven in kamer zoveel van een verzor-
gingstehuis, dat in vroeger tijd niet gasthuis, maar godshuis 
heette”. Het gaat dus van de hak op de tak. 

Bij orthodoxie “denkt de gemiddelde landgenoot aan 
Staphorst of Rome, in Ieder geval gaat het de kant uit van 
een hecht gefundeerd denkstelsel, compromisloze leer-
stelligheid, gewetensdwang en/of gewetensnood. Wie zal, 
tenzij een verkrampte geest, vrijwillig daarvoor kiezen? Ík 
dus. Maar ik betwijfel dan ook die mening van de gemid-
delde landgenoot. Orthodox (van orthos = juiste en doxa 
= mening). Maar doxa kan ook pracht, schijnsel, straling, 
lichtglans zijn. In die richting zoek ik het, dus bij uitstek 
lichtgevend, riant, verrassend en verhelderend. Het niks 
daarentegen lijkt mij duister, somber.” 
Passend bij de tijd van het kerkelijk jaar maak ik je hieronder 
deelgenoot van een pagina uit het boek.

Jan Waagmeester

Ps 1. Wie meer wil weten over Barnard kan het hart ophalen 
bij: www.liedboekcompendium.nl/persoon/6-willem-barnard
Ps 2. Een paar exemplaren van het boek vind je bij Boek-
winkeltjes.nl en het is nog verkrijgbaar bij Bol.com
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Als wij nu de 'laatste zondag van het kerkelijk jaar 'eens be-
schouwden als de eerste zondag van Advent en Kerstmis als 
een soort Allerheiligen (die datum 1 november is ook maar 
willekeurig) en als wij dan tot Epifanie (6 januari, JW) doortel-
den, dan kregen wij zeven zondagen van Advent, een mooi 
rond getal. Wij zouden tegelijk met de Orthodoxie de komst 
van de Gezalfde vieren, we zouden de klassieke lezingen 
in ere houden en we zouden 'Kerstmis' ontluisteren en juist 
zodoende in eer herstellen.
Maar dat is allemaal gepraat van een hersenschimmer, een 
liturgische fantast. Je mag de menigte haar hypes niet afne-
men en de kerkleiding zou mopperen als de enige keer dat de 
kerken vol zijn zomaar werd prijsgegeven. Barnard heeft wel 
meer vreemde ideeën. 
Toch, als ik nog in een gemeente 'stond', zou ik de accenten 
zó leggen, de Kerststemming streng dempen en het Advents-
besef aanwakkeren. Maar ik sta niet meer in een gemeente 
en ik heb mijn dadendrang ingeleverd. Gemijmer kwam er 
voor in de plaats, gemijmer over wat nu eigenlijk 'orthodox' is. 
En dat een heleboel religieuze drukte maar 'niks' is.
Daarbij komt de overtuiging dat het Kerstfeest zichzelf wel om 
zeep helpt, het wordt steeds meer een nabloei van Sinter-
klaas.
Ik zou in stilte willen vieren wat m.i. Kerstmis is: 
een Allerheiligen voor de  allereerste, allerwaarste Heilige. 

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Orthodox of  
niks, Willem Barnard, Meinema 2008, www.kokboekencentrum.nl
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De Kerkenraad (KR) had op 17 september alweer z’n voor-
laatste vergadering van dit jaar (18 november is de laatste). 
De Kleine Kerkenraad delibereerde op 15 oktober en deze 
bijeenkomst was ook voor dit orgaan de voorlaatste van 
2025 (laatste KKR is 17 december). 
Bij verschijning van deze editie van Over & Weer zijn we 
zelfs in de voorlaatste maand van het jaar terechtgekomen. 
Een jaar gaat onvoorstelbaar snel, is als een korte wind-
vlaag in de tijd.  

Vergadering KR 
Op de agenda van de KR van 17 september stond als een 
van de belangrijkste agendapunten de kwestie Gaza, met 
name de op dat moment nog te organiseren discussieavond 
op 8 oktober. De KR was van mening dat er op die avond 
géén politieke stelling ingenomen moest worden, maar 
uitsluitend een gelegenheid geboden moest worden voor het 
kenbaar maken van onbegrip over het niet meer in verhou-
ding staande geweld jegens de onschuldige burgers in de 
Gazastrook. Het juist niét zwijgen hierover door de PGN 
– waarbij de publiciteit zou worden gezocht – zou de druk 
moeten opvoeren op de landelijke PKN om háár zwijgen te 
doorbreken.  

Een ander bespreekpunt was het advies aan ons kerkbe-
stuur door stagiaire mw. Willeke Warner, die begin dit jaar 
gedurende zes weken binnen onze gemeente werkzaam 
was. Haar advies – tevens eindresultaat van een opdracht 
binnen haar studie theologie – behelst het in gang zetten 
van een verkoopproces van een van onze kerkgebouwen. 
En een idee daarbinnen is het organiseren van een soort 
‘kerkenpad’ tussen de Ontmoetingskerk en de Maranatha-
kerk, als nadere kennismaking met ‘elkaars achtergrond’. 
In haar opvatting beweegt de PGN zich namelijk in een 
te ‘ruime jas’. De KR heeft het advies voor kennisgeving 
aangenomen, omdat verkoop van welk kerkgebouw dan 
ook nu niet aan de orde is. Het advies is doorgestuurd naar 
de Kerngroep Beleidsplan 2026 – 2036 om te dienen als 
één van de bouwstenen voor het nieuwe beleidsplan. In dat 
plan zou opgenomen moet worden welk soort kerk we in 
de komende periode willen zijn en welk soort gebouw we 
daarvoor nodig hebben.  

Vanuit de thematische werkgroepen werd gemeld, dat wordt 
deelgenomen aan het project ‘Heel de aarde’ (samen met 
andere [kerkelijke] organisaties) en dat op 8 november een 
Lieddag wordt georganiseerd. Verder kwam de vraag naar 
voren of het Gebed van Toenadering wellicht in eenvoudiger 
taal uitgesproken zou kunnen worden. Dit met het oog op de 
aanwezige kinderen op dat tijdstip in de eredienst. Een zaak 
van materiële aard die speelt, is de aanpassing van de grote 
zaal en de keukenaccommodatie van de Maranathakerk in 
het kader van het zogeheten ‘Huiskamerproject’. 

Vergadering KKR
Ruim vier weken daarna (15 oktober), hield de KKR zijn ver-
gadering. Als belangrijk punt stond op de agenda: een uitge-
breide presentatie van de Diaconie over de speerpunten van 
haar nieuwe beleidsplan in wording. Wat in dit stadium van 
uitwerking opvalt, is de wens om tot een bijzondere vorm 
van incidentele ondersteuning (variërend in vorm) te komen 
om mensen die het financieel bijzonder moeilijk hebben ‘blij 
te maken’. En daardoor de diaconale steun onderscheiden-
lijk te laten zijn van de hulp door andere (burgerlijke) organi-

          Blik op de Kerkenraad (69)

saties. Voorts bekijkt de Diaconie of er weer een diaconaal 
spreekuur opgezet zou moeten worden.    
Vervolgens kwam ook in dde KKR de stand van zaken 
rondom de discussieavond over Gaza ter sprake, evenals de 
laatste praktische dingetjes aangaande de afkondigingsritu-
elen bij overlijden (plaats kruisjes en gedachtenisboek). 
Aan de stand van zaken bij aanpassing van de Maranatha-
kerk (ingang, grote zaal, keuken) i.v.m. het project ‘Huiska-
mer van de wijk’ (Hazenkamp) werd ruim aandacht besteed. 
Interessant is dat de gemeente Nijmegen en de provincie 
Gelderland samen hiervoor een subsidie van 30.000 euro 
hebben toegezegd. Het is een goede zaak dat toegewerkt 
wordt naar een centrumfunctie van dit gebouw voor de wijk 
– vergelijkbaar met de Ontmoetingskerk – en dat mede hier-
door de exploitatie in zwarte cijfers terecht kan gaan komen.

Bij het CvK/werkgroep Beheer bestaat het plan om de Actie 
Kerkbalans naast handhaving van de traditionele methode 
met toezeggingsformulieren te gaan koppelen aan de digita-
le kerk-app (Donkey Mobile). Koppeling van Kerkbalans aan 
de app zou de jaarlijkse geldwerfactie administratief een 
stuk eenvoudiger maken. De KKR sprak zijn goedkeuring uit 
over de uitwerking van dit plan, maar wilde nog wel enkele 
technische vraagpunten opgehelderd hebben.

Gerbrand Hoek, scriba PGN

Actuele stand VOG-aanvragen 

Voor 49 leden van onze gemeente die zich inzetten voor 
onze kerk en daarbij omgaan met kwetsbare mensen of 
regelmatig in aanraking komen met gevoelige gegevens, 
werd dit jaar bij het ministerie van Justitie een VOG  
(= Verklaring omtrent gedrag) aangevraagd. De persoon-
lijk geadresseerde VOG’s vallen bij de meesten nu op de 
‘deurmat’, digitaal dan wel schriftelijk. Voor Kerkenraads-
leden werden al eerder VOG’s aangevraagd. 
In tegenstelling tot we eerder dachten, moet een VOG 
door de eigenaar ervan zelf bewaard worden. De 
organisatie waarvoor de VOG nodig is (onze kerk/de 
Kerkenraad) bewaart deze niet. Daartoe is namelijk geen 
wettelijke verplichting. De VOG moet echter wél aan de 
voorzitter of scriba van de Kerkenraad getoond worden. 

Geldigheidsduur VOG
Wettelijk is het de vragende organisatie, i.c. de Kerken-
raad PGN, toegestaan zelf te bepalen hoe lang een VOG 
geldig zal zijn. In de vergadering van de Kleine Kerken-
raad van 15 oktober 2025 werd besloten een VOG een 
geldigheidsduur mee te geven van vier jaar (vergelijkbaar 
met een ambtsperiode van een ambtsdrager). 
Dus VOG’s verliezen hun geldigheidsduur vier jaar na 
datum van afgifte. Voor bijna allen zal dat in de loop van 
2029 zijn. 

Namens de KR, Gerbrand Hoek 
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Groothuisbezoek is een goed middel om (weer) in contact 
te komen met mensen uit de kerkelijke gemeente. Ieder-
een die in één van de negen dorpen woont die onderdeel 
zijn van onze kerkgemeente heeft in de afgelopen tijd een 
uitnodiging gekregen voor een groothuisbezoek. De brieven 
hebben we zoveel mogelijk persoonlijk overhandigd en zo 
zijn er al goede contacten gelegd.  
 
Op vier adressen organiseren we op een middag of avond 
een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst, waar-
bij een groepje gemeenteleden elkaar ontmoet in informele 
sfeer. 
In Millingen zijn we al geweest. We waren met een klein 
groepje. Het was waardevol om elkaar te ontmoeten en te 
praten over wat belangrijk is voor geloven; voor kerk zijn.

Marije Klijnsma

Groothuisbezoeken in Landwijk

​Wij willen met een aantal mensen een wereldmaaltijd koken 
en met ongeveer 40 tafelgenoten deze maaltijd eten op  
donderdag 20 november om 18.30 uur in de Maranathakerk

De aarde brengt ruim voldoende voedsel voort om alle we-
reldbewoners iedere dag een volwaardige maaltijd te bieden. 
Bij een ‘Wereldmaaltijd’ eet je precies die 
hoeveelheid voedsel die voor iedereen 
beschikbaar is bij een eerlijke mondiale 
voedselverdeling. En denk maar niet dat 
je dan een sobere maaltijd krijgt!  Honger 
in de wereld is geen gevolg van gebrek, 
maar van ongelijke verdeling.

Opgeven kan tot 15 november via 
een mail aan inspiratie@pkn-nijmegen.nl 
of heeldeaardenijmegen@gmail.com. Deelname kost € 7,50. 
Je kan ook nog meehelpen organiseren of koken. Dat laatste 
kan vooraf in eigen keuken. We hebben daarvoor zijn nog 
meerdere handjes/keukens nodig.  
 
Via dezelfde mailadressen kan je ook aangeven of je de 
recepten per mail wilt ontvangen. Op die manier is er ook 
gelegenheid voor mensen die niet naar de maaltijd (kunnen) 
komen om mee te doen. Zij kunnen de maaltijd thuis koken 
en eten. Het is dan heel erg leuk als je een foto maakt en dit 
deelt via de app. Dan eten we toch samen!

De wereldmaaltijd wordt georganiseerd in het kader van:
www.heeldeaardenijmegen2025.com

dinsdag	 11 november		  Handelingen 22,17-29dinsdag	 11 november		  Handelingen 22,17-29
woensdag	 12 november		  Lucas 19,41-48woensdag	 12 november		  Lucas 19,41-48
donderdag	 13 november		  Lucas 20,1-8donderdag	 13 november		  Lucas 20,1-8
vrijdag	 14 november		  Lucas 20,9-19vrijdag	 14 november		  Lucas 20,9-19
zaterdag	 15 november		  Lucas 20,20-26zaterdag	 15 november		  Lucas 20,20-26
zondag	 16 november		  Lucas 20,27-40zondag	 16 november		  Lucas 20,27-40
maandag	 17 november		  Lucas 20,41–21,4maandag	 17 november		  Lucas 20,41–21,4
dinsdag	 18 november		  Handelingen 22,30–23,11dinsdag	 18 november		  Handelingen 22,30–23,11
woensdag	 19 november		  Handelingen 23,12-22woensdag	 19 november		  Handelingen 23,12-22
donderdag	 20 november		  Handelingen 23,23-35donderdag	 20 november		  Handelingen 23,23-35
vrijdag	 21 november		  Handelingen 24,1-9vrijdag	 21 november		  Handelingen 24,1-9
zaterdag	 22 november		  Handelingen 24,10-21zaterdag	 22 november		  Handelingen 24,10-21
zondag	 23 november		  Handelingen 24,22-27zondag	 23 november		  Handelingen 24,22-27
maandag	 24 november		  Lucas 21,5-19maandag	 24 november		  Lucas 21,5-19
dinsdag	 25 november		  Lucas 21,20-38dinsdag	 25 november		  Lucas 21,20-38
woensdag	 26 november		  Handelingen 25,1-12woensdag	 26 november		  Handelingen 25,1-12
donderdag	 27 november		  Handelingen 25,13-27donderdag	 27 november		  Handelingen 25,13-27
vrijdag	 28 november		  Handelingen 26,1-18vrijdag	 28 november		  Handelingen 26,1-18
zaterdag	 29 november		  Handelingen 26,19-32zaterdag	 29 november		  Handelingen 26,19-32
zondag	 30 november		  Psalm 85zondag	 30 november		  Psalm 85

maandag	 1 december		 Jesaja 1,1-17maandag	 1 december		 Jesaja 1,1-17
dinsdag	 2 december r	 Jesaja 1,18-31dinsdag	 2 december r	 Jesaja 1,18-31
woensdag	 3 december		 Jesaja 2,1-5woensdag	 3 december		 Jesaja 2,1-5
donderdag	 4 december   	 Psalm 126donderdag	 4 december   	 Psalm 126
vrijdag	 5 december   	 Handelingen 27,1-12vrijdag	 5 december   	 Handelingen 27,1-12
zaterdag	 6 december   	 Handelingen 27,13-26zaterdag	 6 december   	 Handelingen 27,13-26
zondag	 7 december  	 Handelingen 27,27-38zondag	 7 december  	 Handelingen 27,27-38
maandag	 8 december  	 Handelingen 27,39-44maandag	 8 december  	 Handelingen 27,39-44
dinsdag	 9 december  	 Psalm 72dinsdag	 9 december  	 Psalm 72
woensdag	 10 december  	 Handelingen 28,1-10woensdag	 10 december  	 Handelingen 28,1-10
donderdag	 11 december  	 Handelingen 28,11-22donderdag	 11 december  	 Handelingen 28,11-22
vrijdag	 12 december 	 Handelingen 28,23-31vrijdag	 12 december 	 Handelingen 28,23-31
zaterdag	 13 december  	 Psalm 28zaterdag	 13 december  	 Psalm 28
zondag	 14 december  	 Jesaja 6,1-13zondag	 14 december  	 Jesaja 6,1-13
maandag	 15 december  	 Jesaja 7,1-9maandag	 15 december  	 Jesaja 7,1-9
dinsdag	 16 december  	 Jesaja 7,10-17dinsdag	 16 december  	 Jesaja 7,10-17
woensdag	 17 december  	 Jesaja 7,18-25woensdag	 17 december  	 Jesaja 7,18-25
donderdag	 18 december  	 Psalm 146donderdag	 18 december  	 Psalm 146
vrijdag	 19 december 	 Matteüs 1,1-17vrijdag	 19 december 	 Matteüs 1,1-17
zaterdag	 20 december  	 Matteüs 1,18-25zaterdag	 20 december  	 Matteüs 1,18-25

BijbelleesroosterBijbelleesrooster

20 november: Wereldmaaltijd op tafel
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Een paar jaar geleden reisden mijn dochter en ik door 
Jordanië. We gingen de berg Nebo op en keken uit op het 
beloofde land, net zoals Mozes dit deed. In het kerkje op de 
berg ging ik even zitten en luisteren naar zingende mensen. 
Een pelgrimerend koor? Wat was het daar nog vredig toen!

We overnachtten in de woestijn in tenten en reden door naar 
de golf van Aqaba om nog een paar dagen te ontspannen 
en te snorkelen. Er ligt daar prachtige koraal vlakbij de kust. 
We waren al een eind het water in gezwommen, toen ik 
water in mijn bril kreeg. Mijn dochter deed haar spullen af 
en wilde me helpen. Op dat moment liet ik onhandig alles 
los en dat zakte naar de bodem. Mijn dochter dook een paar 
keer, maar kon er niet bij. Moesten we terug? Zij stelde voor 
dat ik op die plek zou blijven watertrappelen en dat zij op het 
strand hulp zou vragen, waar tot nu toe niemand was, maar 
waar een man kwam aanlopen.  

Met mijn armen om een zak vol lucht (zo’n zak waarin je 
spullen droog blijven, maar die – met lucht erin - ook een 
kleine reddingsboei is). Trappelend probeerde ik boven de 
spullen te blijven, wat niet lukte. Ik dreef steeds verder van 
het strand af. Wij zijn behoorlijk goede zwemmers, maar ik 
begon echt ongerust te worden want het duurde langer dan 
verwacht tot ze bij de man was, maar gelukkig ging hij met 
haar mee het water in. Inmiddels dreef ik steeds verder weg 
en had ik het gevoel dat de lucht wat uit de zak begon te 
lopen.

Gaandeweg werd ik angstiger: wat zwom er hier allemaal 
onder me en was dat gevaarlijk? Was de lucht dadelijk 
helemaal uit de zak en kon ik dan op mijn rug drijven met 
die golfjes hier? Het werd een existentiële angst: overleefde 
ik dit wel? Ging ik verdrinken? Mijn dochter zwaaide dat de 
spullen opgedoken waren. Zij en de man begonnen naar mij 
toe te zwemmen. Maar ze waren nog zo ver! Ik gaf me over: 
als dit het einde is… ik was moe. Ik wilde het mijn dochter 
niet aandoen dat ik het niet zou redden en probeerde niet 
bang te zijn toen…. Stuurde God een engel?

16 november: kerkasiel Kampen
U heeft inmiddels vast gehoord over het kerkasiel in Kampen 
aan de familie Babayants, gevlucht uit Oezbekistan, waar-
van de kinderen in Nederland zijn geworteld. Uiteraard kost 
het verlenen van kerkasiel met een voortdurende viering 
geld, denk alleen al aan de extra stookkosten. En niet alleen 
voor de doorgaande viering, de kerk draagt ook zorg voor 
het levensonderhoud van de familie Babayants. Met deze 
collecte ondersteunen we het kerkasiel aan deze familie.

23 november: Pastoraat bij rouw en gedachtenis
Op deze Eeuwigheidszondag wordt er gecollecteerd voor 
binnenlands pastoraat. Pastoraat is meeleven met elkaar, 
zowel met mensen binnen als buiten de kerk. De Protes-
tantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, 
zoals in de scheepvaart, gevangenissen of bij studenten. Bij 
momenten van rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte 
aan gemeenteleden, maar ook aan wijkbewoners, om stil te 
staan bij hun verdriet.   
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster

30 november: Huis van Compassie
Het Huis van Compassie in Nijmegen is een laagdrempelige 
plek waar activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met 
mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal 
staat. Daarbij streeft het Huis van Compassie juist naar de 
ontmoeting tussen verschillende mensen, omdat ontmoeting 
kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. De activiteiten 
lopen uiteen van maaltijden (Voedselhub voor overgebleven 
voedsel) en dialoogtafels tot hulp bij energiebesparing.

7 december:  Algemeen diaconaal werk 

14 december: Werelddiaconaat India – Kinderen naar 
school
In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 
migranten, sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de 
hele dag werken, worden veel kinderen aan hun lot over-
gelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze 
niet naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE 
biedt 200 migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moe-
dertaal als de lokale taal. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster

21 december:	 Fietsen alle jaren
Stichting Fietsen Alle Jaren (ook actief in Nijmegen) biedt 
minder mobiele mensen een gratis ritje in de fietsriksja 
aan. Mensen die bijv. in een verpleeghuis zitten en daarom 
weinig buiten komen, vinden het prettig om de wind weer 
eens door hun haar te voelen. Om herinneringen op te halen  
als je langs bekende plekken fietst, of gewoon te mijmeren 
wanneer je door de natuur gaat. De stichting kan financiële 
ondersteuning gebruiken, o.a. voor aanschaf en onderhoud 
van de riksja’s en websites voor contact tussen passagiers 
en vrijwillige fietsers. Meer lezen: https://fietsenallejaren.nl

Diaconale collecten Gemeente Onderweg

Het water is diep
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BAKKIE DOEN
Sindskort is iedereen elke 
donderdag van 11.00-13.00 
uur van harte welkom in de 
Maranathakerk bij ‘Bakkie 
Doen.
Voor een lekker kopje koffie 
of thee en een gezellig of 
inspirirend praatje met wijk-
bewoners.

LUISTERBANKJE
Iedere maandag-, dinsdag- 
en donderdag bent u welkom 
in de Ontmoetingskerk voor 
een praatje, een kaarsje of 
even een rustmoment van 
10.00 – 11.30 uur.

Vanuit PKN Heumen is een serie mooie lezingen geregeld 
voor het winterseizoen. U bent er van harte welkom!
 
•  woensdag 19 november neemt Paul Vermeer ons mee
   in de denkwereld van Evangelicals.
•  dinsdag 13 januari gaat Sophie van Bijsterveld in op 
   het thema ‘Religie en Lokaal bestuur’. 
•  dinsdag 17 februari krijgen we een kijkje in Rusland en 
   het christendom met Evert van der Zweerde als spreker. 
•  woensdag 18 maart belicht Lau Schulpen het  
   spanningsveld tussen (ontwikkelings)hulp en autonomie.  
 
De lezingen starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. 
Toegang gratis, na afloop vrijwillige bijdrage.   

Op dinsdagavond zijn de lezingen in ‘De Horst’ in Malden 
en op woensdagavonden in ‘De Terp’ in Heumen

Lezingen PKN Heumen ‘Winterwerk’
Deze engel had geen vleugels, maar flippers en was  
atletisch gebouwd. Samen met mijn dochter zwom hij  
(dat duurde haast een eeuwigheid) naar mij toe. Hij legde 
zijn hand onder mijn buik en duwde mij, uitgeput als ik 
langzamerhand was, naar het strand, wat nog een heel eind 
was. In het land, waar Mozes liep, hulp van een engel te 
krijgen, ervoer ik als een groot wonder.

Voor mij was het een duidelijk teken: wij, mensen, wij gelo-
vigen, kunnen doodsbang zijn… voor ziekten, voor verlies, 
voor oorlogen of voor alles wat je niet goed kunt zien. Het 
water is diep. Maar God laat je niet alleen. Hij stuurt helpers 
naar jou toe. Misschien herken je ze niet, omdat ze geen 
vleugels hebben, maar flippers of een fijne arm, die om 
jou heen geslagen wordt. Misschien is het die onhandige 
buurman of dat meisje uit de supermarkt. En misschien mag 
jij ook eens een engel zijn voor een ander. 

Hoe diep het water ook is, God laat je niet in de steek.

Michèle van der Steenstraten

De ‘Huiskamer van de wijk’ is een concept dat o.a. wordt 
toegepast door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Het idee is dat de kerk letterlijk en figuurlijk de huiskamer 
van de wijk wil zijn: een plek waar iedereen welkom is,  
gelovig of niet, om elkaar te ontmoeten: samen koffiedrinken, 
meedoen aan activiteiten of gewoon even binnen lopen.

Vanuit onze Christelijke inspiratie voelen we ons geroepen 
om iedereen als mens te zien en oog te hebben voor de 
kwetsbare mensen in onze maatschappij.
Als Protestantse Gemeente te Nijmegen geven hier invulling 
aan in de kerken van de PGN; de Ontmoetingskerk (samen 
met de RK parochie), Maranathakerk en Bartholomeuskerk.

In de Ontmoetingskerk is er het luisterbankje, de Aanloop, 
het kapperscafé en het Ontmoetingscafé; daarnaast activitei-
ten zoals de jaarlijkse Klaasmarkt en wijkactiviteiten.
De tuinkamer is hier uitstekend geschikt voor gemaakt. 

In de Maranathakerk is onlangs de Huiskamer van de wijk 
geopend. In samenwerking met de burgerlijke gemeente 
Nijmegen is gewerkt aan aantrekkelijker en toegankelijker 
maken van de entree (door het plaatsen van plantenbakken, 
drempelhulpen en informatieborden).

Verder werken we aan een “huiselijker” inrichting en verbete-
ring van de keukenfaciliteiten.
Kwiek Nijmegen-midden maakt gebruik van de Huiskamer 
voor haar activiteiten (“Ontmoeten, Bewegen en Muziek”) en 
de deuren staan iedere donderdag van 11.00 tot 13.00 uur 
open voor ‘Bakkie doen’.

Huiskamer van de wijk

Nieuwe initiatieven voor de Huiskamer in de Maranathakerk 
(vanuit de wijk of vanuit onze kerk) zijn welkom. We denken 
daarbij aan een beweegroute voor ouderen, een pastoraal/
diaconaal spreekuur, (wijk)maaltijden etc.

In de Bartholomeuskerk zijn Taizévieringen waar groeiende 
belangstelling voor blijkt te zijn.
Daarnaast zijn er wandelingen met als startpunt de kleine 
Bartholomeuskerk, waar naast gezellig wandelen er ook 
momenten zijn van inspiratie en verstilling. 

PGN wil kerk zijn in de huidige samenleving en onderdeel 
uitmaken van de wijk/buurt/stad. De kerk als plek van 
aandacht, verbinding en ondersteuning, te midden van alle 
diversiteit en kwetsbaarheid.
Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen 
Gods liefde in de praktijk te brengen. 
Door onze daden voor “de minsten der Mijne” in en buiten 
het kerkgebouw, laten we zien wat het evangelie betekent.
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     Nieuws vanuit de  

  			       vierplekken

Contactadressen 

Pastores
Neem contact op met een van de 
pastores als u behoefte heeft aan 
een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. 
Voelt u niet bezwaard, daar zijn 
onze pastores voor. 
 
-  Ds. Wouter Slob:  
   tel. 06 - 191 778 44  
   wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  
 
-  Marije Klijnsma:  
   tel. 06 - 190 474 40 
   marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

Vertrouwenspersonen
-  Gerda Sollie:  
   solliegerda@gmail.com
-  Thomas van Heerde:  
    vanheerdethomas@gmail.com

Gebruikt u 

onze PGN app?
Zoek in de Play Store 

of App Store op 
PGNijmegen

   In memoriam

Mw. Marie Ackerman-Bekendam
Op 29 september is overleden mw 
Marie (Riet) Ackerman-Bekendam. Mw 
Ackerman had begin van de maand nog 
haar 101e verjaardag gevierd, en is dus 
zeer oud geworden. Samen het haar 
man Dik en hun zeven kinderen hebben 
ze lang aan de Kwakkenbergweg 
gewoond en waren ze betrokken bij de 
Opstandingskerk even verderop in de 
straat. Uit goed gereformeerd nest is ze 
met het gezin en de kinderen meege-
groeid. Het dogmatische keurslijf werd 
steeds minder knellend, maar de lief-
devolle geborgen is gebleven; als bron 
van leven en als doel van leven. ‘God 
omspant ons leven, Ik ben de alpha en 
de omega’ had ze op een briefje ge-
schreven met het oog op het afscheid. 
In deze lijn lazen we in de uitvaartdienst 
uit Openbaring 21: 1-6.
Lang heeft mw Ackerman nog in Groot 
Berg en Dal gewoond, maar het laatste 
half jaar was dat niet meer mogelijk en 
is ze naar Maarssen verhuisd om daar 
aan de Vecht de laatste maanden te 
verblijven. In een dienst van woord en 
gebed hebben we op 4 oktober afscheid 
genomen in de Maranathakerk.

Ds Wouter Slob

Op 16 november is een oecumenische 
viering waaraan het koor Joy mede-
werking verleent. Naar aanleiding van 
het verhaal van Zacheüs is het thema: 
‘gezien worden.’ Dat blijft niet zonder 
gevolgen; ook van de roeping van Mo-
zes lezen we. Wie gezien wordt, wordt 
ook geroepen. Voorgangers zijn pastor 
Joska van der Meer en ds Wouter Slob.
Ook anderen hebben meegedacht en 
doen mee. In deze dienst vieren we het 
avondmaal.

De gedachtenisdienst op 23 november 
wordt in alle drie de kerken gehouden. 
We gedenken de overledenen van het 
afgelopen jaar en noemen hun namen.
In de Bartholomeuskerk in Beek gaat  
ds Rainer Wahl voor. Deze dienst begint 
om 10.00 uur.
In de Ontmoetingskerk gaat pastor Ma-
rije Klijnsma voor. Medewerking wordt 
verleend door de cantorij. De dienst 
begint om 9.30 uur.
In de Maranathakerk gaat ds Slob voor. 
Ook hier wordt medewerking verleend 
door de cantorij, en ook deze dienst 
begint om 9.30 uur.

30 november: Op 1e advent lezen we 
volgens rooster uit de profetie van 
Jesaja (2: 1-5) en uit de brief van Paulus 
aan de Romeinen (13: 8-14): De nacht 
loopt ten einde, de dag nadert al’. Zo 
kijken we uit naar het kerstfeest. In deze 
dienst vieren we ook het Avondmaal. 
Voorganger is ds Slob en we komen 
samen in de Maranathakerk.

7 december: De dienst van 2e advent is 
voorbereid en wordt gehouden door de 
werkgroep communicatie.

   Bij de diensten
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   Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op donderdag 30 oktober heeft de 
heer Vincent Cantrijn een presentatie 
met prachtige beelden over zijn reizen 
en avonturen in de wildernis gegeven. 
Vincent gaat al jaren met zijn vaste 
wildernisvrienden te voet of met de 
kano naar afgelopen streken in Alaska, 
Lapland en Nepal. Het was een mooie 
en interessante middag en wij kregen 
zin in vakantie.

Onze volgende ouderenmiddag is op 
donderdag 27 november. Wij gaan dan 
onder leiding van Ella Heusinkveld 
weer een kerststukje maken. Zij zal 
ons begeleiden, zodat uiteindelijk alle 
deelnemers een mooi kerststukje mee 
naar huis kunnen nemen. Wij vragen u, 
indien mogelijk, om uw eigen snoei-
schaartje, kniptangetje en een aardap-
pelschilmesje, waarop u uw naam heeft 
geplakt, mee te brengen.

We beginnen om 14.00 uur met koffie 
of thee en we gaan daarna zelf aan de 
slag. Voor het groen en een bakje met 
oase wordt gezorgd en er is hulp aan-
wezig. We vragen een eigen bijdrage 
van 5 euro per bloemstukje.
De middag wordt afgesloten met een 
kerstverhaal door verhalenvertelster 
Meriam Deen.

U kunt zich aanmelden via het strookje 
op uw persoonlijke uitnodiging.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik: samenkomst 21 oktober 
Na de spelletjesmiddag van september 
hadden we deze keer een cultureel 
programma. Rob Hazenberg (die tot 
zijn pensioen gymleraar was aan de 
Nijmeegse Scholengemeenschap 
Groenewoud) heeft ons laten horen, 
dat hij als winnaar de lof van de jury in 
een wedstrijd voor amateurs van het 
Internationaal Vocalisten Concours zeer 
wel waard was.
Rob soleerde ook met zijn basstem in 
de maandelijkse uitvoeringen van de 
Bachcantates in de Petruskerk.

Voor de pauze gaf hij een concertje van 
vnl. klassieke liederen. Bekende refrei-
nen had iedereen op papier om mee te 
kunnen zingen. We kregen er ook nog 
een compliment voor van Rob.

Met animo zongen we de volledige (Ne-
derlandse) tekst van ‘Edelweiss’ uit de 
bekende musical “The Sound of Music” 
mee, evenals “Tulpen uit Amsterdam”.
Alles klonk extra mooi doordat Rob met 
eigen apparatuur voor instrumentale 
begeleiding zorgde.

Na de pauze vertelde Rob over zijn 
getekende roman “Tafeltje van Vrijheid”. 
Een fictief familieverhaal over de 2e 
wereldoorlog en een eerbetoon aan zijn 
ouders, zus en broers. Deze roman kon 
gekocht worden ten bate van stichting 
‘Smart Kids’, die kinderen in Ghana 
financieel in de gelegenheid stelt om 
middelbaar en zelfs hoger onderwijs te 
volgen. 

Een voorwaarde daaraan verbonden is, 
dat ze tijdens hun toekomstige beroeps-
leven de stichting zelf geldelijk onder-
steunen.
Rob vroeg geen vergoeding voor zijn 
optreden. Het geld van de vrijwillige 
collecte, door ons uit de kas aangevuld, 
waardeerde hij zeer.
 

Dinsdag 18 november: bijeenkomst 
met Vincent Cantrijn
Vorig jaar heeft Vincent ons deelgenoot 
gemaakt van zijn avontuurlijke reizen 
naar het verre noorden met beelden van 
prachtige natuur en ook wilde vaar- en 
wandeltochten en een avontuur met een 
beer bij hun tentje.
Deze keer zal hij een film laten zien 
“The Only Son”.
Pema en zijn zusjes zijn geboren in een 
dorpje hoog in de bergen van Nepal. 
Hun ouders kunnen niet meer voor hen 
zorgen. Daarom worden ze naar een 
kindertehuis in Kathmandu gebracht. 
Pema en één zusje komen uiteindelijk 
terecht bij pleegouders in Nederland en 
volgen een HBO-opleiding. Als Pema 
bijna volwassen is, willen zijn ouders 
dat hun enige zoon terugkomt om hen 
te helpen in hun zware bestaan. Pema 
en zijn zusje gaan terug naar het dorp 
van hun ouders in de Himalaya.
Pema worstelt met het dilemma: zijn ou-
ders gehoorzamen of terugkeren naar 
Nederland.
Vincent leidt de film in en er volgt een 
nabespreking. Hij is daar geweest 
en vertelt uit eigen ervaring over de 
worsteling van ouders in Nepal om hun 
kinderen een betere toekomst te geven.
We hopen weer velen van u te ontmoe-
ten.

 Addie Wanders, 
tel. 024 355 84 71

e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

Het vertellen van verhalen is belangrijk 
tijdens deze dienst, die plaatsvindt in de 
Ontmoetingskerk.

Op 14 december is het 3e advent is het 
zondag Gaudete: verheugt u! De lezing 
uit Jesaja 35: 1-10 ;laat al iets zien van 
het komende heilsrijk. Uit Mattheüs 
lezen we van Johannes de Doper: Mat-
theüs 11: 2-11.  
De dienst is in de Maranathakerk en 
voorganger is ds Slob.
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Eind van dit jaar loopt de geldigheidsperiode van het huidige 
beleidsplan van onze kerkgemeenschap ten einde. Het 
gaat om het document met de naam Toekomstvisie 2020 – 
2025. Op grond van deze Toekomstvisie werden de zeven 
thematische werkgroepen in het leven geroepen, en zo ook 
de werkgroepen-kerkenraad. Elke thematische werkgroep 
participeert met een vertegenwoordiger in de Kerkenraad 
(uit een soort respect schrijven we Kerkenraad met een 
hoofdletter). Zeven thematische werkgroepen die na een wat 
trage start nu hun draai hebben gevonden. Ze staan voor de 
hun toebedeelde taak en laten van zich horen. De ene groep 
wat meer dan de andere, maar toch... 

Even om het geheugen op te frissen. Die werkgroepen be-
treffen: Jeugd & Jongeren, Pastoraat, Inspiratie, Diaconaat 
(het CvD + vrijwilligers), Beheer (CvK + vrijwilligers), Liturgie 
& Eredienst, en Communicatie. 

De opzet en uitbouw van de werkgroepenstructuur en 
daarmee het realiseren van een bredere betrokkenheid 
van gemeenteleden bij het bestuur en alles wat daarmee te 
maken heeft, was het hoogste doel van de nu expirerende 
Toekomstvisie 2020 – 2025. 
Niet alles uit de Toekomstvisie kon worden gerealiseerd, 
maar een belangrijke weg is ingeslagen: het toegroeien 
naar een ‘ondeelbare’ PGN-gemeente, met vervagende 
sectiegrenzen, en sectie-overschrijdende activiteiten, 
gesprekskringen en vormings- en toerustingszaken. 

Het ideaalbeeld, de stip op de horizon, zoals de Toekomst-
visie dat in zich draagt, kon uiteraard nog niet helemaal 
worden bereikt. Maar er zijn onomkeerbare stappen gezet 
naar een niet meer opgedeelde kerkgemeente. Wel is het 
zo dat het gevoel bij de sectie Landwijk van ‘erbij te horen’ 
nog steeds een gevoelig punt is. Hier speelt de geografi-
sche opbouw van onze kerkgemeente (stad versus polder) 

ons parten. Daarvoor is één-twee-drie nog geen afdoende 
antwoord gevonden. De Kerkenraad en pastores zetten zich 
hier wel sterk voor in. 

Maar nu loopt de lopende beleidsplanperiode op een eind 
en is het besluit genomen door de Kerkenraad om te gaan 
werken aan een nieuw beleidsplan en wel voor een peri-
ode van ongeveer tien jaar: 2026 – 2036. Dat is voor een 
beleidsplan in wezen een ongebruikelijk lange periode, maar 
het gaat vooral om een nieuwe stip op de einder, een ge-
wenste lange termijnvisie. Vragen als: welk soort kerk willen 
we zijn in de toekomst?, hoe willen we omgaan met de oecu-
menische samenwerking met rooms-katholieke partners?, 
wat verstaan wij ‘überhaupt’ onder oecumene?, willen we 
onze kerk meer gaan openstellen voor de maatschappelijke 
samenleving in Nijmegen? 

Om een duurzaam bestaan als kerkgemeente te realiseren, 
zullen er bakens verzet moeten worden, zullen we misschien 
wel wat onorthodoxe paden moeten gaan betreden…

Kortom, een mooie klus voor de samengestelde Kerngroep 
Beleidsplan 2026 – 2036. De groep bestaat uit tien leden. 
De voorzitter van het CvK, Maikel Rubens, is de trekker. 
Als extern adviseur en procesbegeleider is de ons zeer 
bekende emeritus ds. Rainer Wahl aangetrokken. Hij zal 
de Kerngroep coachen om tot een goed doordacht beleids-
plan te komen en haar er ook op wijzen op welke cruciale 
momenten de gemeente erbij betrokken zal moeten worden. 
Ds. Rainer Wahl heeft onze gemeente ook begeleid bij de 
samenstelling van de Toekomstvisie 2020 – 2025, toen als 
interim-predikant. Hij kent hierdoor onze gemeente heel 
goed. 
De Kerngroep heeft inmiddels enkele keren vergaderd. 
Op geregelde tijden zal er in Over & Weer over de voort-
gang worden gerapporteerd. 

Leden van de Kerngroep zijn: Bram Bos, Hendrik Jan Bos-
man, Gerbrand Hoek, Marleen Moggré, Maikel Rubens,
Wouter Slob, Liesbeth Smallegange, Jenneke van de 
Streek, Marja Theunis en Evert Wasch.

Gerbrand Hoek

Kerngroep Beleidsplan 2026-2036 aan de slag

Gespreksgroep Landwijk

Meedoen met een gespreksgroep voor de leeftijd 
van circa 25-70 jaar? Dat kan ongeveer één keer per 
maand van 20.00 - 22.00 uur in Landwijk 
De locatie is wisselend bij iemand thuis. 

Marije Klijnsma begeleidt deze avonden.  
Bij belangstelling, neem contact met haar op:
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Activiteit
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Binnen onze kerkgemeenschap is sinds begin april van dit 
jaar een zogeheten Archiefgroep actief. Deze groep van 
acht mensen is druk bezig met het op orde brengen van de 
oude, verslofte verzameling van allerlei kerkelijke documen-
ten, notulen, correspondentie, overzichten, etc., etc.
Jaren en jarenlang zijn allerlei bestuurlijke stukken in map-
pen en ordners gestopt en neergezet  in stellingkasten in 
het kerkelijk bureau. Bijna niemand die daar vanaf een zeker 
moment naar omkeek. En...er was plek, dus opbergen maar. 

Verkoop De Haard was ‘trigger’
Hieraan kwam een abrupt einde toen het kerkelijk bureau 
aan de Groenestraat ontruimd moest worden in verband met 
de verkoop van het diaconaal gebouwencomplex De Haard. 
In redelijk snelle tijd moest alles worden leeggehaald.  
Bij gevolg dat de archiefstukken in ongeordende staat  
belandden in verhuis- en bananendozen. Die hele berg  
dozen met inhoud (iets meer dan 100) ging vervolgens in 
depot bij een opslagbedrijf aan de Industrieweg. Het is uiter-
aard niet de bedoeling om ze daar definitief te laten staan – 
er moet wel huur voor de opslagcontainer betaald worden.
 
Vandaar dat er een Archiefgroep in het leven is geroepen, 
die systematisch aan de slag is gegaan om dozen uit de 
huurcontainer te halen en te verdelen over de groepsleden. 
In alle rust kunnen dan thuis de paperassen globaal worden 
bekeken, voor behoud worden geselecteerd en voor de 
kliko of versnipperaar apart worden gelegd. De ervaring 
heeft geleerd dat dit allemaal het beste binnen gedaan kan 
worden, in een ongebruikt kamertje. Buiten op het terras – 
een keer gebeurd tijdens de warme zomerweken – kan een 
onverwachte windvlaag ervoor zorgen dat losse papieren in 
de struiken komen te hangen…   

Kerkelijk archief naar RAN
Richtlijnen wat je minstens moet bewaren, hebben we niet 
alleen gekregen van de landelijke PKN, maar ook van het 
Regionaal Archief Nijmegen. Want, als alles geselecteerd 
en geordend is, gaan de kerkelijke documenten in z’n geheel 
naar het RAN aan de Mariënburg. Het RAN is namelijk zeer 
geïnteresseerd in ons kerkelijk archief. 

Het RAN bezit al veel historisch materiaal door de eeuwen 
heen van de protestantse/hervormde kerk in Nijmegen, 
maar wil dat nu aanvullen met archief uit jongere tijden. 
Archief dat interessante gegevens bevat voor kerkhistorisch 
onderzoek. Overigens houden we de laatste tien jaar in 
eigen beheer (ca. 2015 – 2025). Opberglocatie: kast in het 
Kerkelijk bureau. 

De taakverdeling en de samenwerking onderling verloopt 
goed, maar al dat uitzoekwerk vergt veel tijd. Aan de andere 
kant, nu iedereen is ingewerkt, is het nog leuk werk ook. 
Je leest nogal eens wat …  En voor je het weet, word je 
ondergedompeld in een kwestie. Wat uiteraard weer niet de 
bedoeling is. 

Geheime stukken
Overigens behouden stukken die ooit als geheim werden 
bestempeld dit etiket, ook al zijn ze overgedragen aan het 
Regionaal Archief. De Protestantse Gemeente Nijmegen 
blijft eigenaar – wij geven de stukken in bruikleen aan het 
RAN. Mochten onderzoekers of andere geïnteresseerde 
burgers geheime stukken willen inzien, dan is het aan ons 
(de kerkenraad) om hiervoor al dan niet toestemming te 
verlenen. Wij willen dan minstens weten waarom inzage 
nodig wordt gevonden en wat daarna met de gegevens 
wordt gedaan (publiciteit?). De archiefstukken kunnen alleen 
worden ingezien in de studiezaal; geheime stukken mogen 
nooit gekopieerd worden. 

Werk in fasen
Het werk wordt door de groep in enkele fasen uitgevoerd: 
eerst een grove selectie, dan een meer verfijnde selectie, 
vervolgens de ‘schoning’ (ontdoen van nietjes, paperclips, 
plakbandjes) en tot slot de bundeling in zuurvrije mappen en 
dito archiefdozen. Als slotfase vindt dan de daadwerkelijke, 
fysieke overdracht plaats.  

Als alles achter de rug is, zal het waarschijnlijk medio 2026 
zijn. Dan zouden we er zo’n 15 à 16 maanden mee bezig zijn 
geweest, met een groep van 8 mensen. We zijn per heden 
dus op de helft van de ingeschatte periode. 

We houden de moed erin, maar het is ook best wel gezellig. 
We helpen elkaar en geven elkaar advies bij selectievragen. 
Periodiek komt de club daarvoor bij elkaar in de Maranatha-
kerk. 
Leden van de groep zijn: Annelotte de Bruijn, Gerbrand 
Hoek, Rinus Koers, Harm Landman, Jaap en Wil Lootsma, 
Peter Verdoorn en Jan Waagmeester.

Gerbrand Hoek   

Archiefgroep van start
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Landwijk: inzameling voor Voedselbank

De laatste inzameling vanuit de Bartholomeuskerk in Beek 
voor de voedselbank in Landwijk is alweer lang geleden. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt wil ik heel hartelijk 
bedanken, ook namens de cliënten van de voedselbank!  
Nu we advent mogen verwelkomen, willen we graag weer 
een nieuwe voedselinzameling houden. De Voedselbank is 
een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk 
hebben. Doet u weer mee? Fijn!!

Zondag 23 november is er een dienst in de Bartholomeus-
kerk. U kunt dan levensmiddelen inleveren in de kerk. 
Zaterdag 22 november tussen 11 en 17 uur en na de dienst 
op zondag kunt u de levensmiddelen ook naar de Oude 
Gracht 4 in Beek brengen.
Deze levensmiddelen ontvangen we graag (minstens 12 
weken houdbaar):
•   Groente en fruit in blik/pot
•   Soep in pak / blik / zak (ook vega)
•   Rijst / macaroni / pasta / aardappelpuree
•   Maaltijdsauzen en mixen
•   Olijfolie
•   Broodbeleg (jam, pindakaas, hagelslag ed.)
•   Koffie/ thee
•   Houdbare zuivelproducten (melk ed.)
•   Kaas (uitsluitend vacuüm verpakt)
•   Vis / vlees in blik of pot
•   Ook heel welkom: wasmiddel / tandenborstel / tandpasta

Liesbeth van den Hof

Taizéviering op 14 november

Vrijdagavond 14 november is iedereen van harte welkom  
bij de Taizéviering in de kleine Bartholomeuskerk in 
Beek-Ubbergen.

Het thema voor de viering op 14 november is ‘Hoop’.  
De uitdrukking: “Hoop doet leven” kennen veel mensen vast. 
Het betekent dat hoop belangrijk is voor het doorzetten in 
moeilijke tijden, omdat het je moed, wilskracht en doorzet-
tingsvermogen geeft om verder te gaan en te geloven in 
een betere toekomst. Het houdt je op de been en stimuleert 
je om mogelijkheden te zien en te blijven streven naar een 
gunstige uitkomst. Hoop hebben we dus allemaal nodig…

We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen 
gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. 
Ben je eenmaal geweest, dan kom je vast terug. Samen 
zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend.
De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. 

Op Facebook kun je de pagina van Taizévieringen Kleine 
Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen volgen. Je kunt je ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief via m.norden@kpnplanet.nl.

Fijn om je 14 november (weer) te ontmoeten.

Met hoopvolle groet, 

Jeanette van der Zande, Karin van der Lans 
en Martine Norden
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Onze kerkelijke gemeente organiseerde samen met de 
Protestantse Gemeente Groesbeek en de Protestantse 
Gemeente Heumen op 8 oktober jl. een gespreksavond over 
de vreselijke gebeurtenissen in de Gazastrook en op de 
Westelijke Jordaanoever. Dit als vervolg op de ‘brandbrief’ 
die drie kerkelijke gemeenten aan de Classis Gelderland 
Zuid en Oost schreven en in kopie aan de Synode. 
In deze brief werd de Classis verzocht bij de Generale 
Synode erop aan te dringen de kwestie Gaza aldaar op de 
agenda te krijgen, met de hoop het ‘grote zwijgen’ van de 
PKN te doorbreken. 

De discussieavond in de Maranathakerk trok ongeveer 50 
mensen. Er was ruime publiciteit aan gegeven en regionale 
omroep RN7 was aanwezig. 
Ds. Wouter Slob heette iedereen welkom en opende de 
avond met gebed. 

In haar inleiding vertelde de gespreksleider van de avond, 
Trees Versteegen, dat de Classis gehoor had gegeven aan 
onze oproep in de eerdergenoemde brief om het onderwerp 
bij de Generale Synode aan te kaarten. Dit echter na een 
stemming waarin 10 gemeenten voor hadden gestemd en 7 
tegen. We kregen de Classis dus mee, maar het onderwerp 
blijkt toch wel heel moeilijk te liggen binnen dit orgaan…
Dat geldt nog sterker voor de landelijke kerkorganisatie. Op 
de in kopie ontvangen brief van onze drie gemeenten kwam 
als een soort ‘bevestiging van ontvangst’ een standaardant-
woord van de scriba van de PKN, dat erop neerkwam dat 
deze koos voor de zaak van zowel Israël als van de Pales-
tijnse christenen en dat we moesten bidden dat het goed 
zou komen. 
Inmiddels weten we dat de Synode de brief van de PG’en 
Nijmegen, Heumen en Groesbeek pas wil agenderen, als er 
nog enkele Classes een dergelijk verzoek indienen. Op de 
uitnodiging om tijdens de gespreksavond in de Maranatha-
kerk aanwezig te willen zijn, kwam een afwijzend antwoord. 

Beide sprekers op de gespreksavond waren ervaringsdes-
kundigen. De eerste spreekster, Martine Norden, reisde 
in 1993 als 20-jarige voor het eerst naar een kibboets in 
Israël – enthousiast over het land dat een veilige thuishaven 
was geworden voor Joden uit de hele wereld. Haar enthou-
siasme sloeg om in twijfel toen zij in 1999 terugkeerde en 
verhalen hoorde van Palestijnen op de West Bank over de 
dagelijkse vernederingen en discriminatie die zij moesten 
ondergaan. Naarmate zij zich meer verdiepte in het onder-
werp, raakte zij steeds meer doordrongen van het onrecht 
dat de Palestijnen werd aangedaan. Toen dus al. 
Bij de tweede spreekster, ds. Liesbeth Burger, had zich een 
vergelijkbare verandering in houding tegenover het Israë-
lisch-Palestijnse conflict voorgedaan. Voor haar vormden de 
gesprekken die zij had gevoerd met Palestijnse christenen 
uit Bethlehem – tijdens haar werk voor een internationale 
kerkelijke organisatie – het keerpunt.

In de discussie daarna ging het onder meer om de vraag wat 
de ‘onopgeefbare’ verbondenheid van de protestantse kerk 
met Israël betekent. Waar is onze kerk dan mee verbonden, 
het Joodse volk, de staat Israël of beide?  En betekent die 
verbondenheid dat we ons moeten onthouden van kritiek? 
Voor de aanwezigen was dat duidelijk niet het geval. Maar 
beseft werd ook dat de meningen binnen de PKN hierover 
verdeeld zijn. 

Geconcludeerd 
werd dat ons streven 
naar een duidelijke 
stellingname van de 
landelijke kerk tegen 
het geweld in Gaza, 
niet eenvoudig te 
realiseren zal zijn.
Ondanks gevoelens van onmacht bij de aanwezigen over de 
rol van onze lokale kerken, wilde men niet zwijgen over de 
afkeuring van deze vorm van geweld tegenover onschuldige 
burgers. Behoorlijk wat aanwezigen bestempelden de avond 
als zinvol en goed dat het was georganiseerd. Immers, het 
was minstens een uitlaatklep voor gevoelens van ongemak 
bij de algehele situatie.  

Uit de aanwezigen borrelde het idee op om ook andere 
Classes te verzoeken achter de brief, die Nijmegen, Groes-
beek en Heumen hebben gestuurd, te gaan staan. Daar-
naast zou het goed zijn als ook individuele kerkleden de 
Generale Synode zouden gaan benaderen met het verzoek 
dit onderwerp op de bespreekagenda te zetten. 

Inmiddels zijn beide initiatieven ter hand genomen. 

De gespreksavond werd afgesloten met het samen zingen 
van een lied over vrede. Het was goed om te ervaren dat de 
wens dat de PKN zich uitspreekt tegen het geweld in Gaza 
breed leeft in onze regio. En laten we hopen dat deze wens 
alsnog door het hoogste orgaan binnen onze landelijke kerk 
zal worden vervuld.

NB. Dit artikel is gebaseerd op het stuk dat door de collega’s 
uit Groesbeek werd geschreven voor hun kerkblad.   

Gerbrand Hoek

Terugblik op gespreksavond over Gaza

Pacifisme in tijden van oorlog

In gesprek met Bram Grandia

Woensdagavond 10 december organiseert de 4-Plek  
(protestantse gemeente van Lent, Oosterhout en Ressen) 
een gratis gespreksavond met Bram Grandia. Vanaf 19.30 
uur is er inloop met koffie in de Sint Maartenskerk in Lent 
(Pastoor van Laakstraat 30). We starten om 20.00 uur. 

Hoe geef je gehoor aan het gebod van Jezus om vijanden 
lief te hebben en te bidden voor wie je vervolgen? Is het in 
deze tijd van oorlog mogelijk om pacifist te zijn, iemand die 
weigert geweld te gebruiken om conflicten op te lossen?

Er is niemand beter om deze vragen te beantwoorden dan 
Bram Grandia: al ruim 50 jaar een bevlogen christen-pa-
cifist binnen de 100 jaar oude organisatie Kerk en Vrede, 
emerituspredikant in de Protestantse Kerk en nauw betrok-
ken bij het vredesproject Tent of Nations in Bethlehem.

Deze avond zal hij met ons delen hoe zijn geloof hem in-
spireert om pacifist te zijn, ook als deze positie vaak wordt 
gezien als naïef of verdacht. We kijken uit naar een open 
gesprek. Iedereen is van harte welkom!
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Eekhoorn & Konijn
Ben ik dan nergens veilig?

Das zet nog een stap dichterbij en snauwt: “Ik heb jullie 
soort wel eens gezien, hoor, als ik bij de rand van het bos 
kwam. Al die flaporen overal aan het eten en graven!”  
 
“Maar… maar… ik wil alleen maar een klein plekje, een 
veilig plekje en het bos is toch groot?!”  
 
“Haha!” lacht broer Das heel gemeen tegen Konijn.  
“Als wij jou niet gauw het bos uit jagen, haal jij vast al jouw 
broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes, ooms en tantes en 
wie weet nog meer hiernaartoe en maken die ons hele bos 
kapot met jullie prutsholen!” En hij zet een stap naar voren. 
 
Konijn deinst achteruit en valt daarbij over een boomwortel. 
“Nu gaan ze me pakken!” fluistert hij en hij krimpt in elkaar 
en slaat zijn pootjes voor zijn ogen.  
 

Op dat moment klinkt uit de lucht de stem van Eekhoorn: 
“We komen je helpen, Konijn!”  
 
En als hij voorzichtig zijn ogen open doet, ziet hij Uil uit de 
lucht komen zetten met Eekhoorn op zijn rug.

Michèle en Hetty

Schild 
In het Nederlands noemen we het tegenwoordig evenzeer 
verguisde als geliefde symbool van Israël doorgaans de 
Davidsster. Je ziet het bijvoorbeeld op de Israëlische vlag 
en op ambulances. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wer-
den Joden verplicht een zogeheten Jodenster te dragen.  
 
Minder bekend is dat deze ‘ster’ in het Hebreeuws he-
lemaal geen ster heet. Op Israëlische ambulances zie 
je onder de ‘Rode Davidsster’ vaak de woorden Magen 
David Adom geschilderd. En het woord magen (spreek uit 
mageen, met de g van het Duitse gut) betekent niet ster, 
maar schild. 
 
Over de achtergrond van de benaming ‘schild’ doen veel 
verschillende verhalen de ronde. Het mooist vind ik het 
verhaal over de spin die vliegensvlug een web weefde voor 
de grot waarin David zich schuilhield. Saul zat achter David 
aan, kwam bij de grot, zag het web, dacht: daar zit-ie dus 
niet, en ging verder. Zo werd David door het spinnenweb 
als door een schild beschermd.

Arian Verheij 
Lees alle miniaturen op  

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen

Opbrengst diaconale collecten

datum collectedoel opbrengst
6 jul Werelddiaconaat Ghana: stop kinderarbeid € 302,07
13 jul Stichting Bulawayo Zimbabwe: scholing € 249,57
20 jul Diaconie: Algemeen Werk € 193,35
27 jul Marikenhuis € 247,55
3 aug Diaconie: Algemeen Werk € 233,45
10 aug Diaconie: Algemeen Werk € 233,30
17 aug Stichting Perplex € 212,98
24 aug Diaconie: PVD € 203,80
31 aug Pastoraat Nederland: veilige plek studenten € 182,90
7 sep Stichting Straatmensen € 287,36
14 sep Werelddiaconaat Indonesië: straatkinderen € 206,60
21 sep Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen € 496,49
28 sep Kerkasiel Kampen: opvang asielzoekers € 298,90

 

Bijbellunch

Eén keer per maand op dinsdag van 12.00 - 13.30 uur
organiseren we een Bijbellunch. Iedereen is van harte 
welkom. Je hoeft je niet op te geven. Neem alleen je 
eigen brood mee. Voor thee en koffie wordt gezorgd. 
Wouter Slob en Marije Klijnsma begeleiden deze lunch.

We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse 
dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de 
methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke 
lezing of lezing met het hart. Het is niet zozeer gericht 
op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan 
bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

•   18 november, 20 januari, 17 maart en 19 mei  
     in de Maranathakerk
•   21 oktober, 16 december, 24 februari, 14 april, 16 juni     
    in de Ontmoetingskerk

Activiteit
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28 
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl 

Kerkelijk bureau 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur) 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans 
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Algemene adressen

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente 

Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren? 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 
zondag 30 november aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 16-19 december.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie 
via mail of tel. 06 - 426 945 14. 

Medewerkers:  
Sabine Schols (vormgeving / redactie), 
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 1264 36 
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Collectebonnen: boek 50 euro of een 
meervoud over naar rekeningnummer 
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN 
o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau
Maranathakerk (zaal 4) 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Voor diaconale hulpvragen:
tel. tel. 06 - 426 945 of 
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/ 

Koster: Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl 

Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27 
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 

Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Annelotte de 
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl 
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen 

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl 
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91 
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias 
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 / 
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries, 
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl 
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69 
e-mail: andrea.visser@cwz.nl 
 
Stichting Kalorama
Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen
Ron Visser 
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

-  Beheer:       beheer@pkn-nijmegen.nl
-  Communicatie: 
            communicatie@pkn-nijmegen.nl
-  Diaconie:   diaconie@pkn-nijmegen.nl
-  Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
-  Jeugd & Jongeren: 
  	            jeugd@pkn-nijmegen.nl
-  Liturgie & Eredienst: 
     	      eredienst@pkn-nijmegen.nl
-  Pastoraat: 
	      pastoraat@pkn-nijmegen.nl 

Colofon

Data kopijsluiting 2025
             

          •    nr 9 - zondag 30 november
	 (verschijnt 16-19 december)
          •    nr 1 - zondag 4 januari 2026
               (verschijnt 21-24 januari)



Terug uit de kerk, zondag 28 september, 
raakte mijn vrouw Nicoline en onze 
zoon Rik met de fietssturen in elkaar. 
Rik bleef overeind, Nicoline niet. En 
maakte een lelijke val op het fietspad 
langs het kanaal. Gelukkig met fiets-
helm, maar zonder bekkenbescherming. 
En die bleek dan ook dubbel gebroken.

Na een nachtje in het ziekenhuis heeft Nicoline 
anderhalve week gerevalideerd in Dekkerswald en 
daar hebben ze goed werk verricht. Toen ze thuis kwam 
kon ze met krukken en rollator heel behoorlijk uit de voeten 
en zelfs de trap op. Ik had verwacht nog weken met een bed 
in de kamer en washandjes te moeten knoeien, maar dat 
bleek allemaal niet nodig. 
Anderhalf jaar geleden is Nicoline óók in het ziekenhuis 
beland. Na een aanrijding waarbij haar sleutelbeen brak.

Dat is nog altijd niet helemaal in orde. 
Het lijkt er op dat deze breuk in ieder geval 
voorspoediger hersteld. Het geeft de burger 
moed. 

Wat óók moed geeft is de ervaring dat 
mensen behoorlijk hulpbereid blijken te zijn. 

Dat begon met het echtpaar Cuppens, die 
achter het ongeluk fietste, bijstand verleende 

en de ambulance belde. Maar ook andere kerk-
gangers hadden het ongeval gezien en belden 

’s avonds om te horen hoe het ging. Talloze kaartjes, 
bezoekjes, bloemen, koekjes, thee en zelfs maaltijden 

werden gebracht. En ook in de winkel (ze moet dagelijks een 
wandelingetje buiten maken en de Spar is net binnen bereik) 
blijken mensen zeer behulpzaam. In een tijd dat alles lijkt te 
verharden, is dat zeker verheugend!

Mede namens Nicoline, 
ds Wouter Slob
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Dienst Met Veel Kinderen:

zondag 19 oktober 

in de Stevenskerk 


