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Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

 
De gemeente gaat staan. 

 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 

Intredelied: Heel de aarde jubelt en juicht: 1, 2 en 3 

  (67a)   
Dit wordt staande gezongen. 

                      

Oud:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw is tot in eeuwigheid. 

Oud:  Die niet loslaat het werk van zijn handen 
 

              

Eeuwige, onze God,  
wij die U nooit hebben gezien,  
zie ons hier staan.  
Wij die van U hebben gehoord,  
hoor Gij ons aan.  
Uw Naam is dat Gij mensen helpt,  
wees onze hulp,  
en dat Gij alles hebt gemaakt,  
maak alles nieuw,  
en dat Gij ons bij name kent,  
leer ons U kennen,  
die Bron van leven wordt genoemd,  
doe ons weer leven,  
die hebt gezegd: Ik zal er zijn,  
wees hier aanwezig.  
Amen. 

 
Hierna gaat de gemeente zitten. 

 

   

Vg: De Heer zij met u. 

Allen: Ook met u zij de Heer. 

Vervolg Intredelied: Heel de aarde jubelt en juicht: 4 

 
Loflied:  Zing jubilate voor de Heer (652) 
 

Lezing:  Ezechiël 34: 11 – 15 

 

Zingen:  Was ik een schaap, was Hij mijn  

 herder (23d)  

 

Lezing:  Johannes 10: 11-18  

 

Zingen:  U kennen, uit en tot U leven: 1, 6 en 7  

(653)  

 

 

Zingen:  Neem mij aan zoals ik ben (3x) (833)  

 

Onze Vader (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van 

het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid. Amen.  

 
  

 

Slotlied: De aarde is vervuld: 1, 2, 3 en 4 (650) 
 

Gezongen Amen 

Bartholomeuskerk 


