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“Zoeken naar het licht”

Pasen! Hét hoge feest van de kerk! Als er geen Pasen
gevierd zou kunnen worden, was er eigenlijk geen goede
grond om kerk te zijn. Dan zou Jezus verworden tot een
goed mens, een voorbeeld in de rij van Martin Luther King,
Mahatma Gandhi, Nelson Mandelao f bisschop Tutu.

Maar het blijft, ondanks de kennis over Pasen, iedere keer
weer zoeken naar het licht.

En zoeken is het! Want waar vind je licht in onze donkere
wereld? Duisternis die we overigens zelf creéren. Misschien
wat schemerlicht veroorzaakt door het vuur in een wereld
die in brand staat. In Gaza, in Oekraine, in Sudan en waar
niet. Oorlogstaal, bewapening, handelsoorlog en ga zo maar
door.

Maar het zoeken naar
licht is van alle tijden,
ook al vanaf het aller-
eerste prille begin van
de allereerste Paas-
morgen, zo lezen we
in de evangelién.
Geen feest, maar
grote verwarring was
er, zo groot zelfs, dat
de vier evangelisten
allemaal hun eigen
versie hebben over
die eerste morgen.

De Paasmorgen
begint bij Johannes in
het donker, zowel letterlijk als figuurlijk. De enige persoon
die zich beweegt is Maria Magdalena, maar ook zij tast nog
in het duister. Volgens Lucas ging ze specerijen brengen
om het lichaam te verzorgen. Jezus is dood, het verhaal is
voorbij, uit en over!

lets anders kwam niet in haar op, want zij, net als de andere
leerlingen van Jezus, had “uit de Schrift nog niet begrepen
dat Hij uit de dood moest opstaan”, schrijft Johannes in zijn
evangelie.

Een wonderlijke zin eigenlijk, want ‘de Schrift’, het evan-
gelie moest nog worden geschreven, dat is niet voor niets
pas veel later, na Pasen geschreven , minstens 50 jaar na
Pasen.

Maar nee, hier wordt met ‘de Schrift’, Wet en Profeten be-
doeld, de Joodse heilige geschriften, en dan niet, zoals die
door de gemiddelde Schriftgeleerde werden uitgelegd, maar
zoals Jezus hen zelf ze die had leren lezen; Dat Hij de ver-
vulling is van Wet en Profeten. Hoe vaak niet had Hij ze al
verteld van dood én opstanding, maar ook hoe vaak had Hij
niet verzucht: “Hebben jullie het dan nog niet begrepen?”.

Als Petrus en Johannes (de andere leerling), door Maria
gewaarschuwd dat de steen weg was voor het graf, ook
aankomen bij het graf vinden ze een open en leeg graf. En
nog valt het kwartje niet, schouderophalend, niet begrijpend,
gaan ze weer naar huis.

Er moet heel wat druk en kunst- en vliegwerk aan te pas
komen om de grafstemming om te buigen naar het feest van
de opstanding, het licht van de nieuwe morgen.

Engelen, verschijningen van Jezus zelf. En nog zitten ze

's avonds achter gesloten deuren.

Dat wij nu Pasen als het allerhoogste feest van de Christen-
heid vieren komt omdat wij de verstrekkende gevolgen van
de opstanding hebben leren kennen. De leerlingen, dus ook
Maria van Magdala, hebben de Schrift uiteindelijk begrepen,
door toedoen van de Geest.

Maar van ‘de andere leerling’, van Johannes dus, staat er
nog iets: “Hij zag en
geloofde”, hoewel

hij ‘de Schrift niet
begreep’. Hij had het
begrijpen niet nodig
om toch te geloven.
Bij hem — en daar-

in is zijn evangelie
uniek — vallen Pasen
en Pinksteren op één
dag (Joh.20: 22).

Ook wij begrijpen lang
niet alles. “Als God
liefde is, waarom is er
dan zoveel oorlog?”
“Als God alles kan,
waarom stopt Hij de
ellende in Oekraine dan niet?”. Het zijn vragen die mensen
aanvoeren als een soort argumenten om het geloof in twijfel
te trekken. Johannes doet het omgekeerde, hoewel hij niet
begrijpt, gelooft hij.

Wij zijn vaak te rationeel ingesteld, alles moet gecontroleerd
kunnen worden en logisch zijn. Maar wij hoeven niet met
een onderzoeksteam te zoeken naar het licht.

We hoeven niet de menselijke ziel te begrijpen, de roerselen
van Trump en Poetin. We worden door Johannes opgeroe-
pen te geloven dat God zijn heilsplan met zijn schepping
doorvoert, dwars door de donkere dood heen, dwars door
de hel van oorlog en geweld, dwars door alle menselijke
tegenwerking. Het licht is er! Bij de schepping werd als
eerste daad het licht geschapen en hoewel het menselijk
handelen dat licht verduistert, schijnt dat licht opnieuw in
volle sterkte vanuit het lege graf van Pasen.

Laat ruimte voor het mysterie, dan is er ruimte voor verwon-
dering, ruimte voor geloof, ruimte voor het Paasfeest!

En daarna? Nog steeds een wereld in duisternis, maar nu
met het vaste vertrouwen dat na Pasen niets ons meer kan
scheiden van de liefde van God (Rom. 8).

Hele gezegende Paasdagen
Johan Dorst
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Vrijdag 27 maart

Taizé viering

19.30 uur in de Kleine Bartholometskerk (zie pag. 6)

Zondag 29 maart
Palmpasen
10.30 uur  oecumenische viering met

PKN, RK en Studentenkerk / pastores:
Marije Klijnsma & Joska van der Meer

Ontmoetingskerk

Stevenskerk 10.00 uur  ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  ds Willem Boon
Studentenkerk 11.00 uur  ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. The Other Kid: onderwijs in Oeganda
2. PGN

Vieringen in de Stille Week

Witte Donderdag (2 april)

18.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Maranathakerk
Ev. Lutherse Gem.
Stevenskerk

ds. Wouter Slob (HA)
ds. Marieke Fernhout (HA)
ds. Pieter Endedijk

Goede Vrijdag (3 april)

19.30 uur
19.30 uur

ds. Wouter Slob

Willeke Warner (HA)
19.30 uur  Jan van Hooydonk

15.00 uur:  Mattheuspassie met
Jolinde Lucas en ds. Marieke Fernhout

Stille Zaterdag (4 april)

21.30 uur
21.00 uur
21.30 uur

Bartholometiskerk
Ev. Lutherse Gem.
Stevenskerk
Studentenkerk

ds. Wouter Slob
ds. Pieter Endedijk
ds. Marieke Fernhout

Ontmoetingskerk
Stevenskerk
Studentenkerk

1e Paasdag (zondag 5 april)

Bartholomeuskerk 10.00 uur
Maranathakerk 09.30 uur
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur

Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur

ds. Hetty de Reus

ds. Wouter Slob
diaken Theo van Driel
ds Henk Gols

Collecte voor: 1. Buitenschoolse activiteiten voor
Dalit kinderen in India
2. PGN

rkdiensten

—— .

Zondag 12 april

Ontmoetingskerk 09.30 uur mw. Willeke Warner
Stevenskerk 10.00 uur pastor Trees Versteegen
Studentenkerk 11.00 uur ds Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst (PVD)

2. PGN

Zondag 19 april

Maranathakerk 09.30 uur JIP
Stevenskerk 10.00 uur Joost Koopmans
Ev. Lutherse Gem.  10.00 uur  ds Wietske Tinga (HA)

Collecte voor: 1. Kerkasiel Open Hof (Kampen)

2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 26 april

Ontmoetingskerk 09.30 uur  ds Wouter Slob

Stevenskerk 10.00 uur pastor Marian Geurtsen /
ds Pieter Endedijk

Studentenkerk 11.00 uur Lieke Noortman

1. Buiten de boot
2. PGN

Collecte voor:

Zondag 3 mei

Maranathakerk 09.30 uur ds Wouter Slob
Stevenskerk 10.00 uur  pastor Andries Govaart
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur diaken Theo van Driel

Collecte voor: 1. Myanmar: kliniek voor hulp aan kinderen

2. PGN

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online
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Over verzoening (2)

We pakken de draad weer op, en voor het geval Over en
Weer van januari het oud papier al bereikt heeft, geef ik een
(heel) korte samenvatting.

Het gaat om de betekenis van de geloofsuitspraak dat Jezus
voor onze zonden gestorven is, (1 Corinthiers 15: 3). Ik
noemde een paar theologen die vragen stelden bij de gang-
bare interpretatie van die tekst (Smits, Wiersinga, den Heyer)
en ik herinnerde aan het boek Verzoening of Koninkrijk, een
titel die een pittige discussie verraadt. De vragen zijn overi-
gens niet van onze tijd, want in de 11e, 12e eeuw ontwikkel-
den twee theologen Anselmus en Abealardus uiteenlopende
visies.

Maar de visie van Anselmus werd de gangbare. Het sleutel-
woord van zijn leer is “genoegdoening”. Je vindt zijn ge-
dachten bijvoorbeeld terug in de Heidelberger Catechismus,
zondag 5 en 6. Het aardige van de Catechismus is dat er
verwijzingen naar bijbelteksten in opgenomen zijn, maar ik
zie geen teksten die het begrip genoegdoening ondersteu-
nen.

Dat woord haalde Anselmus ook niet uit de bijbel, maar hij
ontleende het aan de feodale maatschappij van zijn tijd. Die
maatschappij kende Heren en horigen. De Heren bezaten
het land, en horigen, of lijfeigenen bewerkten de landerijen
en droegen een deel van de oogst af aan de Heer. Daar
stond bescherming tegenover. Als het goed ging bestond er
een uitgebalanceerd evenwicht.

Als nu een Heer werd benadeeld, vroeg of ontving hij ge-
noegdoening in de vorm van een schadeloosstelling, of in de
vorm van een bestraffing. Het systeem had betekenis, goede
betekenis, want wraakoefening werd er door aan banden ge-
legd. Je ziet wel dat het systeem gericht was op herstel voor
de benadeelde Heer, minder op herstel van de relatie.

Je kunt vermoeden dat Anselmus bijval kreeg, omdat hij aan-
sloot bij bekende praktijken. Dat God daarmee de trekken
krijgt van een middeleeuwse Heer, riep toen kennelijk geen
vragen op. Maar het had wél vragen moeten oproepen toen
het feodale stelsel verdween.

Genoegdoening is trouwens niet
verdwenen. Kort geleden klonken
instemmende geluiden uit de
publieke tribune van een rechtszaal
na een stevige uitspraak van de rech-
ter. Je kunt zeggen dat de benadeelden
die uitspraak voelden als een genoegdoening. Misschien
heeft dat een waarde bij de verwerking van aangedaan
onrecht. Maar het brengt geen vrede tussen de benadeelde
en de dader. Genoegdoening was en is geen instrument dat
verzoening bewerkt.

Zoals ook een straf niet de verzoening bewerkt. Straf heeft
ongetwijfeld een functie, om te beginnen in de opvoeding,
maar een conflict(je) tussen ouders en hun kinderen wordt
niet verzoend door de straf. En als een straf buitenproportio-
neel uitvalt levert het al helemaal geen verzoening op, maar
afstand, wrok, om het bij nette woorden te houden. De straf
die een misdadiger wordt opgelegd brengt evenmin herstel
tussen de dader en de benadeelde. Verzoening ontstaat
door berouw en vergeving. Of is het door vergeving en
berouw? (Psalm 32, 103). Zeker, oude woorden, en wie er
betere woorden voor heeft, mag het zeggen.

De uitspraak “gestorven voor onze zonden” is gekleurd door
de interpretatie van Anselmus. Het is niet zo gek als mensen
gaan twijfelen bij die geloofsuitspraak. Waarschijnlijk is het
twijfel aan een constructie die (al lang) geen verbinding meer
heeft met de maatschappelijke praktijk, en dan ook nergens
meer op slaat. Het is dan ook al heel lang de hoogste tijd om
de aankleding van God als middeleeuwse Heer achter je te
laten. Feitelijk hadden de jongens van de Catechismus dat

al kunnen vaststellen, want toen was het feodale stelsel al
bezig te vervallen.

Dit is niet mijn laatste woord over dit thema, er komt nog
minstens één vervolg.
Jan Waagmeester

' dinsdag 24 maart 1 Samuél 19:18-24
0 woensdag 25 maart Romeinen 8:1-11
" donderdag 26 maart Romeinen 8:12-21
vrijdag 27 maart Romeinen 8:22-30
. zaterdag 28 maart Romeinen 8:31-39
! zondag 29 maart Matteus 21:1-9
maandag 30 maart Psalm 15
L dinsdag 31 maart Psalm 140
L woensdag 1 april Mattels 26:1-16
donderdag 2 april Matteus 26:17-75
E vrijdag 3 april Matteiis 27:1-66
! zaterdag 4 april Psalm 16
' zondag 5 april Mattels 28:1-20
maandag 6 april Hebreeén 1:1-9
R dinsdag 7 april Hebreeén 1:10-2:4
o woensdag 8 april Hebreeén 2:5-12
donderdag 9 april Hebreeén 2:13-18
o vrijdag 10 april Hebreeén 3:1-11
' zaterdag 11 april Hebreeén 3:12-19
zondag 12 april Hebreeén 4:1-13
T maandag 13 april Psalm 95
! dinsdag 14 april 1 Petrus 1:1-12
R woensdag 15 april 1 Petrus 1:13-25

donderdag 16 april 1 Petrus 2:1-10
vrijdag 17 april Psalm 35:1-10
zaterdag 18 april Psalm 35:11-28
zondag 19 april Hebreeén 4:14-5:10
maandag 20 april Hebreeén 5:11-6:8
dinsdag 21 april Hebreeén 6:9-20
woensdag 22 april Hebreeén 7:1-10
donderdag 23 april Hebreeén 7:11-19
vrijdag 24 april Hebreeén 7:20-28
zaterdag 25 april Psalm 77

zondag 26 april Jesaja 43:22-28
maandag 27 april Jesaja 44:1-8
dinsdag 28 april Jesaja 44:9-20
woensdag 29 april Jesaja 44:21-28
donderdag 30 april Jesaja 45:1-13
vrijdag 1 mei Jesaja 45:14-19
zaterdag 2 mei Jesaja 45:20-25
zondag 3 mei Hebreeén 8:1-6
maandag 4 mei Hebreeén 8:7-13
dinsdag 5 mei Hebreeén 9:1-14
woensdag 6 mei Hebreeén 9:15-28
donderdag 7 mei Psalm 39

vrijdag 8 mei 1 Petrus 2:11-17
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Blik op de Kerkenraad (73)

De voltallige Kerkenraad (KR) had op 12 februari jl. weer
een vergadering; zijn eerste in dit jaar.

Op de agenda stonden als belangrijkste onderwerpen het
diaconaal beleidsplan, het basis-preekrooster 2027 en een
vervolgbespreking over de gebouwen.

Tijdens de bespreking van het diaconaal beleidsplan bleek
dat dit plan op enkele onderdelen nog wat nadere uitwerking
nodig heeft. Behalve dat dit beleidsplan voor de Diaconie
een eigenstandig stuk is — en de basis zal zijn voor diaco-
nale activiteiten voor de komende jaren — zal het ook een
belangrijk onderdeel gaan vormen voor het ‘overkoepelende
PGN-beleidsplan. Hieraan werkt momenteel de Kerngroep
Beleidsplan en zal de periode 2026 — 2036 gaan bestrijken.

Het Basis-preekrooster 2027 werd vastgesteld. U zult zich
misschien afvragen waarom er een rooster voor 2027 nu al
moet worden besloten. Ja, dat moet omdat preekvoorziener
Connie Wasmus inderdaad nu al aan de slag moet om tijdig
voor de ‘open’ zondagen gastpredikanten te vinden. Daar-
mee kun je nooit te vroeg beginnen in verband met geplan-
de vakanties of andere preekbeurten van gastvoorgangers.
Het moet maar eens gezegd worden: dat is een behoorlijke
klus.

De bespreking over de voor- en nadelen van de gebouwen-
complexen (incl. kerkzalen) die we in bezit hebben werd
voortgezet in deze KR-vergadering. Daarmee was al een
begin gemaakt in de vergadering van de Kleine Kerkenraad
(KKR) van 14 januari.

Bijbellunch

Eén keer per maand op dinsdag van 12.00 - 13.30 uur
organiseren we een Bijbellunch. ledereen is van harte
welkom. Je hoeft je niet op te geven. Neem alleen je
eigen brood mee. Voor thee en koffie wordt gezorgd.
Wouter Slob en Marije Klijnsma begeleiden deze lunch.

We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse
dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de
methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke
lezing of lezing met het hart. Het is niet zozeer gericht
op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan
bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

* 14 april en 16 juni in de Ontmoetingskerk
* 19 mei in de Maranathakerk

Elk gebouw heeft (uiteraard) zijn voor- en nadelen, of zo u
wilt plus- en minpunten. De KR/KKR heeft ervoor gekozen
om de eigenschappen van onze gebouwen goed door te
lichten, samenhangend met het nieuwe PGN-beleidsplan in
wording. Daaraan ligt de fundamentele vraag ten grondslag:
welk soort kerkgemeente willen wij in de naaste toekomst
zijn? Dus vanuit de inhoud geredeneerd. En als we dat
eenmaal weten en met elkaar hebben gedeeld (0.a. via

een gemeenteavond), dan komt de vraag aan de orde welk
type (kerk)gebouw daar het beste bij aansluit. Hierbij is het
advies van de Kerngroep Beleidsplan van wezenlijk belang
én leidend voor het uiteindelijke besluit van de KR.

In maart is er geen KKR/KR-vergadering, maar zal de
jaarlijkse ‘werkgroependag’ plaatsvinden en wel op zaterdag
21 maart. Die dag dient voor onderhoud en versteviging van
de verbinding tussen de zeven thematische werkgroepen
onderling enerzijds en tussen werkgroepen en kerkbestuur
anderzijds. Naast een inleiding van ds. Wouter Slob als
start, zijn er enkele presentaties van vrijwilligers, discussie-
groepen en een tweetal creatieve activiteiten.

*In nr. 72 van Blik op de Kerkenraad (vorige editie O & W)
werd de inhoud van dit onderwerp met name gebaseerd

op de persoonlijke interpretatie van de scriba en is daar-
mee niet te bestempelen als het standpunt van de (Kleine)
Kerkenraad. De KR/KKR wil de discussie over de gebouwen
ingaan vanuit de inhoud — visie op welk soort kerk.

Gerbrand Hoek, scriba
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Gemeente Onderweg

Vast wel!

Veertig dagen in de woestijn! Sprinkhanen eten? Een wadi,
een oase zoeken? Ik kan me het onmogelijk voorstellen,
zelfs niet voor een paar dagen! Nu hebben wij niet zo iets
wat op een woestijn lijkt. De Drunense duinen? Die komen
niet eens in de buurt. In de bossen op de Veluwe met een
rugzak zonder brood en water en een appeltje rondsjou-
wen? Hoe lang houd ik dat vol?

Maar als ik het goed begrepen heb, dan is vasten je het
nodige ontzeggen om ruimte te maken voor de stilte in jezelf
en aandacht schenken aan nadenken over jouw geloof en
over wat je voor medemensen kunt betekenen.

Jezelf het nodige ontzeggen is niet zomaar wat. Binnen
handbereik (of anders vlakbij in de supermarkt) hebben we
snoep, drank, snacks. Het is zo gepakt en je laat het niet zo
gemakkelijk liggen of staan. En dan de schermtijd! Hoeveel
uur per dag kijk ik tv, doe games op mijn mobiel of tablet?
Hoeveel maffe filmpjes zit ik te appen naar bekenden?
Mijzelf vol eten en verdovende (want zo werken ze vaak
echt) spelletjes op mijn mobiel doen voorkomen dat ik tot
nadenken kom. Hoe kan ik vasten?

Ik rook niet, dus stoppen is niet aan de orde. Ik drink haast
geen alcohol of frisdrank, dus daarmee 40 dagen stoppen,
dat gaat niet ver genoeg. Niet snoepen, geen chips en bor-
relnootjes meer knabbelen.... Dat lijkt meer te kloppen.

Mijn buren zijn aan de Ramadan begonnen en dat werkt
echt anders. Mijn Rooms-Katholieke man at als kind elke
vrijdag vis en deed in de vastentijd alle snoepjes in een
trommeltje (om die daarna allemaal op te eten). Dat was ook
weer anders.

Ik ben nog zoekend naar mijn vorm van vasten, maar die
vind ik vast wel! En ik verwacht dan ontdekkingen te doen

in mijn geloof en in mijn verhoudingen tot anderen.

En daarom wens ik iedereen, die dit leest, toe: Vast Wel!

Michéle van der Steenstraten

Welkomstbrieven

Zondag 8 maart zat ik in de hal van de Maranathakerk met
120 enveloppen op de tafel voor me. Wie sturen we iets en
wat dan? Als mensen verhuizen en (tenminste) dooplid zijn,
krijgt onze gemeente dit door. En er wordt wat verhuisd!
Een groot aandeel hebben natuurlijk de studenten hierin.
Geen wonder met de universiteit en veel andere opleidingen
in onze stad. Dan is het wel fijn om te laten merken dat zij
welkom zijn in onze kerk.

Welhom 3

in de kerk

Nu de werkgroep Pastoraat dit als een taak erbij heeft ge-
kregen, is goed nagedacht hoe we dit vorm kunnen geven.
In de envelop komt de mooie folder van onze drie kerken
en een kaartje om wensen te formulieren, maar ook is er
nu een welkomstbrief bij ingesloten, waarin de lezer wordt
uitgenodigd naar vieringen in de Paastijd te komen (inclu-
sief tijd en plaats). De foto’s met de hoofden van Wouter en
Marije maken het extra persoonlijk.

We spraken af twee keer per jaar deze brief te maken (dus
ook voor de Kerstvieringen).

Verzenden per post is dit jaar nog veel duurder geworden,
dus hebben we een beroep op u, gemeente, gedaan. En
wat ben ik opgetogen over uw reacties! Er zijn 102 brieven
meegenomen en de laatste 18 komen ook wel goed. Dit is
echt welkom heten! Onze gemeente maakt hiermee duidelijk
dat zij de moeite willen nemen om dit over te brengen.
Hartelijk bedankt voor uw inzet, mede namens de werk-
groep Pastoraat!

Michéle van der Steenstraten
Kampweekend 2410
30 en 31 mei vJeugd&Jongerer

Dit jaar gaat de kindernevendienst het laatste weekend
van mei met de kinderen op kamp in Mook.

We verblijven in een blokhut van de scouting in Mook,
in een prachtig bos. Het thema van het kamp is: alle
volgels vliegen.

Als gemeenteleden mee willen eten op zaterdagavond,
kan dat. Wel graag laten weten, in verband met de
inkopen. Wat we verder gaan doen, blijft nog even een
verrassing.

Pastoraat
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Diaconale collecten

ey l,

29 maart: Onderwijs voor kinderen van viuchtelingen in
Oeganda (The Other Kid)

Deze non-profit organisatie zet zich in voor viuchtelingen

uit Rwanda en Congo die in Oeganda terecht zijn gekomen.
Deze vluchtelingen moeten zich zien te redden en kunnen
weinig hulp verwachten van de Oegandese regering. The
Other Kid probeert voor de kinderen van deze vluchtelingen-
groep een school te bouwen om hun kansen voor de toe-
komst te verbeteren. Oprichter Rose Muberalugo is ook ooit

gevlucht uit Rwanda naar Nederland en woont in Nijmegen.
We collecteren dit jaar meerdere keren voor dit doel.

5 april (Pasen): Buitenschoolse activiteiten voor Dalit
kinderen in India (Kerk in Actie)

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India.
Veel Dalit-kinderen komen op school niet mee, omdat ze
met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door ar-
moede vroegtijdig met school om te werken. De organisatie
Cards helpt kinderen via buitenschoolse activiteiten en huis-
werkbegeleiding, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en
schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met
ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen
om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven
te werken. Meer lezen: kerkinactie.nl/onderwijsindia

12 april: Protestantse Vrouwendienst van de PGN
De PVD organiseert ouderenmiddagen en bezoekwerk.
Voor dit belangrijke werk is uw gift welkom.

19 april: De Open Hof Kampen (kerkasiel)

U heeft vast eerder gehoord over het kerkasiel dat al gerui-
me tijd verleend wordt aan de familie Babayants in de Open
Hof in Kampen. Het kost geld om deze familie in de kerk op
te vangen. Deze collecte is bedoeld om de Open Hof daarin
te ondersteunen.

26 april: Buiten de Boot (Nijmegen)

Elke zaterdag wordt in de Antonius van Paduakerk aan de
Groesbeekseweg brood uitgedeeld (afgestaan door enkele
bakkers in Nijmegen) aan mensen in armoede, die net niet
in aanmerking komen voor de voedselbank of bepaalde
regelingen van de gemeente. De collecte wordt gebruikt om
deze ondersteuning door de Nijmeegse stichting Buiten de
Boot mogelijk te maken.

3 mei: Kliniek voor noodhulp Myanmar (Kerk in Actie)
Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het ge-
weld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen
mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de
grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die
de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken
in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische
zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoor-
lichting om ziektes tegen te gaan.

Meer lezen: kerkinactie.nl/noodhulpmyanmar

Taizéviering over ‘Verstilling’

Vrijdag 27 maart om 19.30 uur
in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen

De natuur is volop in beweging: krokusjes schieten uit

de grond, vogeltjes twitteren er lustig op los en de eerste
zonnestralen van het jaar verwarmen ons. Alles leeft en
beweegt en wij bewegen mee. Maar wat gebeurt er als we
niet bewegen, maar verstillen? Het is nu veertigdagentijd;
dat is een periode van bezinnen en vasten in voorbereiding
op Pasen. Een periode van Verstilling dus; een mooi thema
voor deze Taizéviering.

De 13e eeuwse Perzische dichter en soefi-mysticus Rumi
schreef dat stilte de “taal van God is”;

Silence is an ocean, speech is a river.
Silence is the language of God, all else is poor translation.

Met deze uitspraak benadrukt Rumi dat ware spirituele
wijsheid, goddelijke waarheid en diepe verbondenheid met
het universum niet in woorden te vatten zijn. Wanneer Rumi
zegt dat stilte een oceaan is en spraak een rivier, bedoelt hij
dat woorden beperkt en tijdelijk zijn (zoals een stromende
rivier), terwijl stilte oneindig, diep en allesomvattend is
(zoals de oceaan).

Volgens Rumi communiceert het goddelijke of de diepste
waarheid niet via gesproken taal, maar via stilte, innerlijke
rust en contemplatie. Het is de taal van de ziel...

We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen
gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen.
Ben je eenmaal geweest, dan kom je vast terug. Samen
zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend.

De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.
Op Facebook kun je de pagina van Taizévieringen Kleine

Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen volgen of meld je aan
voor de nieuwsbrief via m.norden@kpnplanet.nl.

Fijn om je 27 maart (weer) te ontmoeten.
Hartelijke groet,

Jeanette van der Zande, Karin van der Lans
en Martine Norden

TAIZEVIERING

~ - Verstilling

Beek-Ubbergen
Kleine Bartholomauskerk
Wr &7 ‘maort 2026 om 1930 wr
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Ervaring van deelnemer aan Rouwgroep

Jubileum én restauratie Konig-orgel

Ik had mij opgegeven voor deze Rouwgroep omdat ik, na
het overlijden van mijn 2de man, dhr. Franz van Vlaanderen,
het geestelijk niet allemaal goed kon bolwerken.

Ik vond dat ik hulp moest zoeken en ben gaan googelen.
Op www.ontmoetingskerk.net vond ik de juiste informatie.

Na mijn aanmelding en een intake-gesprek werd ik uitgeno-
digd om mee te doen in de groepsbijeenkomst.

Wat moest ik hiervan denken? Ik sta realistisch in het leven,
ben katholiek opgevoed en ging met Franz veel naar de
diensten in de Sint Stevenskerk, alwaar hij o.a. koster was.
Dus ik heb de vraag gesteld: Gaat de Bijbel een hoofdrol
spelen in de bijeenkomsten of niet? Het antwoord was: de
kerk kan wel eens ter sprake komen, maar dat is reéel daar
dit ook vanuit de Ontmoetingskerk wordt georganiseerd.

Bij de eerste bijeenkomst hebben wij ons aan elkaar voor-
gesteld, en de verhalen gehoord. Ook werd de afspraak
gemaakt: wat binnen deze muren wordt verteld, blijft binnen
deze muren. Fijn.

Deze 1ste sessie vond ik erg confronterend, omdat je dan
ook van anderen hun verhalen hoort. Deze zijn natuurlijk
anders. Vaak heftiger.

Maar ook het overlijden van mijn 1e man in 2002 raakte mij
weer. Dit kwam weer binnen. In 2002 werkte ik nog, dus had
ik snel afleiding. Nu ben ik met pensioen en heb tijd. De ver-
werking gaat dus op een andere manier en daar nu ik thuis
ben, heb je er elk uur mee te maken.

Elke sessie begon met het aansteken van kaarsjes voor elke
overledene en eindigde met een gedicht, waarna de kaars-
jes naar de Mariakapel werden gedragen ter verbintenis.
Dan kom je thuis en ga je toch denken wat er allemaal is
gebeurd. Dat stemt tot berusting.

In de sessies kregen we vragen van de twee begeleiders,

Marije Klijnsma en Joska van der Meer, onder andere:

1. Wat is hetzelfde of wat is anders na het overlijden van je
partner?

2. Hoe is de band nu met je familie / vrienden in volgorde
na het overlijden?

Je kreeg ook een kaart uit de ‘atlas van de belevingswereld'.

Hierop mocht je vanuit je eigen ik, bepaalde gebieden om-

cirkelen die voor jou belangrijk zijn, bijv. herinnering.

En eventueel toelichten.

Na elke keer dacht, wat heb ik aan de ‘cursus’? Je hebt er
een boel aan door gewoon mee te doen en aan te horen en
te vertellen. Je vertelt over je eigen ik en het verleden, maar
je hoort ook verhalen van anderen.

Deze combinatie versterkt je eigen ik, vind ik. Steeds meer.

Op het einde van de “cursus” vond een evalutie-bijeenkomst
plaats. Deze cursus heeft mij innerlijk meer rust gebracht en
tevredenheid. Voor het verleden, het heden maar ook voor
de toekomst.

Ik raad iedereen aan wanneer je in deze situatie zit, geef je
op voor deze Rouwgroep. Het geeft echt resultaat in een
prettige, aangename en geborgen sfeer.

Has van Os (deelnemer najaar 2025)

U kunt contact opnemen met één van onze pastores als u
behoefte heeft aan deelname aan een rouwgroep.

Het prachtige Kénig-orgel is dé blikvanger van de Stevens-
kerk! In 2026 bestaat dit indrukwekkende instrument — het
grootste van de stad - 250 jaar. Al tweeénhalve eeuw vult
het orgel de Stevenskerk met muziek tijdens vieringen,
concerten en bijzondere momenten in de stad.

Restauratie

In 2027 staat een grote restauratie gepland. Het is de be-
doeling om het instrument niet alleen weer betrouwbaar te
laten functioneren, maar ook om het weer zijn echte Konig-
klank terug te geven.

Belangrijk daarvoor is de reconstructie van de oorspronkelij-
ke windvoorziening met acht grote balgen. Deze krijgen - net
als vroeger - een plaats in de toren en kunnen dan zowel
machinaal als met menskracht worden getreden. Zo krijgt
het Kdnig-orgel weer een natuurlijke ‘adem’ en daarmee
een fraaie en ontspannen klank terug. Die klank wordt nog
mooier en kleurrijker doordat alle 3600 orgelpijpen die in

het verleden zijn ingekort weer hun oorspronkelijke lengte
terugkrijgen. Daarnaast worden de windladen, klavieren

en bijpehorende mechanieken volledig gerestaureerd. Alle
originele onderdelen blijven daarbij uiteraard behouden.

Adoptiecampagne

Voor de volledige restauratie is in totaal € 1,6 miljoen nodig.
Stichting Stevenskerk start een grote adoptiecampagne om
het eerste deel van dat bedrag binnen te halen. Het streven
is om € 350.000 te werven door de orgelpijpen ter adoptie
aan te bieden.

Konig-dag

De aftrap van de campagne vindt plaats op maandag 27
april, op de dag die de Stevenskerk heeft omgedoopt tot
Konig-dag.

Op Konig-dag kun je het orgel niet alleen horen, maar ook
van heel dichtbij beleven. De hele middag zijn er korte
concerten, demonstraties en rondleidingen. Je kunt zelfs in
het orgel kijken, ontdekken hoe een orgelpijp klinkt en zelf
muziek maken op het doe-orgel. Zo ervaar je hoe bijzonder
en veelzijdig dit historische instrument is.

Adopteer een orgelpijp

Op Konig-dag kunnen geinteresseerden een orgelpijp —

of zelfs een register - adopteren en zo bijdragen aan het
behoud van dit bijzondere Nijmeegse erfgoed. Zo zorgen we
er samen voor dat het Kénig-orgel ook in de toekomst blijft
klinken!

Kijk voor meer informatie op: www.stevenskerk.nl/agenda
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Maria Magdalena door de eeuwen heen

Tot de belangrijkste personen uit de Bijbel behoort verwon-
derlijk genoeg een vrouw van wie de identiteit een vraag-
teken is: de fascinerende en menselijke Maria Magdalena,
Maria uit Magdala. Het spoor dat deze vrouw door de
geschiedenis heen heeft getrokken, berust op gissingen en
interpretaties.

Een vrouw die van liefde leeft tegenover ware discipel
Binnen de betekenis die door de eeuwen heen aan haar
wordt toegekend, zijn twee verschillende richtingen te zien:
Het eerste betekenisspoor heeft met haar lichaam te maken,
het komt voort uit haar verleden als prostituée. Als publieke
(berouwvolle) vrouw komt zij in aanraking met Jezus. In de
tweede rol gaat het om Maria Magdalena’s optreden als
vertolker van de boodschap van Jezus Christus.

De bronnen zijn Lucas 7, 36 — 50 (de zondares), Lucas

8, 1-2, (Maria uit Magdala bij wie Jezus zeven demonen
uitdreef), Mattheus 26, 6 — 13 (de vrouw met de albasten fles
met nardusolie) en Johannes 12, 1- 11 (Maria, zus van La-
zarus, met het kruikje met nardusolie). De twee betekenissen
vloeien aanvankelijk in elkaar over. Pas sinds de Baroktijd,
de zeventiende eeuw, komt daar verandering in. Vooral
tijdens de negentiende eeuw is Maria Magdalena dan de
verleidelijke vrouw die een ongebonden liefdesleven leidt en
binnen de literatuur en de schilderkunst met grote erotische
uitstraling wordt afgebeeld. Maria Magdalena als seksueel
begerenswaardige vrouw is tot op de dag van vandaag
levend gebleven, bijvoorbeeld bij de romanschrijver Dan
Brown, in de musical Jesus Christ Superstar’ en op foto’s
van het pop-idool Kim Kardashian. Maria Magdalena is een
onuitputtelijke bron voor seksuele fantasieén.

De Middeleeuwen

Tijdens de Middeleeuwen is Maria Magdalena daarentegen
in de eerste plaats de vertegenwoordiger van vroomheid en
toewijding aan Jezus. Zo verschijnt zij in de liederen rond
Pasen en in Paasopvoeringen. Tot in de twaalfde eeuw blijft
Maria Magdalena deel van de overkoepelende Heilsgeschie-
denis. Vanaf de twaalfde eeuw verschuift het accent naar
haar zondige leven en verlangen naar bekering. De Passie-
spelen bieden veel ruimte aan Maria Magdalena’s leven als
zondares. In kleine boekjes, miniaturen genaamd, wordt
daarnaast aandacht besteed aan de verschijning van de op-
gestane Christus aan Maria Magdalena. In vrouwenkloosters
gold zij daarom als voorbeeld.

Dat sluit aan bij de
middeleeuwse tendens
dat vrouwen zich Jezus
Christus toe eigenden
en zich spiegelden

aan diens bijzondere
verhouding tot Maria
Magdalena.

Maria Magdalena

en het toneel

Het contrast tussen
Maria Magdalena’s
zondige leven en de
vrouw die boete doet
is een sterk gegeven in
een toneelstuk.

Maar, de Middeleeuwen verliezen de Heilsboodschap nooit
uit het oog. Vanaf het begin van de negentiende eeuw is de
associatie met de hartstochtelijke, op aardse wijze liefheb-
bende Maria Magdalena zeer sterk.

Een uitgesproken erotisch karakter hebben de schilderijen
(van Alfred Stevens in 1887 bijvoorbeeld) waarin Magdalena
in de grot in Zuid-Frankrijk wordt afgebeeld.

De legende en de gnostiek

Met de genoemde grot is het rotsgewelf Sainte Baume in
Zuid-Frankrijk bedoeld waar Maria Magdalena volgens de
middeleeuwse legende (het zeer populaire boek: “legenda
aurea”, gouden legende) samen met Lazarus en Martha
vanuit Libanon aanspoelde in een wrakke boot. Daar leefde
zij voort, slechts gehuld in haar lange haar.

Een geheel andere bron is het ‘Evangelie van Maria Magda-
lena’, dat afkomstig is uit het in het Koptisch geschreven
gnostieke boek ‘Pistis Sophia’ (‘Wijsheid van het geloof’).
Zij kwam uit in 1892, vele eeuwen sinds haar ontstaan.
Hierin figureert Maria Magdalena als de ware discipel van
Christus die de andere discipelen aan inzicht in de bood-
schap van het Evangelie ver overtreft.

Feministische theologie

Maria Magdalena spreekt nog altijd tot de verbeelding, ook
door haar leven als prostituée. Zij is de beschermheilige van
parfumeurs en prostituées. Talloos zijn de romans (De Da
Vinci Code van Dan Brown o.a.), films (“Risen”) en vooral
(feministische) studies van o.a. Christa Mulack en Catharina
Halkes, waarin zij de hoofdrol speelt. Kerken, basilieken,
universiteiten en verenigingen dragen haar naam. Zonder de
blijvende bezinning op de betekenis van deze vrouw binnen
de christelijke gemeente van gelovigen zou de echo van
haar leven niet zo intensief zijn geweest. Hoeveel vraagte-
kens ook, de Evangelién zijn en blijven de geldige tekst.

Hans Ester
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Nieuws vanuit de

vierplekken

Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de
pastores als u behoefte heeft aan
een pastoraal gesprek of als u
praktische hulp nodig heeft.
Voelt u niet bezwaard, daar zijn
onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.kliinsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com

- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas

mail.com

Mijn kerk

Schrijf bericht E

& ontdek

- Wouter Slob

Bespreek de Preek

elf komen aan de

Gebruikt u
onze PGN app?

Zoek in de Play Store

of App Store op
PGNijmegen ‘

mijn kerk Agenda Geven

Gemeente Frofiel

mw Geertruida (Truus) Scheiuit-Klein
Op 17 februari is overleden mw Geer-
truida (Truus) Scheiuit-Klein in de
leeftijd van 85 jaar. Sinds 2023 was mw
Scheiuit weduwe van Dick. Ze miste
hem zeer en verlangde ernaar weer met
verenigd te zijn. Rust kon ze daarom
krijgen toen ze een forse longontsteking
opliep en de dokter vertelde dat ze daar
niet meer bovenop zou komen. In de
paar dagen die haar nog restten heeft
ze in vrede afscheid kunnen nemen van
alle geliefden en naasten en hebben we
haar aan bed gezegend.

In de afscheidsdienst in het cremato-
rium van Jonkerbos vertoonde de fa-
milie een compilatie van foto’s van een
laatste reis die het echtpaar Scheiuit
samen met de twee dochters maakten
naar Oostenrijk. Dick was al ernstig
ziek, maar mocht voor de gelegenheid
zijn dialyse een keer overslaan, zodat
het gezin een aantal dagen op reis kon.
Heerlijk ontspannen, genietend van de
natuur, de oude herinneringen en vooral
elkaar; een reis om te koesteren.

Als dochter van een spoorwegman
reisde mw Scheiuit graag met de trein.
Graag nam ze de kleinkinderen mee op
uitjes door het hele land. De gegevens
had ze geprint op een A-4tje bij zich,
want ze was vaardig met de moderne
communicatiemiddelen. Zo volgde ze
de kleinkinderen ook virtueel als die
elders in de wereld stage liepen.

Uit de trouwbijbel lazen we psalm 143

die als huwelijkstekst ooit in Den Haag
was meegegeven en waaruit de familie
het vers had uitgekozen: ‘Maak mij de

weg bekend die ik gaan moet, want tot
U hef ik mijn ziel op.’
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Truus Scheiuit heeft zich zo bij de hand
laten nemen en is thuisgekomen. In de
dood mogen we haar verenigd weten
met haar geliefde man Dick.

Ds Wouter Slob

Bij de diensten

De eerste week van april is de Stille
Week. Beginnend op palmzondag zijn
er dan vanaf Witte Donderdag dagelijks
diensten. We volgen Jezus op Zijn weg
naar Golgotha, we worden stil, treuren
om dan volop de opstanding te vieren.
Van harte uitgenodigd om de hele reeks
vieringen, die eigenlijk een eenheid
vormen, mee te maken!

Op zondag 29 maart vieren we samen
met de parochie en de studentenkerk
Palmpasen. De dienst is in de Ontmoe-
tingskerk en wordt door verschillende
voorgangers geleid, waaronder pastor
Marije Klijnsma. Kinderkoor Joy verleent
medewerking. Aanvang is 10.30.

Op Witte Donderdag, 2 april, gedenken
we de instelling van het avondmaal.
Net als Jezus, denken we daarbij ook
terug aan het verhaal van de Uittocht.
Vanuit de joodse achtergrond gaan we
zo naadloos over in de viering van het
Heilig Avondmaal. De dienst begint om
18.30 met een maaltijd in Maranatha-
kerk en duurt totaal tot ongeveer 21.00.
Zie ook de nadere toelichting verderop.
Voorganger is ds Slob.

Op 3 april is het Goede Vrijdag. We
staan stil bij het lijden en sterven van
Jezus en lezen daarbij het hele lijdens-
verhaal uit het evangelie van Matthedls.
Met verschillende stemmen volgen we
Jezus.
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Bij het sterven van Jezus wordt de
Paaskaars gedoofd. De dienst is in de
Bartholomeuskerk in Beek en medewer-
king wordt verleend door de cantorij van
de Maranathakerk. Voorganger is ds
Slob. De dienst begint om 19.30.

Op de avond van 4 april komen we
samen in de Ontmoetingskerk. We
hebben een avonddienst die begint

met een kleine wake. Maar dan wordt
het licht van Pasen binnengedragen en
vieren we de opstanding van Christus.
Het duister is verdreven, het licht van de
verrezen Christus straalt weer. Hallelu-
jal Medewerking wordt verleend door
de cantorij van de Ontmoetingskerk.
Voorganger is ds Slob. De dienst begint
om 21.30.

De paasochtend op 5 april wordt
gevierd in de Bartholomeuskerk waar
voorgaat ds Hetty de Reus. Deze dienst
begint om 10.00.

Om 9.30 begint de paasdienst in de
Maranathakerk. We vieren de ontdek-
king van het lege graf en verheugen ons
in de blijde boodschap dat de dood is
overwonnen. We lezen Johannes 20:
1-18.

Extra verheugend is dat we in deze
dienst de volwassendoop zullen bedie-
nen! Medewerking wordt verleend door
een projectkoor en voorganger is ds
Slob.

Op 12 april is het de eerste zondag na
Pasen die traditioneel ‘Beloken Pasen’
wordt genoemd. We komen samen in de
Ontmoetingskerk en Willeke Warner, die
in onze gemeente stage heeft gelopen,
is de voorganger. De dienst begint 9.30.

Op 19 april zal de gespreksgroep JIP
de dienst verzorgen, met een brief aan
Petrus. We komen samen in de Mara-
nathakerk en de dienst begint om 9.30.

Na Pasen staan verschillende lezingen
uit de brief aan de Hebreeén op het
rooster. Op zondag 26 april volgen we
deze suggestie en lezen hft 4:14-5:10.
Christus wordt tot hogepriester geroe-
pen, zegt de brief en moest, lezen we
‘gehoorzaamheid leren.” Voorganger in
de Ontmoetingskerk is ds Slob. Aan-
vang is 9.30

Op 3 mei vervolgen we de lezingen uit
de brief aan de Hebreeén met hfst 8:
1-10. De brief spreekt over het nieuwe
verbond, met Christus als hogepriester.
Uit het Oude Testament lezen we Exo-
dus 25: 1-9: gedetailleerde aanwijzingen
voor het maken van de tabernakel.
Plaats: Maranathakerk, aanvang: 9.30,
voorganger: ds Slob.

Ook op 10 mei lezen we uit Hebreeén.
Hfst 9: 1-12 en 24-26 staan op het
rooster. Christus wordt vergeleken met
de hogepriester die jaarlijks het heilig-
dom binnengaat om een bloedoffer te
brengen; alleen bij Christus hoeft dat
niet te worden herhaald. De dienst is in
de Ontmoetingskerk en voorganger is
ds Slob. Aanvang: 9.30

Witte Donderdag: Sedermaaltijd

Vanuit de Joodse traditie is deze avond,
Witte Donderdag, een feestavond.
Joodse families vieren dit feest thuis
met een Sedermaaltijd. Wij willen graag
samen met u dit feest vieren in de
Maranathakerk. Om 18.30 hebben we
een gezamenlijke maaltijd. Wij vragen
iedereen voldoende gesmeerd brood
mee te nemen dat we inzamelen en
weer onder elkaar verdelen. Wij vullen
dit aan met typische gerechten en
symbolen uit de Sedermaaltijd. Verder
zullen wij zorgen voor drinken. Deze
feestelijke maaltijd zal overgaan in de
viering van avondmaal.

Graag aanmelden voor 31 maart via
een mail aan: marlies22@hotmail.com.

U bent van harte uitgenodigd om dit
feest mee te vieren!

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op maandag 30 maart hebben wij onze
Paasviering. We beginnen om kwart
over drie met een lekker kopje koffie of
thee en een traktatie. Om vier uur zal
ds. Wouter Slob voorgaan in de Paas-
viering. Het thema van deze dienst zal
zijn: “Het Licht is sterker dan de nacht!”

De heer Lolle Wynia zal zorgen voor de
begeleiding tijdens de dienst.

In deze dienst willen we ook samen het
Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst
gaan we met elkaar van een uitgebreide
broodmaaltijd genieten, waarvoor u zich
van tevoren moet opgeven.

(Een livestream van deze dienst wordt
uitgezonden en is te volgen op uw pc of
laptop “www.ontmoetingskerk.net” en
klik op beelduitzendingen. Ook kunt u
de livestream volgen op uw tv-toestel.
Ga hiervoor in het menu van uw af-
standsbediening naar You Tube en zoek
of tik in “Ontmoetingskerk Nijmegen”.)

We hopen u allen te zien bij de Paasvie-
ring op maandag 30 maart.

De dames van de Vrouwendienst
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PVD Maranathakerk

Terugblik bijeenkomst 17 februari:
de Stevenskerk

De bezoekers vonden het verhaal van
Ab over de Stevenskerk heel boeiend;
veel nieuwe informatie met bijpassende
beelden op het scherm.

Het optreden van Michele met saxofoon
en Nijmeegs ‘Al mot ik krupe’ was een
leuke toonzetter ter inleiding op Ab’s
verhaal.

Ans te Kiefte en Co Heurter werden
door Addie met een ‘oorkonde’ en een
feestelijk boeket bedankt voor respec-
tievelijk 50 (!) en 12 jaren penningmees-
terschap.

Zij hebben dit werk kunnen overdragen
aan Roelf Groenhuis, die we daar zeer
erkentelijk voor zijn.
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10 maart: middag met Peter Schipper
In het volgende kerkblad kunt u een kort
verslag aantreffen over de bijeenkomst
van 10 maart: Peter Schipper met het
vervolg op ‘Koude Winters, Warme
Feesten.

Passie- en Paasviering: dinsdag 31
maart: 14.30 — circa 17.00 uur
Dinsdagmiddag 31 maart is de

Passie- en Paasviering in de zaal van
de Maranathakerk.

De viering heeft als titel: Uit de doeken.
Aan Pasen gaat de Passietijd vooraf.
We kunnen geen Pasen vieren zonder
de aandacht voor Jezus’ lijden. In de
liturgie zullen we dan ook het lijlden en
sterven van Jezus gedenken met het
Heilig Avondmaal en hoopvol eindigen
met de viering van de Opgestane Heer.
Ds. Slob zal erbij zijn, evenals pastor
Marije Klijnsma. Marleen Moggré wil
onze zang begeleiden.

leder die dit leest is welkom; ook een
kennis van u zullen we hartelijk verwel-
komen, evenals belangstellenden uit
Landwijk.

Na de viering is er een hapje en een
drankje. Bij het huiswaarts keren is er
voor ieder een kaart met Paasgroet en
een voorjaarsplantje.

We hopen dat u aanwezig kunt zijn.
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Samenkomst 21 april om 14:30 uur.
Heel fijn, dat we deze middag twee
gastsprekers kunnen verwelkomen:
Ella Heusinkveld en Meriam Deen!
Beiden zijn lid van onze kerk. Ella

zal voor de pauze vertellen over het
liturgisch bloemschikken, dat ze al jaren
met prachtig resultaat voor de zondagse
diensten doet.

Meriam is begenadigd verhalenver-
telster. We zijn daar in een kerkdienst
enkele keren getuige van geweest

We verheugen ons op hun komst.

Addie Wanders, tel. (024) 355 84 71
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

Vakantie ds. Slob

Wouter Slob heeft van 11 tot 19 april
vakantie.
Pastor Marije Klijnsma neemt waar.
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Studentenkerk

De diensten en vieringen in de Studen-
tenkerk kenmerken zich door een grote
diversiteit. Elke weekdag rond de lunch
is er een (vorm van) een middaggebed,
uit uiteenlopende tradities, waaronder
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natuurlijk ook Taizé (elke woensdagmid-
dag van 12.45 tot 13.15).

De diversiteit op zondagmorgen is mede
gewaarborgd door de uiteenlopende
achtergronden van de drie studenten-
pastores die in deze diensten en vie-
ringen voorgaan: Nicole Schubert,
afkomstig uit de Duitse oecumenische
traditie, Jolinde Lucas, naast haar werk
in de Studentenkerk actief betrokken bij
de NGK, en ondergetekende, PKN-
predikant en van daaruit betrokken bij
de Lutherse alsook de Doopsgezinde-
Remonstrantse Gemeente.

Best een breed scala bij elkaar, toch?

Graag maak ik u attent op een drietal
bijzondere vieringen in de komende tijd
in de Studentenkerk.

Allereerst is daar de viering op Goede
Vrijdag, 3 april om 15.00 uur: onze
eigen Mattheuspassie. De koralen die
Johann Sebastian Bach, ook bekend
als de vijfde evangelist, heeft gecom-
poneerd voor zijn Matthduspassion, zijn
z6 bekend in met name de Nederlandse
oratoriumtraditie rondom Palmpasen en
de Stille Week, dat eigenlijk iedereen ze
mee kan zingen. Dat zullen we dan ook
doen: we horen het lijdensverhaal uit het
evangelie van Mattheus (Mattheus 26
en 27) in een hertaling van Ria Borkent
en wisselen het af met het zingen van
de bekende koralen zoals ‘O hoofd vol
bloed en wonden’.

Na afloop van de viering gaan we de
stilte in.

Dan is daar zondag 12 april, Quasi-
modo Geniti oftewel Beloken Pasen,

de zondag na Pasen. Op deze zondag
halen we de Lutherse traditie naar voren
in een Engelstalige Lutherse dienst. De
Lutherse kerk, van oorsprong natuurlijk
Duits, is een wereldkerk en op onze
internationale campus zijn er ook Luthe-
ranen ;) — uit Duitsland, Afrika. Scandi-
navié en de VS.

En tot slot een vooraankondiging voor
zondag 10 mei, de zesde zondag van
Pasen: Rogate oftewel Bidt. Deze zon-
dag zal in het teken staan van Slavische
gebeden en vaste liturgische onderde-
len, van componisten zoals Rachmani-
nov en Chesnokov, ten gehore gebracht
door Nijmeegs Studentenkoor Alphons
Diepenbrock.

Meer hierover in een volgende Over &
Weer, maar zet ‘m alvast in uw agenda!

Een mooi en inspirerend vervolg van de
Veertigdagentijd gewenst en een harte-
lijke groet uit de Studentenkerk,

Ds. Marieke Fernhout



Over & Weer

Uitnodiging presentatie historische roman over evangelist Mattels

Ds. Richart Huijzer uit Nijmegen schreef een historische
roman over de evangelist Mattels. De officiéle presentatie
van het boek is op zondag 29 maart in de Stevenskerk en u
bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Let op: er is een maximum aantal plaatsen, daarom is het
noodzakelijk om u aan te melden via een mail aan
rhuyzer@telfort.nl (plaatsing in volgorde van binnenkomst).

Wie kent niet de Matthdus-Passion? Dit meesterwerk van
Bach is gebaseerd op de tekst van de evangelist Matte(s.
Maar wie was deze man, wiens werk al eeuwenlang de we-
reld over is gegaan? Over de schrijver van het beroemdste
evangelie bestaan nauwelijks betrouwbare gegevens, maar
deze roman wekt de figuur van MatteUs tot leven in een
meeslepende roman. Ds. Richart Huijzer over zijn roman:

“Het idee voor deze roman kreeg ik al vele jaren geleden. Ik
heb er lang aan gewerkt en veel research moeten doen om
het boek te kunnen schrijven. Het is een historische roman,
die zich afspeelt in de eerste eeuw na Christus. De roman
heeft vier belangrijke steden van die tijd, Jeruzalem, Rome,
Alexandrié en Antiochié, als decor. Ik beschrijf de steden, de
levendigheid, de handelskaravanen, de landschappen, de
Egyptische geneeskunst, de geniale weg- en waterbouwwer-
ken van de Romeinen, de exotische godsdiensten, waarzeg-
gers en slangenbezweerders, de vaak erbarmelijke woon-
en leefomstandigheden van vele arme mensen, maar ook de
immense rijkdom van de bovenlaag. Een totaal andere tijd
met als een van de belangrijkste gebeurtenissen de afsplit-
sing van het christendom van het Jodendom, die tot op de
dag van vandaag doorwerkt en onze cultuur voor een groot
deel heeft bepaald. Het zijn de dagen van de briljante maar
tegelijkertijd waanzinnige keizer Nero en de machtsstrijd na
diens dood in het Vierkeizerjaar. Het is de tijd van de wereld-
beroemde bibliotheek van Alexandri€, waar men werkelijk
alles doet om ‘alle boeken van de wereld te verzamelen'.

Ik beschrijf het radicaliserende Joodse verzet tegen de
Romeinse overheersing in Judea, dat leidt tot de verwoes-
ting van de Tempel in Jeruzalem door het 10e Romeinse
Legioen. |k vertel over het Joodse Sanhedrin dat zich daarna
opnieuw moest uitvinden om niet ten onder te gaan.

Het is ook de tijd van de evangelist Mattels, die vrijwel
iedereen kent van Bachs beroemde Passion. Het is door
zijn ogen dat ik de eerste eeuw tot leven breng. Miljoenen
mensen kennen zijn evangelie. Mijn roman heb ik de vorm
gegeven van zijn dagboek. Het zijn ‘de verloren herinnerin-
gen van Matteus’, die voor de lezer de onbekende, vreemde,
wereld van de eerste eeuw openen. lk geef Mattelis een
leven, met passies, met relaties, met twijfels en momenten
van geluk. De lezer kijkt door de ogen van Matteus en wordt
meegenomen in het drama van zijn leven. De jeugd en
jonge jaren van Mattetis komen voorbij, zijn volwassenheid,
zijn ouderdom en dood. We zien welke keuzes hij maakt en
hoe zijn leven toch ook wordt bepaald door zijn tijd, door de
turbulentie van de eerste eeuw, waaraan ook de lezer niet
kan ontkomen en waarnaar ook de lezer wordt meegevoerd.
Van heel dichtbij -alsof hij ernaast staat- voelt de lezer hoe
zwaar en dramatisch de strijd tussen het nog zwaar verdeel-
de Jodendom en het opkomende Christendom is geweest
en hoe dit families heeft verscheurd. De lezer kan in dat
krachtenveld ook zijn eigen positie bepalen, zoals de vader
en de zoon en de vrouwen van Mattels dat in de roman ook
doen.”
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UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

DE TWUFEL VAN EEN LEERLING

De verloren herinneringen van Matteus
Anno Domini 23-92

Zondagmiddag

29 maart

Stevenskerk Nijmegen,
Zuiderkapel
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12.15-13.45

Op deze middag zal
de officiéle presentatie
plaatsvinden van de
nieuwe historische
roman van

Richart Huijzer

-

Inzameling spullen voor Klaasmarkt

Ook dit jaar gaan we weer een klaasmarkt houden.

De datum is inmiddels bekend; zaterdag 31 oktober.

Veel mensen komen die dag even snuffelen tussen de vele
spullen die er zijn. Zeker als je een kleine portemonnee hebt
of duurzaam wilt omgaan met goederen is dit een mooie
plek om inkopen te doen.

De opbrengst komt geheel ten goede aan de kerk, zo wor-
den hier grotere klussen van betaald, maar ook de wekelijk-
se woensdagochtend inloop koffie waar iedereen, gelovig of
niet, welkom is om even samen te zijn.

Om weer een goede markt te kunnen organiseren hebben
we eerst een aantal inzamelmomenten:

. zaterdag 11 april van 10.00-12.00 uur

. zaterdag 9 mei van 10.00-12.00 uur

. zaterdag 6 juni van 10.00-12.00 uur

. zaterdag 19 september van 10.00-12.00 uur

Waar? In de Ontmoetingskerk (Meijhorst)

Tijdens de inzamelmomenten kunnen goed verkoopbare,
kleine spullen ingeleverd worden. Denk aan servies, speel-
goed, decoratie, boeken, kleding etc.

Bent u dringend op zoek naar goede huishoudelijke spullen,
vraag ons gerust of we het op voorraad hebben of loop eens
binnen in de kerk, daar is het ‘Klaasmarkt winkeltje’ gedu-
rende de openingstijden van de kerk altijd open.

Voor meer informatie klaasmarktdukenburg@gmail.com




Over & Weer

Selhoorn & @K@m/ig'm

Ik mis mijn zusje

‘Ja, Eekhoorn, ik mis mijn zusje. Ik pak nog even wat spulle-
tjes en wat eten voor onderweg en dan ga ik en ik loop liever
— ook al is het ver — want vliegen durf ik niet.”

Eekhoorn kijkt naar Konijn. Ja, hij meent het echt!

“Ik moet nog even weg, maar je moet op me wachten,
want ik wil je uitzwaaien. Doe je dat echt?!”

Konijn belooft het.

Eekhoorn klimt razendsnel in de boom, die vlakbij het hol
staat, en springt dan van tak naar tak, van boom naar boom
en komt terecht bij de boom van Uil en roept zijn naam.

Uil, die met gesloten ogen op een tak zat na te denken,
opent één oog en vraagt: “Wat is er, Eekhoorn?”

En bij Eekhoorn buitelen de woorden over elkaar uit zijn
bekje over dat zijn vriendje uit het bos gepest wordt en nu
weg wil, en dat hij misschien nooit meer terugkomt en dat
de broers Das zo gemeen zijn en dat het een heel eind
lopen is naar het zusje van Konijn en dat hij nu al bijna
weggaat...

Uil begrijpt niet alles gelijk, maar hij begrijpt wel dat Eek-
hoorn erg overstuur is en dat er haast gemaakt moet
worden. “Stap op mijn rug, dan vlieg ik je naar Konijn toe.”
Eekhoorn stapt op en wordt gelijk een beetje kalmer.

“Uil, zou Konijn niet beter op jouw rug naar zijn familie kun-
nen meevliegen, want het is zo ver lopen? Maar dan moeten
we hem zo ver krijgen dat hij dat gaat durven.”

—

A B

Ze landen naast Konijn, die net uit zijn hol komt met zijn
rugzak op de rug, klaar om te vertrekken.

Eekhoorn loopt op Konijn af en omhelst hem. Dan zegt hij:
“Ik zal op je wachten en ik zal voor altijd jouw vriend zijn.
Maar wil je ook één ding voor mij doen? Maar het is wel
iets waar je moedig voor moet zijn, waar je lef voor moet
hebben!?”

“Voor jou wil ik alles doen, want jij bent klein, maar mijn
grootste vriend.”
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“Ga dan alsjeblieft op de rug van Uil vliegen naar jouw
zusje, want het is ver en gevaarlijk dat eind lopen.”

Konijn kijkt naar Eekhoorn en hij kijkt naar Uil, bang en
geschrokken. Hij wil zijn kop schudden, want dit is echt het
engste wat je kunt bedenken. Maar dan denkt hij aan zijn
belofte; hij zet zijn tanden op elkaar en slikt en zegt:

“Ik wil het proberen, maar ik vind het heel heel eng.

Uil spreekt hem kalm toe: “Ik ga hier rustig liggen en jij klimt
op mijn rug en als je lekker zit en je prettig voelt, ga jij je
goed vasthouden en ga ik een paar sprongetjes maken en
dan noemen we dat invliegen. Goed?”

Konijn knikt en Uil gaat liggen.
Konijn klimt op zijn rug, heel voorzichtig en angstig.
Maar even later roept hij: “Dat zit best lekker!”

Michele en Hetty

Hebreeuwse miniaturen D]'?VJ

Profaan

Anders dan het christelijke Pasen duurt het joodse Pesach
maar liefst een hele week. Toch kan het niet alle dagen
feest zijn. Na de eerste twee dagen met de bekende seder-
maaltijden (dit jaar op 1 en 2 april ‘'s avonds) breekt er een
periode aan die wel ‘de tussendagen’ genoemd wordt. Ook
het Loofhuttenfeest in de herfst kent zo’'n periode.

De Hebreeuwse term hiervoor is chol hamoéed. De Bijbel
kent deze uitdrukking als zodanig niet, maar los van elkaar
komen beide woorden wel voor. In het vooral in de Tora
veel gebruikte moéed (feest) klinkt door dat het op gezette
tijden plaatsvindt. Het heeft iets van een vaste afspraak
tussen God en volk om elkaar te ontmoeten. Het veel
zeldzamere chol betekent profaan, niet-heilig. Er zit iets
lekker tegenstrijdigs in chol hamoéed, ‘het profane van de
ontmoeting'’.

Overigens, zo heel gewoon zijn deze dagen nu natuurlijk
ook weer niet. Men mag bijvoorbeeld de hele week geen
chameets (iets dat zuurdesem bevat) eten, volgens het
voorschrift in Exodus 12:15. En na chol hamoéed komen er
nog twee dagen die in principe weer net zo heilig zijn als
de eerste twee.
Arian Verheij
Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Stadsklooster Mariken stopt

Het Nijmeegse Stadsklooster Mariken beéindigt per 31
maart haar activiteiten. Bedrijfseconomische redenen liggen
daaraan ten grondslag.

Zondag 29 maart om 10.00 uur is de laatste viering vanuit
het Stadsklooster in de Stevenskerk met als voorganger
Ekkehard Muth.

De Stadskerk in de Stevenskerk blijft wel een plek bieden
aan de bijzondere inspiratie en spiritualiteit van Stadskloos-
ter Mariken en de zondagsvieringen in de Stevenskerk
blijven bestaan.
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Veilige gemeente

Een tijdje geleden hebben we in Over & Weer aandacht
geschonken aan het project ‘Veilige Gemeente’. Een project
dat we samen met de PG Groesbeek en de PG Heumen
hebben opgezet. Resultaat van deze samenwerking is een
beleidsvisie over dit onderwerp, de aanstelling van twee
vertrouwenspersonen (Gerda Sollie en Thomas van Heerde
— aanspreekpunten voor gevallen van grensoverschrijdend
gedrag), 't kweken van bewustwording dat grensoverschrij-
dend gedrag een zaak is van ‘dichtbij, en VOG’s (Verklaring
omtrent gedrag) voor onze vrijwilligers. Ook werd voor de
drie protestantse gemeenten een gezamenlijke Gedragsco-
de (voor ons allemaal) ontwikkeld.

Wat het voorlaatste punt betreft, kan vermeld worden dat
er voor bijna alle vrijwilligers in onze gemeente een VOG

is verkregen. Nadat hier en daar uitleg is gegeven over de
inmiddels door de landelijke PKN verplicht gestelde VOG’s
heeft niemand daar principiéle bezwaren tegenin gebracht.
Gerda Sollie en Thomas van Heerde staan intussen al zo’n
2 Y3 jaar in hun functie als vertrouwenspersoon. Eind vorig
jaar waren ze op bezoek bij onze kerkenraadsvergadering
om nader kennis te maken met hun taak. Besloten werd
toen om in 2026 een bewustwordingsbijeenkomst voor de
gemeente te gaan organiseren. Plan is nu om dat in het
najaar tijdens een gemeenteavond te doen. Beide vertrou-
wenspersonen willen goed bereikbaar zijn. Vandaar dat hun
contactadres is opgenomen in Over & Weer (bij contactge-
gevens van de pastores).

Een en ander betreffende Veilige Gemeente zal niet meer
bij ieder van ons scherp op het netvlies staan. Maar om te
voorkomen dat het helemaal uit onze aandacht verdwijnt, is
het goed om via onder meer Over & Weer opnieuw hiervoor
de aandacht op te eisen. Vandaar dit stukje in Over & Weer
en vandaar de geplande gemeenteavond.

Dat wegzakken in onze memorie zal misschien nog het
meest spelen bij de vastgestelde Gedragscode.

Die verklaart hoe wij elkaar (zouden) moeten en willen beje-
genen. In aanleg is de code bedoeld voor de ambtsdragers,
voor vrijwilligers met een codrdinerende taak of sleutelpo-
sitie, beroepskrachten en gemeenteleden die namens het

kerkbestuur omgaan met personen in een kwetsbare positie.

Maar gelden die gedragsregels in wezen niet voor ons
allemaal? Want de kern: behandel een ander zoals je zelf
behandeld wilt worden.
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Gedragscode
Hieronder is de kern van de Gedragscode opgenomen:

* Respect

Toon respect voor elkaar, binnen en buiten onze kerken.
Benader elkaar zodanig dat niemands geestelijke en licha-
melijke integriteit wordt aangetast. Dat geldt zeker als het
kwetsbare personen betreft, bijvoorbeeld minderjarigen of
mensen in een afhankelijke positie, zoals in sommige pas-
torale of diaconale contacten. Wanneer er naast een relatie
in kerkelijk verband ook sprake is van een persoonlijke
relatie (familie, vriendschap), moet het duidelijk zijn wanneer
een medewerker in een bepaalde functie namens de kerk
optreedt en wanneer niet. Alle vormen van ongelijkwaardige
behandeling zijn ontoelaatbaar; zoals machtsmisbruik, pes-
ten, financiéle uitbuiting, discriminatie, racistisch of (seksu-
eel) intimiderend gedrag, gewelddadigheid, of het aanzetten
tot een van deze.

* Geheimhouding, omgang met gegevens

Ga zorgvuldig om met gegevens van anderen, ook in het
gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemid-
delen. Het doorgeven aan derden van persoonlijke, ook
medische en financiéle, gegevens mag alleen gebeuren met
grote zorgvuldigheid en met instemming van de betrokkene.
Je hebt de plicht tot geheimhouding van wat in vertrouwelijk-
heid is meegedeeld en van persoonlijke gegevens.

* Privacy

Respecteer ieders privéleven en treed daar niet verder in
dan functioneel noodzakelijk is, ook wat betreft persoonlij-
ke gegevens. Dat geldt ook in praktische zin voor ruimtes
zowel in onze gebouwen als elders, waar mensen zich om
privéredenen bevinden.

* Persoonlijke integriteit

Vermijd gedrag dat bij anderen gevoelens oproept van ge-
pest of buitengesloten worden, discriminatie of vernedering.
Ook agressief of gewelddadig gedrag wordt als ongepast
beschouwd.

* Lichamelijke integriteit

Je gaat geen ongelijkwaardige relaties aan. Vermijd licha-
melijke aanrakingen waarvan men kan verwachten dat
daardoor erotische of seksuele gevoelens kunnen worden
opgeroepen, of die als ongewenst worden ervaren. Wees
ook integer in je taalgebruik.

* Geld en bezittingen

Je gaat zorgvuldig en respectvol om met gebouwen en
bezittingen van de kerk en van anderen. Elke vorm van
belangenverstrengeling, met name ook op financieel terrein,
moet worden vermeden. Je gaat zorgvuldig te werk bij het
aannemen of doorgeven van giften.

* Onderlinge zorg

Zet je in om anderen te beschermen tegen elke vorm van
ongewenst gedrag. Bij het signaleren van grensoverschrij-
dend of ander ongewenst gedrag of bij twijfel over gedrag
van onszelf of een ander, moet dat met een van de vertrou-
wenspersonen of met het moderamen van de kerkenraad
worden besproken.”

Gerbrand Hoek, scriba
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Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77
of 06 - 163 003 28

e-mail: scriba.kr@pkn-nijmegen.nl

Kerkelijk bureau

Maranathakerk (zaal 4)

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen

Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)

e-mail: kerkelijkbureau@pkn-nijmegen.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: cvk@pkn-nijmegen.nl
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIUMEGEN
enningmeester@pkn-nijmegen.nl

Algemene adressen

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster.maranathakerk@pkn-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,

tel: (024) 354 1133 /06 - 413 613 27
hendrikjan.bosman@ pkn-nijmegen.nl

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’)

Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Renske Schoen-
maker, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 454 049 76

Kleine Bartholomeiiskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande, e-mail:
jeanette.vanderzande@pkn-nijmegen.nl
tel. 06-253 073 69

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14 of e-mail:
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Ook voor diaconale hulpvragen!
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Kopij voor Zondagsnieuws
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl
aanleveren op donderdag voor 12 uur

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a

ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl

website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Codrdinatie: prof. dr. em. M. Matthias

e-mail: mmatthias@pthu.nl

website: www.lutherszuidnederland.nl

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97

e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,

e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69

e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

Ron Visser

e-mail: info@stadskerknijmegen.nl
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- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 19 april aanleveren via:
overenweer@pkn-nijmegen.nl

Dit nummer verschijnt 5-8 mei.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
mail: kerkelijkbureau@pkn-nijmegen.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers:
Sabine Schols (vormgeving / redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:
NLO4 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2026
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* nr4-zondag 19 april
(verschijnt 5-8 mei)

* nr5-zondag 31 mei
(verschijnt 16-19 juni)



Verrassing
Mag ik de gelegenheid te baat nemen om jullie te
bedanken voor de aandacht voor mijn jubileum
van 50 jaar predikant? In ieder geval doe ik dat.
Het schriftlied van Hendrik Jan Bosman was pure
verrassing en het emotioneerde me.
De feestelijke vlaggetjes met al die spontane op-

merkingen hebben we thuis gezellig doorgenomen.
De preek die mijn benadering van theologische
vragen in een breder kader plaatste. Een woord van
onze voorzitter. Ik heb het allemaal van te voren niet
kunnen bedenken.

Jullie, de gemeente waar ik deel van uit maak,
bedank ik voor de goede jaren die ik mocht
ontvangen, en in het bijzonder ook voor het mee-
leven dat ik de laatste jaren heb ondervonden.

Vreugde

‘Het is nogal een zware dienst’, merkte
eens een gemeentelid in mijn eerste
gemeente op. Het ging over de dienst

op Goede Vrijdag. In het zogeheten
‘paastriduum’ volgen we liturgisch het
lijiden sterven en opstaan van Christus
en vieren we Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag op de achter-
eenvolgende dagen in de Stille Week. Zo
maken we ons klaar om met Pasen uitbundig
de Opstanding van Christus te vieren.

De zwaarte van de Goede Vrijdag voelde mijn gemeentelid
goed aan. En dat is precies de bedoeling. Het lijdensverhaal
loopt immers uit op het sterven van Jezus en dat is om
somber van te worden.

Als de lezingen op het punt van sterven zijn aangekomen,
wordt de Paaskaars gedoofd en dat mag gerust ‘zwaar’
worden genoemd. Als dan de dienst in de schemer zeer
ingetogen vervolgt, en we in stilte de kerk verlaten, dragen
we rouw met ons mee.

Dank!

Jan Waagmeester
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Met Pasen gedenken en vieren we dood en
opstanding van Christus en dat krijgen we op
deze manier zelf ook mee.

Ooit was er in de protestantse traditie alleen
op Goede Vrijdag dienst. De dag heet ‘Goed’
omdat de verzoening dan werd gevierd. En
daarbij hoorde ook vaak het avondmaal. Maar
het is toch wat vreemd om juist op Vrijdag het
avondmaal te vieren; zou dat niet op de dag voor
de kruisiging horen? Op de vooravond van de vrijdag
kwam Jezus toch bijeen om met Zijn leerlingen samen te
eten? En dat was dus donderdag.

Mede door ontwikkelingen in liturgisch denken zijn veel
protestantse kerken er toe over gegaan om niet alleen op
vrijdag te vieren, maar de hele reeks te volgen. Als je dat doet,
dan kom je dicht op het verhaal.
Wie de diepte van Goede Vrijdag in alle zwaarte met zich mee-
draagt, kan op Paasochtend de vreugde van de opstanding des
te sterker ervaren. Van harte aanbevolen.

Ds Wouter Slob



