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Geloven is gratis

‘Geloven is gratis’ dat klopt. Dat is iets wat we als kerken

graag uitdragen. Daarom is er geen entree voor een kerk-
dienst en krijgt u geen rekening na een huisbezoek. Maar
met geloof alleen kun je helaas geen rekeningen betalen.

Dat het geloof van een andere orde is en de waarde van alle
aardse schatten overstijgt, wil Jezus ons in zijn uitspraken
duidelijk maken. Ik moest allereerst denken aan de gelijke-
nis van de schat in de akker, waarin Jezus het koninkrijk van
God beschrijft als waardevoller dan alle schatten van de

De kerk zou natuurlijk, net als een bedrijf, een rekening
kunnen sturen voor alles wat ze doet. Reken uit wat een
huisbezoek kost, reken uit hoeveel een kerkdienst kost en
sla dit om over het aantal bezoekers en gaat u maar zo door
en plak overal bedragen aan vast.

De kerk zou ook tarieven kunnen opstellen voor doop,
huwelijksdienst en begrafenis. Ik hoorde ooit van zo’'n voor-
beeld — ik weet niet meer uit welk land - waar families krom
lagen om de 1000 euro aan de kerk te kunnen betalen om
S hun kind te laten dopen. Onze kerk wil

aarde: ———
Het is met het koninkrijk van W
o P

de hemel als met een schat die {
verborgen lag in een akker. lemand |
vond hem en verborg hem opnieuw |
en in zijn vreugde besloot hij alles
te verkopen wat hij had en die
akker te kopen. (Mattels 13:44)
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Het kost diegene die deze schat
vindt niet eens moeite om alles te
verkopen, omdat dat wat hij of zij in
de akker heeft gevonden veel meer
waard is dan al zijn bezittingen.
Van iemand die hiermee juist wél
moeite heeft, kennen we ook een
voorbeeld in de Bijbel. Een man
stelt Jezus de vraag wat hij nog
meer moet doen dan zich aan de
tien geboden te houden en Jezus
antwoordde hem:

‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan
naar huis, verkoop alles wat je
bezit en geef de opbrengst aan
de armen; dan zul je een schat in
de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
(Mattets 19,21)

Van deze man wordt verteld dat hij terneergeslagen afdruipt
omdat hij een rijke jongeman was. Jezus ziet het als zijn
taak deze schat, de boodschap van het koninkrijk van de
hemel, die verborgen ligt in de akker, voor ieder zichtbaar
en kenbaar te maken; dat is de kern van zijn boodschap.

De schat van het koninkrijk

is van een onschatbare waarde.
Een schat die we om niet,
gratis, mogen ontvangen.

De kerk die deze schat koestert en doorgeeft is tegelijk een
organisatie in deze wereld. De kerk heeft voor dit aardse
bestaan middelen nodig. Elke geloofsgemeenschap — hoe
spiritueel ook — staat voor de aardse en concrete vraag hoe
ze aan de benodigde middelen komt. Daarom ontvangen
alle leden aan het begin van een nieuw jaar een brief van
hun kerkelijke gemeente met het verzoek om bij te dragen
aan de middelen om het kerkzijn in deze tijd mogelijk te ma-
ken. Overigens, deze middelen bestaan niet alleen uit geld,
waar de actie ‘kerkbalans’ over gaat, maar evengoed uit de
inzet en tijd van mensen.

. . graag de schat van het geloof uitdelen
Him aan iedereen en daar geen financiéle

o drempel bij opwerpen.
Maar zo ontstaat het probleem: Hoe
zamel je geld in wanneer je tegelijker-
tijd je ‘producten’ gratis aanbiedt? Op
dit punt wordt de kerk ook een beetje
voor gek aangezien. We leven in een
zo door geld bepaalde samenleving
dat we denken dat wanneer iets gratis
is, het ook niets waard is. In dat licht
zouden we eigenlijk een stevige entree
moeten heffen voor onze diensten.
Toch willen we dit niet.

De oplossing zou kunnen zijn, zoals bij
verenigingen, alle leden een verplichte
jaarlijkse bijdrage te vragen en wie niet
betaalt wordt uitgeschreven. Maar een
vaste bijdrage houdt geen rekening
met de verschillen in draagkracht van
mensen. Jezus heeft daar duidelijk
aandacht voor. Hij zag een arme
weduwe twee muntjes in de offerkist
gooien en zei tegen zijn leerlingen:

‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offer-
kist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
want die hebben gegeven van hun overvioed, maar zij heeft
van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele
levensonderhoud.” (Marcus 12,43 v.)

Zouden wij dan mensen moeten uitschrijven omdat ze hun
bijdrage niet kunnen opbrengen? Dat kunnen en willen we
niet als kerk.

Wat dan wel? Er lijkt geen andere weg dan dat een ieder
gevraagd wordt om zelf na te gaan wat hij of zij kan bijdra-
gen, passend bij de eigen draagkracht.

Als predikant krijg ik regelmatig de vraag: “Hoe moet ik dan
mijn bijdrage bepalen?” Mensen zouden daarbij het liefst
een houvast willen hebben, een richtlijn, een regel. Die is er
niet. U zult in “vrijheid” uw bijdrage moeten bepalen, daarbij
luisterend naar uw geweten.

Voor wie niet veel heeft, is het meestal duidelijk wat hij of
zij kan geven. Voor wie meer heeft wordt deze vraag wat
lastiger te beantwoorden, omdat zij moeten kiezen waaraan
ze hun overvloed besteden; het zij zo.
Hierbij blijft dat we door God zijn geroepen in vrijheid onze
verantwoordelijkheid te nemen.

ds. Susanne Freytag
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Kerkdiensten

Zondag 25 febuari

Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. Rainer Wahl
Stevenskerk O.C.P.  10.00 uur ds. Pieter Endedijk
Studentenkerk 11.00 uur Nicole Schubert

1. Missionair werk: kliederkerk
2. PGN: onderhoud gebouwen

Collecte voor:

Zondag 3 maart

Maranathakerk 09.30 uur  ds. Conny van den Berg
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur lauden

Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. W.J.H. Boon
Studentenkerk 11.00 uur Lieke Noortman

Collecte voor: 1. Stichting Perplex

2. PGN

Zondag 10 maart

Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. Marieke Fernhout
Stevenskerk O.C.P.  10.00 uur dhr. Jan van Hooydonk
Studentenkerk 11.00 uur ds. Wouter Slob

Collecte voor: 1. Zending: Indonesié

2. PGN

Zondag 17 maart

Maranathakerk 09.30 uur  JIP
Stevenskerk O.C.P.  10.00 uur  lauden
Ev. Lutherse Gem.  14.00 uur  ds. Susanne Freytag /
ds. M. Luijk / ds. Richart Huijzer (HA)
Studentenkerk 11.00 uur viering
Collecte voor: 1. Werelddiaconaat: Oeganda
2. PGN

Zondag 24 maart

Ontmoetingskerk 10.30 uur oecum. viering met
Marije Klijnsma en pastor Els Geelen
Stevenskerk O.C.P.  10.00 uur ds. Wouter Slob

Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur diaken Theo van Driel

Studentenkerk 11.00 uur ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Wereldvrouwenhuis Mariam v. Nijmegen

2. PGN

Vieringen in de Stille Week

Witte Donderdag (28 maart)

20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Maranathakerk
Ev. Lutherse Gem.
Stevenskerk

ds. Wouter Slob (HA)
ds. Susanne Freytag (HA)
ds. Pieter Endedijk

Goede Vrijdag (29 maart)

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
15.00 uur

ds. Wouter Slob
diaken Theo van Driel
Jan van Hooydonk
Taizé groep

Bartholomeuskerk
Ev. Lutherse Gem.
Stevenskerk
Studentenkerk

Stille Zaterdag (30 maart)

21.30 uur
21.30 uur
21.30 uur

ds. Wouter Slob
ds. Richart Huijzer
ds. Marieke Fernhout

Ontmoetingskerk
Stevenskerk
Studentenkerk

1e Paasdag (zondag 31 maart)
10.00 uur  ds. Wouter Slob
09.30 uur  diaken Theo van Driel
Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. Machteld de Mik
Ev. Lutherse Gem.  10.00 uur  viering

Stevenskerk O.C.P.  10.00 uur pastor Ton Bun

Bartholomeuskerk
Maranathakerk

Collecte voor: 1.  Werelddiaconaat: Colombia
2. PGN: onderhoud gebouwen

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:
www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online
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Het fundament van je leven

In het magazine Petrus vertelt predikant Jeroen Jeroense
over de Grote Kerk in Elst (vlak boven Nijmegen), die
gebouwd is op de fundamenten van een oude Romeinse
tempel. Op deze plek is altijd geloofd, door mensen die
zochten naar troost en hoop.

‘Ik sta hier op een bijzondere plek. Onder deze kerkvloer
liggen de fundamenten van twee Romeinse tempels. Daar
waar nu op zondagmorgen het orgel klinkt, hebben ooit
Romeinse priesters offers gebracht. Of ze daarbij hebben
gezongen in de tempel? Dat weet ik niet. Misschien was
het wel heel erg stil. Ik ben best nieuwsgierig naar wat ze
geloofden, en hoe zij zin gaven aan hun leven.

Als ik bij deze fundamenten
ben, leg ik altijd even mijn
hand erop. Tweeduizend
jaar oud. Dat maakt me
bescheiden.

Duizenden jaren voor

mij hebben ook mensen
geloofd. Misschien in een
andere God, in een andere
taal. Eeuwenlang hebben
mensen volgens mij hetzelfde gezocht: troost en hoop.

Een Romeinse soldaat die angstig is voor de dood, een
koopman ver weg van zijn vrouw en kinderen in Rome.

En nu, in het heiligdom hierboven, zit misschien een

vrouw die angstig is voor een operatie, een soldaat die
uitgezonden wordt voor een buitenlandse missie steekt

een kaars aan. Troostzoekers, vroeger en nu.

Bijbelleesrooster -

Ik zoek troost en hoop in
het christendom. Het is een
taal waar ik me thuis voel.

Het geeft me woorden als

ik geen woorden heb. Het
geeft zin aan mijn leven. Aan
het eind van zijn leven was
mijn vader zwaar dement. ‘Wie
ben jij nou eigenlijk’, vroeg hij mij
een keer. En die vraag sneed door
mijn ziel. Ik voelde me heel alleen en
zocht toen troost bij God: overrompelende liefde die

mij wél kent.

Deze kerk is een plek waar iedereen van harte welkom is,
zoals ooit de Romeinse tempels dat waren. Maar vandaag
de dag lijkt het wel of veel mensen vinden dat de drempel
van de kerk te hoog is. Ze verstaan de symbolen en de taal
van de kerk niet langer.

Ik vind het mijn opdracht om verstaanbaar te spreken. Ook,
of juist, voor mensen buiten de kerk. De juiste taal spreken,
zodat ze zich hier weer thuis gaan voelen.

De fundamenten van de Romeinse tempel geven me een
open blik op God en op de mensen die God zoeken. Het is
een uitdaging om God niet alleen voor onszelf te houden,
klein en overzichtelijk. Hier is altijd geloofd. Niet altijd op
dezelfde manier. De God der eeuwen wordt al eeuwen
gezocht en gevonden. Wees welkom in dit bijzondere huis.’

ds. Jeroen Jeroense
Diaconaal predikant in Elst

dinsdag 20 februari Psalm 116
woensdag 21 februari Jeremia 17:1-18
donderdag 22 februari Jeremia 17:19-27
vrijdag 23 februari Psalm 27
zaterdag 24 februari 2 Petrus 1:1-11
zondag 25 februari 2 Petrus 1:12-21
maandag 26 februari Jeremia 18:1-12
dinsdag 27 februari Jeremia 18:13-23
woensdag 28 februari Psalm 51
donderdag 29 februari Jeremia 19:1-9
vrijdag 1 maart Jeremia 19:10-15
zaterdag 2 maart Psalm 19
zondag 3 maart Jeremia 26:1-9
maandag 4 maart Jeremia 26:10-19
dinsdag 5 maart Psalm 102:1-15
woensdag 6 maart Psalm 102:16-29
donderdag 7 maart 2 Petrus 2:1-10a
vrijdag 8 maart 2 Petrus 2:10b-22
zaterdag 9 maart Psalm 122
zondag 10 maart Jeremia 29:1-14
maandag 11 maart Jeremia 29:15-32
dinsdag 12 maart Johannes 6:1-15

woensdag 13 maart Johannes 6:16-29
donderdag 14 maart Johannes 6:30-40
vrijdag 15 maart Johannes 6:41-59
zaterdag 16 maart Johannes 6:60-71
zondag 17 maart Jeremia 31:27-40
maandag 18 maart Jeremia 32:1-15
dinsdag 19 maart Jeremia 32:16-25
woensdag 20 maart Jeremia 32:26-35
donderdag 21 maart Jeremia 32:36-44
vrijdag 22 maart Psalm 118:1-16
zaterdag 23 maart Psalm 118:17-29
zondag 24 maart Marcus 11:1-11
maandag 25 maart Psalm 2

dinsdag 26 maart Psalm 40
woensdag 27 maart Marcus 14:1-11
donderdag 28 maart Marcus 14:12-31
vrijdag 29 maart Marcus 14:32—-15:47
zaterdag 30 maart Jeremia 33:1-11
zondag 31 maart Marcus 16:1-8
maandag 1 april Marcus 16:9-20
dinsdag 2 april Jeremia 33:12-18
woensdag 3 april Jeremia 33:19-26
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GO en de Escape room

GO@PKN-Nijmegen.nl

Bent u er wel eens in geweest? Tegenwoordig zijn er allerlei
Escaperooms in ons land; ze worden gebruikt bij uitjes en
feestjes van de familie, bij vrijgezellendagen en zo meer. Je
zit opgesloten en moet naar buiten zien te komen. Meestal
werkt het het beste en het leukste als je met een kleine
groep bent. En dan is het een uitdaging: je moet elkaar niet
in de weg lopen en je kunt maar beter verschillende vaardig-
heden hebben anders ben je niet op tijd bij de laatste deur
of poort. Je moet puzzelen, omdenken, codes ontraadselen
en losse spulletjes ergens in passen of schuiven. Soms lijk
je helemaal niet verder te kunnen komen tot iemand ineens
het probleem van een andere kant bekijkt. Vorig jaar kreeg
ik dit uitje van en met mijn familie cadeau. We maakten twee
kleine groepjes en voor het eerst maakte ik dit gebeuren
mee. |k kan u verzekeren: het was enorm spannend! De an-
deren waren ervaren en doken overal op, op sleutels, cijfers,
loszittende elementen. Werkelijk, als ik alleen geweest was,
dan zou ik nooit op tijd de laatste deur bereikt hebben.

Terugkijkend overvielen me wel een paar vragen. Waarom
vinden we dit zo leuk? Niemand wil in een gevangenis zit-
ten, vastzitten in zijn of haar leven, geen uitweg meer zien.
Doen wij dit soort dingen om het idee te hebben dat het
leven ons niet leidt, maar dat wij er wel degelijk grip op heb-
ben als we maar slim, snel en creatief bezig zijn? Maar wij
zitten niet altijd in een film die goed afloopt. Als wij steeds
maar handig leven en ons best doen, kunnen er toch heel
veel momenten komen, die moeilijk zijn. En hoeveel mensen
zitten op dit moment niet vast in verdriet, gemis, honger,
armoe, problemen op het werk of in zichzelf?

De escaperoom kun je opvatten als een puzzel, die je moet
oplossen, maar in het leven kun je vastlopen en vrezen nooit
meer het licht te zien. Wat mogen we blij zijn! Want als ons
leven op het dwalen in een escaperoom lijkt, dan is er altijd
Eén, die de deur voor je open wil zetten.

Michéle van der Steenstraten

Eekhoorn en Konijn
In het vorige kerkblad schreef Pastoraat
Jan Feenstra over de boeken-

legger, die hij had ontworpen

en die onze kerk mag gebruiken voor pastorale doeleinden.
Geweldig dat hij zoiets moois heeft gemaakt! Wij laten graag
weten hoezeer deze toevoeging aan de bloemen, die vanuit
de kerk bezorgd worden bij gemeenteleden, die ziek zijn, het
moeilijk hebben of juist iets te vieren hebben, op prijs wordt
gesteld. En dan is er altijd Ati, die zorgt dat een bestemming
wordt gegeven aan de bloemen en de kaarten en die er vaak
een heel mooie tekst bijvoegt! Jan en Ati, bedankt!

Ons kerkblad is vaak een blad voor volwassenen, maar
soms staan er ook foto’s in van een kerstspel of een dienst
rond kikker. Voor de kleine kinderen wil ik voortaan ook iets
doen.

Aan mijn kleinkinderen vertelde ik altijd, voor ze gingen
slapen, een zelfverzonnen verhaal over Eekhoorn en Konijn.
Natuurlijk zijn er schrijvers, die al stapels onnavolgbare
dierenverhalen hebben geschreven. Toch wil ik een vervolg-
verhaal gaan maken op mijn manier, waarbij onder elk
verhaal een laag ligt, die ingaat op hoe mensen zich
verhouden en hoe zij met problemen omgaan.

Het eerste verhaal over Eekhoorn en Konijn is te lezen op
pagina 10. In dit verhaal kun je de vluchteling herkennen.

Mijn kleinkinderen mochten ook geregeld zelf een thema
aangeven waarover het moest gaan, iets dat hen bezighield.
Dat mag nu ook.
Stuur jouw voorstel maar naar de redactie. Ik ga de verhalen
maken en Hetty (van de prachtige kerstkaarten), maakt er
telkens een tekening bij.

Michéle van der Steenstraten
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Theaterweekend
Vrienden voor het leven JEUgdBJD ngeren
Het laatste weekend van januari vond in de Ontmoetingskerk
het jongerentheaterweekend plaats. In de voorstelling van
het theaterweekend werd af en aan gelopen met een oude,
versleten brancard. Maar het theaterweekend zelf is nog
steeds alive and kicking! Met alles bij elkaar zo’'n 60 jongeren
en medewerkers hadden we weer twee prachtige dagen,
waarin we het verhaal vormgaven van de vier vrienden
die hun verlamde vriend op een brancard voor Jezus laten
zakken.

Het werd een mooie voorstelling, waarin van allerlei kanten
werd gekeken naar wat vriendschap is en hoe ver dat gaat.
Maar het mooist waren, zoals altijd, misschien nog wel de
chaos, spanning en de lol van samen de kerk op zijn kop
zetten. Op de achterpagina van deze Over & Weer staat een
fotoverslag van dit bijzondere weekend.

Alle mensen die hebben meegeholpen, alle deelnemers, en
iedereen die de voorstelling kwam zien: hartelijk dank. En
aan iedereen die niet meedeed of kwam kijken: Volgend jaar
is er zeker een nieuwe kans!

Hendrik Jan Bosman
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In dit nog prille jaar vergaderde de Kleine Kerkenraad op 17
januari. In deze vergadering was er alle ruimte voor bespre-
king van onderwerpen die spelen binnen de zeven themati-
sche werkgroepen. Er wordt in de regel veel tijd ingeruimd
voor de werkgroepen, omdat we immers een werkgroe-
pen-kerkenraad hebben. Een kerkenraad waarvan bijna alle
leden een werkgroep vertegenwoordigen. Qua (beleids)
inhoud en qua uitvoering is er veel neergelegd bij deze
werkgroepen. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid.
Beleidsontwikkeling op hoofdlijnen en definitieve besluit-
vorming op essentiéle zaken vinden plaats in de Kerkenraad.
Hierna zal kort worden ingegaan op de belangrijkste onder-
werpen die de werkgroepen op 17 januari onder aandacht
brachten.

De werkgroep Liturgie & Eredienst bracht onder meer het
verschil in de bestaande ordes van dienst naar voren. Met
name de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk hanteren
een van elkaar verschillende orde van dienst. Hoewel de
vierplekken/secties steeds meer naar elkaar toegroeien,
behoeven de ordes van dienst in de verschillende kerken
niet hetzelfde te zijn. Er mag best ruimte zijn voor een stukje
‘gegroeide eigen’ identiteit — geen eenheidsworst dus. Zo is
de mening van de Kerkenraad.

Een ander belangrijk onderwerp van deze werkgroep was
de viering van kerkelijke feestdagen, vanaf 2025. Daar
moet je namelijk nu al over nadenken. Dit denkproces is op
dit moment nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar er
wordt aan gedacht om zowel de viering op Pinkster- als op
Paaszondag in één kerk te gaan houden (de ene viering in
kerk A, de andere in kerk B). De overige vieringen zouden in
2025 nog apart op de verschillende vierplekken gehouden
worden.

De werkgroep Beheer/College van Kerkrentmeesters bracht
de Actie Kerkbalans naar voren. Hier is bij de voorbereiding
van de Actie door een misverstand in de bestelling van het
benodigde materiaal (enveloppen, folder en toekennings-
formulier) helaas iets misgelopen. Daardoor moest er door
middel van een brief ‘gerepareerd’ worden. De hoop is

erop gevestigd, dat gemeenteleden het door het Landelijk
Dienstencentrum PKN (‘Utrecht’) toegestuurde toekennings-
formulier zullen invullen en niet inmiddels hebben wegge-
gooid...

Ook kwam aan de orde dat er een aantal nieuwe mensen
gezocht moet worden voor de organisatie van Kerkbalans
volgend jaar. Verschillende codrdinatoren stoppen er na zo-
veel jaren mee, wat uiteraard begrijpelijk is. Maar deze gaten
moeten wel worden opgevuld.

Dus, als u zich wilt inzetten om deze jaarlijkse klus mee
te helpen organiseren, meld u dan aan bij het CvK (zie
gegevens bij de algemene adressen in deze editie).

De werkgroep Pastoraat stelde aan de orde, dat gemeente-
leden niet zo gauw uit eigen beweging contact zoeken voor
een door hen toch wel gewenst bezoekje. Hier moet nu door
de pastores en pastorale medewerkers behoorlijk aan ge-
trokken worden, terwijl dat juist andersom zou moeten zijn.
Inmiddels is hierover in de vorige editie van Over & Weer
een stukje verschenen.

Blik op de Kerkenraad (57)

De werkgroep Inspiratie worstelt wat met het aangereikt krij-
gen van ideeén — én ook de uitvoering daarvan — voor het
maandelijkse, zogeheten ‘koffie-plus’ moment na de dienst.
Het was de bedoeling dat er vanuit de verschillende groepen
een keer een activiteit — indoor of outdoor — zou worden
ingebracht. Dit verloopt moeizaam. Overigens zijn er tot

en met juni van dit jaar gelukkig de nodige ideeén binnen-
gekomen. Het kan gaan om napraten over de preek of een
ander onderwerp, samen zingen, samen gaan wandelen, et
cetera. Ook vanuit de gemeente of andere groepen mogen
ideeén worden aangedragen.

Tot slot werd nog gesproken over de inhoud en organisatie
van de zogeheten ‘Kerkendag’ op zaterdag 16 maart. Dit is
een jaarlijkse discussiedag, met enkele liturgische momen-
ten, voor alle Kerkenraads- en werkgroepleden. En is zowel
bedoeld voor inhoudelijke verdieping, als ter versteviging
van het teamgevoel. Dit is de tweede keer dat zo’n dag
wordt gehouden.

Gerbrand Hoek, scriba
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: EEN GESPREK,
EEN WANDELING,
SAMEN UIT DE BIJBEL LEZEN
OF ER GEWOON EVEN ZIJN
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VIND U HET FIJN !
OM IETS VOOR EEN ANDER ‘
TE KUNNEN BETEKENEN? o

Neem dan contact op:
024 - 344 74 46
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Diaconale collecten

v

Tijdens veertigdagentijd zijn diverse diaconale collecten
bestemd voor projecten van Kerk in Actie.

25 februari: Kerk in Actie - Missionair werk

De kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s
en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen
leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-
zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken
samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale
kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende
bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen
bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen vieren en eten.
(kerkinactie.nl/collecterooster).

3 maart: Stichting Perplex (Nijmegen)

Perplex is een studentencafé in het hartje van Nijmegen,
waar iedereen welkom is. Het studentencafé wordt georga-
niseerd door een team van studenten vanuit een Bijbelse
visie. Perplex is een plek waar je altijd welkom bent, niks
moet, kan ontspannen en jezelf kan zijn. Waar je mag
ontvangen en mag genieten van het samen zijn met andere
studenten (perplexnijmegen.nl).

10 maart: Kerk in Actie - Zending (Indonesié¢)

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht func-
tioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken
op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in

het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een
diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een
alfabetiseringscursus of naailes, of een programma over
gezonde voeding (kerkinactie.nl/vrouwenindonesie).

17 maart: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Oeganda)

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg
voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder
door klimaatverandering. De Anglicaanse Kerk van Oe-
ganda leert boerinnen en boeren droogtebestendige zaden
gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, beter
samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerenge-
zinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
(kerkinactie.nl/boerinoeganda).

24 maart: Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

In Nijmegen leven, net als in de rest van Nederland, vrou-
wen zonder verblijfsvergunning die niet terug kunnen of
durven naar hun land van herkomst. Het kan gaan om
uitgeprocedeerde asielzoekers, of om migrantenvrouwen
die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning
hebben en bij niemand terecht kunnen. Het Wereldvrou-
wenhuis is een vrijwilligersorganisatie in Nijmegen die deze
vrouwen tijdelijk een thuis biedt om tot rust en op krachten te
komen, waarna begeleiding en training volgt om de vrouwen
weer op weg te helpen (wereldvrouwenhuis.nl).

Wereldsgebedsdag: viering op 3 maart

leder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed

de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich,
in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereld-
gebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd.

Gedurende 24 uur vinden in de hele wereld bijeenkomsten
plaats, waar dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde
schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre
oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan
worden daar al de eerste diensten gehouden.

Het kunstwerk voor de Wereldgebedsdag 2024
is gemaakt door Halima Aziz, een Palestijnse vrouw

Zondag 3 maart is er een viering in de Maranathakerk,
waarbij we aandacht schenken aan de Wereldgebedsdag.
Jarenlang was dit Vrouwen wereldgebedsdag...

De eerste vrijdag in maart werd er over de hele wereld een
gebedsdienst gehouden die door, voor en met vrouwen
plaatsvond.

De laatste paar jaar zijn ook mannen welkom, al is de voor-
bereiding en inhoud nog steeds in handen van vrouwen.
Bijzonder hierbij is dat vrouwen over de hele wereld op de-
zelfde dag samenkomen en bidden en zingen over de nood
in de wereld en elkaar te dragen en verdragen in liefde.

In Nijmegen hebben we besloten dit op zondag te vieren,
volgend op de oorspronkelijke vrijdag. De liturgie dit jaar
werd geschreven door een groep Palestijnse vrouwen uit
verschillende kerken als antwoord op de passage uit
Efeziérs 4: Ik smeek u .... Verdraag elkaar in liefde.

Ook zal er aandacht zijn voor ons lijden in deze 40 dagen
tijd.

Een mooie viering waarbij we bidden, zingen en stilstaan bij
Liefde en verdraagzaamheid over de hele wereld. Dit mogen
we doen met vrouwen, mannen en kinderen.

Tot zondag 3 maart in de Maranathakerk.

Groet, Ella Heusinkveld



Over & Weer

Nieuws vanuit de

vierplekken

Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de
pastores als u behoefte heeft aan
een pastoraal gesprek of als u
praktische hulp nodig heeft.
Voelt u niet bezwaard, daar zijn
onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

In de veertigdagentijd volgt de kinder-

nevendienst het project ‘Met Petrus op
weg naar Pasen’.

In de reguliere diensten zullen we het

in verband met onder andere vakantie,

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.kliinsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen kanselruil en een werkgroepdienst vaak

- Gerda Sollie: met gastvoorgangers doen.
solliegerda@gmail.com

- Thomas van Heerde: Op 25 februari gaat ds Rainer Wahl
vanheerdethomas@amail.com voor in de Ontmoetingskerk.

Op 3 maart gaat ds Conny van den

Mijn kerk ) Berg voor in de Maranathakerk.
A ﬁ Op 10 maart is er een kanselruil met
5 7 de studentenkerk. Ds Slob ruilt met ds

Fernhout; zij gaat deze zondag voor in
de Ontmoetingskerk.

& Ontdek schrijf bericht ) Op 17 maart is er een werkgroepdienst
verzorgd door de gespreksgroep JIP.
De dienst is in de Maranathakerk.
Wouter Slob

Bespreek de Preek

Op 24 maart wordt Palmpasen oecume-
nisch gevierd in de Ontmoetingskerk,
waarin o.a. onze kerkelijk werker Marije
Klijnsma zal voorgaan. Deze dienst
begint om 10.30 uur.

Aanstaande rondag ierelf komen aan de

tafel va

Onze eigen
PGN app is er!
Zoek in de Play Store

of App Store op
PGNijmegen

Bij de diensten Veertigdagentijd

Sobere maaltijden in de vastentijd
Zoals sommigen weten doen Nicoline
en ik aan vasten in de veertigdagen-
tijd. In het kader daarvan gebruiken wij
aan huis op de woensdagavonden een
sobere maaltijd. We eten dan alleen
brood (met eventueel een beetje boter)
en drinken thee. Aan onze tafel is ruimte
voor mogelijke andere belangstellen-
den.

Met een eenvoudige liturgie omlijsten
we de maaltijden, die vanaf 14 februari
om 17.50 uur beginnen en om 19.30 uur
zijn afgelopen (zodat mensen eventueel
nog naar een avondbezigheid kunnen
gaan).

Belangstellenden kunnen zich via een
mailtievmelden bij Wouter Slob (wouter.
slob@pkn-nijmegen.nl).

Mocht de toeloop te groot zijn voor onze
huiskamer, dan zoeken we een mede-
gasthuis.

Film Der Grosze Stille

Op de woensdag in de Stille Week kun-
nen we naam van de week aan den lijve
ervaren met het bekijken van de film
Der Grosze Stille (De grote stilte). Het

is een film over het karthuizerklooster
Grande Chartreuse, waarin niet
(nauwelijks) gesproken wordt.

Het gaat namelijk om een zwijgorde,
die de menselijke stem reserveert voor
de lofzang aan God.

Omdat stilte zo'n belangrijk thema is,
omdat het de Stille Week is, en omdat
de film lang duurt (169 minuten!) laten
we de ervaring op zichzelf staan en is er
geen nagesprek. Een uitzonderlijke film!

De vertoning is op woensdag 27 maart
in de Tuinzaal van de Ontmoetingkerk
en we beginnen om 19.30 uur.
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Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
De volgende ouderenmiddag dit jaar is
op donderdag 29 februari.

We mogen dan mevrouw Meriam Deen
ontvangen. Zij is verhalenvertelster en
maakt deel uit van Vertelkring Het Vijfde
Seizoen. Zij heeft al mooie verhalen bij
verschillende gelegenheden verteld,
ook heeft zij een middag verzorgd in de
Maranathakerk. Nu komt ze een keer bij
ons. Wat ze ons komt vertellen blijft nog
een verrassing??

Het zal een leuke middag worden en wij
nodigen u hierbij van harte uit om
aanwezig te zijn.

We starten om 14.00 uur met koffie/thee
en een traktatie en gaan dan luisteren
naar Meriam Deen.

Mocht u niet op eigen gelegenheid of
met het openbaar vervoer naar de kerk
kunnen komen, neem dan voor dinsdag
27 februari contact op met Trudy
Broekhuizen, tel. 3440067.

Vervoer wordt dan geregeld.

We hopen u allen te zien op donderdag
29 februari.
Met vriendelijke groet,
De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik bijeenkomst januari

In januari hebben we een bijzonder
gezellige bijeenkomst gehad. Na het
welkom heeft ds. Slob aan het begin
van dit nieuwe jaar met ons gebeden.

Voor de pauze deden we een bijbelquiz,
waarbij per tafel overlegd werd welk
antwoord juist zou zijn.

Terwijl het buffet werd klaargezet deden
we, passend bij traditionele Hollandse
winterkost een oud Hollands spel:

Pim-Pam-Pet, in de vorm van: “Roept u
maar”.

Er was een keur aan stamppoten:
boerenkool, hachee, hete bliksem,
hutspot en zuurkool. De meesten van
ons hadden een kleurrijk geheel op hun
bord en lieten het zich bijzonder goed
smaken. Het toetje, dat ons aangebo-
den werd door de fam. S, werd door
menigeen voor thuis bewaard.

De koks werden met applaus bedankt
en ontvingen een voorproefje op de
komende lente: een pot met veelbelo-
vende voorjaarsbloemen in knop.

Het is een welkome traditie geworden
om de eerste bijeenkomst in een nieuw
jaar te beginnen met een gezamenlijke
maaltijd.

Samenkomst februari

We hopen weer met velen samen te
komen op dinsdag 20 februari om
14.30 uur.

Dan zal onze medewerkster Marjet

de Haan aan de hand van beelden
vertellen over haar ervaringen op de
Bondekoschool in Oeganda waar ze in
2017 een drietal maanden als vrijwilliger
(leerkracht) meegewerkt heeft. Een
school waar kansarme kinderen goed
onderwijs krijgen. Ook wil zij u graag
vertellen over een Kerk in Actie project

dat zich richt op straatkinderen in Kam-
pala. In 2018 kon zij deelnemen aan een
reis van Kerk in Actie, waarin meerdere
projecten bezocht werden. Hieruit zal zij
vertellen over het bezoek aan Kara-
moja, een droog en arm gebied in het
Noorden van Oeganda van waaruit veel
kinderen in Kampala terecht komen om
te bedelen. Kerk in Actie ondersteunt
hierin meerdere programma’s.

Paasviering

Dit jaar hebben we een ‘vroege’ Pasen.
De PVD- viering is op dinsdag 26 maart
van half 3 tot ongeveer 5 uur.

Aan Pasen gaat de Lijdenstijd vooraf.
We kunnen geen Pasen vieren zonder
de aandacht voor Jezus’ lijden. In de
liturgie zullen we dan ook het lijlden en
sterven van Jezus gedenken met het
Heilig Avondmaal en hoopvol eindigen
met de viering van de Opgestane Heer.
Ds. Slob zal erbij zijn. Na de viering is
er een hapje en een drankje.

leder die dit leest is welkom; ook een
kennis van u zullen we hartelijk verwel-
komen, evenals belangstellenden uit
Landwijk.

We hopen, dat u aanwezig kunt zijn.

Namens alle medewerksters,

Addie Wanders:
telefoon: 024- 355 8471
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com
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_ Bvangelisch-Lutherse
- lGemeente Nijmegen

Bijzondere dienst

Zondag 17 maart zal ds. Richart Huijzer
worden verbonden aan zijn dienstwerk
als predikant-voorzitter van het
Classicaal College voor de Visitatie

van de classis Brabant-Limburg en

de Réunion Wallone.

Dit is een dienst van de classis en

onze gemeente. Vanwege bezoekers
uit andere gemeenten is deze dienst
verplaatst naar de middag om 14.00 uur.
Het wordt een feestelijke dienst waarin
ds. Marco Luijk, ds Richart Huijzer en
ds. Susanne Freytag voorgaan.

De kerncommissie van de Lutherse
gemeente in Nijmegen

Eten voor lichaam en ziel
Zaterdagmiddag 23 maart om 12.30 uur
nodigen we u uit in de Lutherse kerk
voor een lentelunch met wilde kruiden.
Vier keer per jaar gaan we proeven en
leren over wat er zo maar in onze omge-
ving groeit en bloeit. Oog hebben voor
wat de goede schepping ons schenkt

De lente is een seizoen van ontkiemen.
We vieren de lente door een reis te
maken met al onze zintuigen. Tijdens
deze lunch komen gerechten en hapjes
met wilde lentekruiden op tafel. We
krijgen extra uitleg bij wat deze wilde
kruiden ons te bieden hebben.

Het proeven van wilde kruiden wordt af-
gewisseld met verhalen uit verschillende
culturen en religies over de lente.

We staan ook stil bij onze verhouding
met de natuur om ons heen, al het
goede dat ons daarin wordt
geschonken.

Voor deze geheel verzorgde Wilde
Kruiden Lentelunch met informatie en
verhalen vragen we een bijdrage van
€ 15 (mensen met een laag inkomen
betalen € 7,50).

Aanmelden kan door een mail te sturen:
aanmelden@Iuthersekerknijmegen.nl
Geef daarbij ook aan met hoeveel
personen jullie komen.

Yvonne Schmidt

Dialoogtafels

Het eerstvolgende dialooggesprek is op
woensdag 13 maart 19.30 — 21.30 uur.
De Dialoogtafel is een uitnodiging om
samen met elkaar in gesprek te gaan
over bepaalde onderwerpen. Bij deze
begeleide groepsgesprekken delen we
ervaringen en luisteren we naar elkaar.
Het thema voor deze bijeenkomst wordt
nader bekend gemaakt.

Toegang is gratis en iedereen is
welkom!

Stadsklooster Mariken in Nijmegen
nodigt uit voor een grote Oosterhuis-
lieddag op zaterdag 6 april.

Rondom de eerste sterfdag van Ooster-
huis zingen wij zijn liederen waarin hij
taal en vergezichten aanreikt die veel
mensen hun spiritualiteit op een ver-
nieuwende manier doet beleven. En we
staan stil bij wat hij daardoor betekend
heeft voor de vernieuwingsbeweging in
de kerken.

Met het in Oosterhuis gespecialiseer-
de koor en orkest(!) van Stadskloos-
ter Mariken en met het koor van alle
deelnemers wordt het vooral een dag
vol muziek. Tussen het zingen door zal
Marc van Dijk, biograaf van Oosterhuis
en schrijver van het boek: De paus van
Amsterdam, korte impressies geven
van de mens Huub Oosterhuis en zijn
spiritualiteit.

We sluiten de dag af met een gezongen
viering om Oosterhuis te herdenken en
om zijn oeuvre verder uit te dragen.

wanneer: zaterdag 6 april van
10.00-16.30 uur

waar: Stadsklooster Mariken
(Goede Herder Kerk, Fanfarestraat 57)
kosten: € 25,- inclusief lunch, koffie,
thee, borrel

aanmelding: tot 27 maart via
lieddag@stadskloostermariken.nl

of via het inschrijfformulier op de
website

meer info:_stadskloostermariken.nl

Ruimte voor rouw

Tijd heelt geen wonden.

Tijd leert je leven met verdriet.
En wachten zeer geduldig

tot je weer schoonheid ziet

en tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn in je ziel

dat ze die zere plekken

kunnen overgroeien.

Ruimte voor rouw is een groep

die is bedoeld voor ieder die een
dierbare verloren is aan de dood.
Het is een vaste groep van maxi-
maal 8 deelnemers. We komen om
de week samen op donderdag en
hebben 6 bijeenkomsten met elkaar.
Er zijn verschillende thema'’s waarin
we ervaringen delen en bemoe-
diging zoeken met bijvoorbeeld
muziek en gedichten.

Als u iemand verloren hebt, bent u
van harte uitgenodigd mee te doen.

Wanneer: op de donderdagen
21 maart, 4 en 18 april,

16 en 30 mei en 13 juni

Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Waar: Ontmoetingskerk
(Meijhorst 7033, Nijmegen)

De rouwgroep wordt geleid door
pastor Joska van der Meer (Paro-
chie Heilige Drie-eenheid Nijmegen)
pastor Marije Klijnsma (Protestant-
se Gemeente Nijmegen/Landwijk)

Voor aanmelding en/of vragen over
de groep of over uw deelname,
kunt u contact opnemen met joska.
vandermeer@ontmoetingskerk.net
en tel. 06 - 515 173 80
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl
en tel. 06 - 190 474 40

Met vriendelijke groet,

Joska van der Meer en
Marije Klijnsma
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Elke tweede zondag van de maand
om 19.30 uur wordt in de Petrus-
kerk (Schependomlaan 85) een
cantate van J.S. Bach uitgevoerd.
Met solisten, koor en orkest.

Het slotkoraal wordt vooraf
ingestudeerd, zodat iedereen dat
kan meezingen. Ad de Keyzer
verduidelijkt de betekenis van de
cantate voor ons in deze tijd.
ledereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 10 maart: BWV 13 Meine Seufzer, meine Trédnen
Bach noemde deze cantate een “concerto da chiesa” en
dat komt ook tot uitdrukking in de intieme bezetting ervan,
waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor twee blokflui-
ten en een oboe da caccia. Het centrale thema is dat Gods
verlossing op zich laat wachten — maar dat Hij ons troosten
zal in ons verdriet.

De cantate opent met een smartelijke klaagzang van de
tenor, waarin de begeleiding prachtig wordt ingekleurd door
de donkere toon van de oboe da caccia. Dan volgt een
smeekbede van de alt in haar recitatief dat uitloopt in een
brede coloratuur op “flehen” (smeken). En daarop antwoor-
den de koor-alten met een groot koraal, uitvoerig omspeeld
door alle strijkers plus continuo.

Het tweede deel van de cantate begint met een zorgelijk
recitatief van de sopraan. Vervolgens zingt de bas een
lange, diep-sombere aria vol van “erbarmlich Weinen”, met
steeds weer nieuwe dissonanten buitengewoon expressief
door Bach getoonzet voor de blokfluiten en continuo in de
begeleiding.

Pas in het samen gezongen slotkoraal klinkt het vertrouwen
door dat alles uiteindelijk toch goed zal komen.

Hebreeuwse miniaturen D]bw

Potifar

Tijdens een bijeenkomst van bijbelaars ging het over de
vrouw van Potifar. U kent het verhaal uit Genesis 39. De
vrouw van Potifar ziet Jozef, denkt: lekker ding, en wil hem
bij zich in bed. Om hem moverende redenen heeft Jozef
daar geen zin in en hij maakt dat hij wegkomt. Toch belandt
hij in het gevang.

De vrouw van Potifar staat er hier niet zo mooi op, daar
is eigenlijk iedereen het wel over eens. Wat ze doet valt
moeilijk goed te praten. Maar is het dan te verklaren?

Misschien wel, suggereerde een deelnemend bijbelaar.

Potifar zelf wordt in het Hebreeuws omschreven als

een saries van de farao. Doorgaans wordt dat woord in
Genesis 39:1 vertaald met hoveling. Maar in het boek
Ester (bijv. 1:10) vinden we hetzelfde woord in vertaling
terug als eunuch. Als Potifar nu eens ook een eunuch
was? In dat geval zouden we de actie van zijn echtgenote
kunnen verklaren uit onvervuld verlangen.

Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Bachcantate in de Petruskerk

10

Selhoorn & @K@m/ig'm

Eekhoorn zat op een hoge tak van zijn boom op zijn gemak
aan een eikeltje te knabbelen, toen hij de struiken plotseling
hoorde ritselen. Niks bijzonders. Vos zou wel weer op zoek
zijn naar iets lekkers. Toch klonk het geritsel anders dan
normaal.

Eekhoorn leunde voorover en keek naar beneden.
Hé, wat was dat?!

Een bruinig dier kwam uit de struiken tevoorschijn.
Eekhoorn sprong naar een lagere tak en riep:

“Hé daar! Wie ben jij?”

Het dier schrok en wilde snel terug in de struiken kruipen,
maar Eekhoorn riep snel: “Wees maar niet bang, ik zal je

niks doen, hoor, maar ik heb nog nooit zoiets als jou gezien.
Ik ben Eekhoorn en wie ben jij?”
“Ik ben Konijn.”

Eekhoorn sprong naar een nog lagere tak en begon nieuws-
gierig allemaal vragen te stellen. Wat droeg Konijn daar bij
zich en waar kwam hij vandaan en waar ging hij naartoe en
wie waren zijn vrienden? Ja, het was best vermoeiend wat
Eekhoorn allemaal van Konijn wilde weten, dus Konijn
vroeg of hij er even bij mocht gaan zitten en zijn rugzak
neerleggen.

En hij vertelde... hij had heel ver gelopen van het grote veld
waar hij woonde. Het was er steeds gevaarlijker geworden
met honden, die hem wilden pakken en mensen met heel
grote machines, die je zo plat konden rijden en ijzeren din-
gen waarin je poot vast kon komen te zitten.

Hij had zoveel mogelijk spulleties meegenomen; meer kon
hij niet dragen, maar wat was hij moe! “Is het hier veilig?”
vroeg Konijn. “Als het hier veilig is , zou ik hier wel willen
wonen. Zou dat mogen?”

Wordt vervolgd.
Michéle en Hetty
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Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28

e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen

Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)

e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans

Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIUMEGEN

Algemene adressen

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Koster: Willem van Tilburg,

tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl
Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad
Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,

tel: (024) 354 1133 /06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op ‘zaalbeheer’)
Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)
Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Annelotte de
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeliiskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande

e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekening van CvK
(zie hiernaast) o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal centrum ‘de Haard’
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Let op: de Haard is tot 1 maart geopend,
daarna verhuist de diaconie naar de
Maranathakerk.

Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker
Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theodoor52@live.nl

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a

ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79

ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freyta lutherszuidnederland.nl

Pro Persona
mw. Stefien Jansen
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 131 606 83

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97

e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,

mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69

e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama
ds. Berber Overdijk / Daniélla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen
mw. Diny Schotanus

e-mail: info@stadskerknijmegen.nl
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- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 10 maart aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Dit nummer verschijnt 28/29 maart.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers: Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen
(redactie), Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:
NLO4 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2024
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* nr3-zondag 10 maart

* nr4-zondag 14 april

* nr5-zondag 2 juni

* nr6-zondag 14 juli

* nr7-zondag 1 september

* nr 8 -zondag 6 oktober

* nr9-zondag 10 november
* nr 10 - zondag 15 december
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Op de foto’s ziet u een impressie van het

jongerentheaterweekend, het laatste weekend

van januari in de Ontmoetingskerk.
Op pagina 4 leest u een verslag.

Klokgelui

Op één van de laatste vragen uit de serie,

had ik geen antwoord: “Is er een bepaald
aantal keer dat de klok slaat tijdens het

Onze Vader?”

Zelfs de reden waarom er gebeierd wordt,

zou ik niet precies weten. In de preek vertel-
de ik dat het waarschijnlijk ooit was ontstaan
om het belang van het gebed te onderstrepen,
en dat er later misschien verklaringen bij waren
gezocht. Zoals bij meer (kerkelijke) gebruiken het
geval is.

Overigens doet dat niets af aan de diepte en de betekenis
van deze gebruiken. |k zou zeggen: integendeel. Juist omdat
het niet per se bedacht is, wordt het gekoesterd als iets wat
ons wordt meegegeven.

Interessant genoeg waren er verschillende mensen die bij de
uitgang wel wisten waarom de klok werd geluid: omdat ze de
gebeden van de gemeente op de klanken van de bel omhoog
werden gevoerd. Of zodat mensen buiten dan wisten op welk
moment het Onze Vader werd gebeden. Omdat we het Onze
Vader niet alleen voor onszelf maar met en voor ‘mensen in de
hele wereld’ bidden. Of om het naderende einde van de dienst
aan te kondigen. Verschillende verklaringen dus, en daarmee
eigenlijk een illustratie dat kerkelijke gebruiken een betekenis-
volle diepgang kunnen krijgen.

\

0

EiE B
e ——— — —
, C

Dat staat of valt wel bij het geheugen van
mensen. Hoe hebben ze het meegekregen,
wat hebben ze gehoord, en hoe hebben
ze dat in hun hart gesloten? Want bij de
betekenissen gaat het niet zomaar om een
bedoeling ‘van ooit,” bedacht door vroegere
generaties; het gaat veeleer om een betekenis
die mensen zelf naleven en mee-ervaren.
Waar we als ‘mooie gedachte’ steun aan hebben.
En daarom onthouden.

Te vrezen is dat dit geheugen onder druk staat. Ooit werd er
dagelijks aan tafel uit de Bijbel gelezen, en volgden kinderen
jarenlang catechisatie. Ik weet niet of iedereen daar geweldig
goede herinneringen aan heeft, maar het bracht wel de nodige
kennis bij. Kennis die lang kan bijblijven.

Op een PVD-middag die ik onlangs bezocht werd een Bijbel-
quizje gedaan, die ik nog in de tas had toen ik bij Wil van
Laarhoven aan bed kwam. Ik heb de vragen aan haar
voorgelegd: ze slaagde met vlag en wimpel!

En ze vond het geen probleem dat ik de gemeente daarvan
bericht zou doen. Bij deze!

Ds Wouter Slob



