
 
 

                                                     Ontmoetingskerk 

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur open 

voor een kopje koffie of thee en een praatje.  

Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-11.30 uur bent u welkom om de 

kerk in te lopen en even op het Luisterbankje te komen zitten voor een 

praatje, een kaarsje of even samen stil te zijn. Je vindt er altijd een luisterend 

oor. Op 17 februari is er i.v.m. carnaval geen Luisterbankje.  

Ontmoetingscafé: iedere vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.30 uur in de 

Tuinkamer koffie met wat lekkers en een gezellige activiteit. Vanaf 10.30 uur 

is er vers gemaakte soep en brood.  

 

Maranathakerk 17 feb. 14.30 
Ab Wanders, voor velen van u een bekende, zal over de Stevenskerk 

vertellen, een gezichtsbepalend en historisch monument van Nijmegen.  

Hij gidst er al meer dan 25 jaar met veel plezier.  

Het zal een 'rondleiding' door de kerk worden met beeld en verhaal.  

We hopen velen te ontmoeten, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Voor nadere informatie: Addie Wanders, telefoon 024-3558471. E-mail: 

abaddiewanders@glazenkamp.net   

 

Op Aswoensdag 18 februari start de digitale 40-dagenretraite van de 

Jezuïeten. Een dagelijkse gebedsmail helpt om rust te vinden, ballast los te 

laten, ruimte te maken voor Gods aanwezigheid in je leven. Gratis, eenvoudig 

te volgen en bedoeld voor iedereen die Pasen bewuster wil beleven. 

Aanmelden: www.40dagenretraite.org 

Maranathakerk, 18 feb. 20.00

Passen kerk, geloof en God in je leven? Hoe dan? In deze groep worden onder 

leiding van pastor Joska van der Meer en dominee Wouter Slob vragen, 

twijfels, verwachtingen, vreugdes en meer gedeeld. 

 

                                                                 Ontmoetingskerk  

Zoals eerder gemeld zal Maarten Noordzij voor herstel  langdurend afwezig 

zijn. Gelukkig hebben we iemand gevonden die zijn functie graag 

(tijdelijk) m.i.v. 1 februari wil overnemen. Van harte welkom Bertine 

Spooren. 

Ontmoetingskerk, 24 feb. 12.00

We lezen en bespreken de bijbelpassage die de komende kerkdienst aan bod 

zal komen. Je hebt alleen brood en een bijbel nodig. Voor thee en koffie 

wordt gezorgd. 

 

Ontmoetingskerk, 25 feb. 14.00 

Op woensdag 18 februari begint met Aswoensdag de veertigdagentijd . Een 

periode van bezinning op het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus. 

  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46 

www.pkn-nijmegen.nl 

 
ds. Wouter Slob 

 
Hendrik Jan Bosman 

  
Anja Smit 

  
Bart van Opstal 

  
Arjan Mulder 

  
Ruud Koopman 

  
uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar …………... 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

bestemd voor Zorg voor gevangenen in 

Nederland. 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN, onderhoud gebouwen. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

mailto:abaddiewanders@glazenkamp.net
http://www.40dagenretraite.org/


 
 

Pastor Els Geelen organiseert in deze tijd vier bezinningsmomenten in de 

Ontmoetingskerk, gebaseerd op de lezingen van deze periode. De 

bijeenkomsten duren maximaal 90 minuten en kunnen afzonderlijk worden 

bijgewoond.  

De data zijn: woensdag 25 februari om 14.00 uur, woensdag 4 maart om 

19.30 uur, woensdag 11 maart om 14.00 uur, woensdag 18 maart om 19.30 

uur. Koffie en thee staan klaar; maar een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Aanmelden is niet nodig, wel prettig. Meer 

informatie: e.geelen@h3eenheid.nl   

 

Ontmoetingskerk, 25 feb. 20.00

Een hongerdoek is een doek met een afbeelding die in de Katholieke kerken 

wordt gebruikt in de vastentijd/veertigdagentijd. Vorig jaar hebben we in de 

veertigdagentijd met een groep een eigen hongerdoek geschilderd.  

Dit jaar willen we hier in de veertigdagentijd een vervolg aan geven. in twee 

avonden zullen we het doek onder de loep nemen en met elkaar in gesprek 

gaan over de betekenis. Missen er dingen? Willen we iets veranderen? Hoe 

kan het doek inspiratie geven voor een serie kerkdiensten? En dan gaan we er 

ook praktisch weer mee aan de slag. Iedereen is van harte welkom. Het 

maakt niet uit of je vorig jaar meegedaan hebt of niet. Een frisse kijk is juist 

ook mooi. Het hongerdoek zal in de veertigdagentijd 2027 gebruikt worden 

als leidraad en inspiratie van de protestantse kerkdiensten. Data: 25 februari 

en 19 maart om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Begeleiding: Wouter Slob 

en Marije Klijnsma. Opgave: fijn als je laat weten dat je meedoet: 

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

Op 15 maart van 12.30 - 14.30 uur is er vanaf de Pastoor Rabouplein (voor de 

Cenakelkerk) weer de kruiswegwandeling. Kruiswegen zijn een serie 

verbeeldingen van de kruisweg van Jezus. De lijdensweg die Jezus heeft 

moeten gaan. Ze helpen ons om ons daarin te kunnen inleven. Je kunt de 

Bijbelteksten lezen en erover nadenken, maar het is anders als je zelf in 

beweging komt. De route is ongeveer 5 kilometer. 

Iedereen is welkom. Het is fijn als u even laat weten dat u meeloopt: 

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl  

 

Waar gaat het nu precies over met dat geloof? Is God een man met een 

baard? En Jezus iemand die altijd aardig was, of nog is? En wat betekent de 

Heilige Geest? Vragen die ons kunnen helpen om nader met het christelijk 

geloof in aanraking te komen. Om er mee kennis te maken, of misschien wel 

te verdiepen. Wie geïnteresseerd is kan zich aansluiten bij een gespreksgroep 

die in het voorjaar van start gaat. Meer informatie is te vinden op de website 

van de PGN. Vanaf 2 maart, leiding Wouter Slob en Marije Klijnsma: 

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / 0619047440  

  
U kunt eenvoudig geven 

via de PGN app, 

verkrijgbaar in de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

 

  
Via de QR code kunt u eenvoudig en 

anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

 

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

  
Ds. Wouter Slob              06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma      06 - 19 047 440 

  
Bartholomeuskerk 

15 februari 10.00 ds. Marieke Fernhout 

 

Maranathakerk  

22 februari   9.30 ds. Wouter Slob, HA 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 
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 Ontmoetingskerk 

Oud:  Keren wij ons stil tot God 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Intredelied: Lied 119a: 1 en 4  
 

                    

Oud:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 die trouw is tot in eeuwigheid. 

Oud:  Die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

              
 
Vg.:  De Heer zij met u 
Allen:  ook met u zij de Heer 
 
Aansteken van de Coventry-kaars 
 
Vg.:  Roepen wij de Heer aan om ontferming over  
 de nood van de wereld 
Allen: want Gods barmhartigheid neemt geen einde 
 

Lied 788: 1 en 3 
 

 

Zingen:  Lied 162: 1, 3 en 6  
 

  Genesis 3: 1 – 24 
 
Acclamatie: Lied 339a  
 

Zingen:  Lied: 517: 1, 2 en 5 
 
 
 
 
 

 

 
Acclamatie: Lied 368c 
 
Stil gebed 

Onze Vader  

Onze Vader in de hemel,  

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen,  

laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons van het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid.  

Amen.  

 
  

 

Slotlied: Lied: 870: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

De genade van onze Heer Jezus Christus 
En de liefde van God 

En de gemeenschap van de Heilige Geest 

Is met ons allen 

 

Amen. 
 

 

 


