
 
 

Maranathakerk, 23 nov. 9.30

De paarse kleur is een teken van rouw en inkeer. 

Rondom het doopvont staan 14 kaarsen en deze zijn omringt door hedra als 

teken van Gods trouw, immers ook door de dood heen laat hij niet los wat zijn 

hand begon. 

In de schikking staan witte bloemen en grassen. De grassen zijn het beeld van 

vergankelijkheid en de witte bloemen voor puurheid, hoop en het eeuwig 

leven. In het midden staat één kaars zonder naam en die staat voor hen, die 

niet genoemd zijn. Dit alles verbonden met paarse en witte linten aan de 

paaskaars en zo is de cirkel van het leven weer rond. 

Bartholomeuskerk, 23 nov. 10.00

Op zondagochtend 23 november is er om 10 uur een dienst in de kleine 

Bartholomeuskerk. U kunt dan levensmiddelen inleveren in de kerk in Beek. Op 

zaterdag 22 november tussen 11 en 17 uur en na de dienst op zondag  kunt u 

de levensmiddelen ook naar de Oude Gracht 4 in Beek brengen.  

Deze levensmiddelen ontvangen we graag: Groente en fruit in blik/pot, Soep in 

pak/ blik/ zak (ook vega), Rijst/ macaroni/ pasta/ aardappelpuree, 

maaltijdsauzen en mixen, Olijfolie, Broodbeleg (jam, pindakaas, hagelslag ed.), 

koffie/ thee, houdbare zuivelproducten (melk ed.), kaas (uitsluitend vacuüm 

verpakt), vis/ vlees in blik of pot. Alles minstens 12 weken houdbaar!!!  

Ook heel welkom:, wasmiddel, tandenborstel en/tandpasta. 

Wij rekenen op u en alvast bedankt!   Liesbeth van den Hof. 

 

Op 25 november gaan we vanuit de Ontmoetingskerk naar Kampen om te 

bidden om het kerkasiel daar gaande te houden. Het bidden daar is van 16.00 

tot 18.00 uur. We vertrekken om 14.00 uur uit Nijmegen. Kerkasiel is een 

eeuwenoude traditie waarbij kerken bescherming bieden aan mensen die 

vervolgd worden of dreigen te worden uitgezet. Het is bijzonder en 

indrukwekkend om daar te komen en even een klein onderdeel te zijn van die 

groep die hen ondersteunt. Zie voor meer info www.kerkasielkampen.nl. 

Mocht je je willen aansluiten bij ons, mail dan naar veralenglet@gmail.com. 

 

    Ontmoetingskerk 27 nov.  

                                                                           14.00 uur 

Op donderdag 27 november om 14.00 uur gaan we weer onder leiding van Ella 

Heusinkveld een kerststukje maken. Voor het groen en een bakje met oase 

wordt gezorgd en er is hulp aanwezig. Ella zal ons begeleiden, zodat alle 

deelnemers een mooi kerststukje mee naar huis kunnen nemen.  

De middag wordt afgesloten met een kerstverhaal door verhalenvertelster 

Meriam Deen. Tot 27 november. De dames van de Vrouwendienst 

 

Ontmoetingskerk 

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur open 

voor een kopje koffie of thee en een praatje.  

Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-11.30 uur bent u welkom om de 

kerk in te lopen voor het Luisterbankje. 

Ontmoetingscafé: iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de 

Tuinkamer.  

  
De diaconale collecte in de diensten 

zijn vandaag bestemd voor Pastoraat, 

Nederland – Pastoraat bij rouw en 

gedachtenis. 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en 

de kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 

 

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20 

Ontmoetingskerk  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46

  
Maranathakerk 

30-11  9:30 Ds. Wouter Slob, HA 

Ontmoetingskerk 

 7-12  9:30 Ds. Wouter Slob, en 

werkgroep. Communicatie. 

http://www.kerkasielkampen.nl/
mailto:veralenglet@gmail.com


 

Voorganger: ds Wouter Slob; ouderling: Michèle van der 
Steenstraten; diaken: Roelf Groenhuis; organist: Hannelore vd 
Woude; m.m.v. de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij; lector: Margreeth 
Vogelezang; techniek: Jeroen Cortjens, Edward Bosma 
 

Welkom en mededelingen  
 
A: Keren wij ons stil tot God 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Antifoon: 711d cantorij 
     Psalm 98: 1 cantorij, 2 allen,  
     herhaling Antifoon  
 
Openingswoorden                      
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader,  
 de Zoon en de Heilige Geest 
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
Gebed van toenadering 
   
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
Groet   
V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
Aansteken Coventry-kaars 

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen                     
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:    Lied 452 : 1 cantorij, 2, 3 allen 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Gebed van de zondag 
 
Zingen:    Lied 460 : 1 cantorij, 4, 5, 6 allen  
 
Schriftlezing: Mattheüs 5 : 1-12a 
 
acclamatie:  Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
Verkondiging 

 
Cantorij: Groter dan ons hart, refrein allen:

 

Dienst der gedachtenis  
Inleiding – de kaarsenaanstekers komen naar voren  

cantorij zingt de acclamatie voor: 

 

Noemen der namen overledenen afgelopen kerkelijk jaar.  

Een nabestaande of ambtsdrager steekt de kaars aan.  

Na het noemen van vijf namen zingen we de acclamatie.  
En na de slotwoorden nog een laatste keer. 
 
Gedicht  
 
Waxinelichtjes aansteken  
 
Zingen:    Lied 730 : 1, 2, 3  
 
Gebed, voorbeden  
acclamatie:  Lied 368j “Heer, hoor ons bidden” 

stil gebed 

gezamenlijk  Onze Vader (tekst uit NBV21) 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat Uw naam geheiligd worden,  
 laat Uw koninkrijk komen,  
 laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
 Vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
 En breng ons niet in beproeving,  
 maar red ons van het kwaad.  
 Want aan U behoort het koningschap,  
 de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 
Diaconale mededelingen, collectes en orgelspel  
 
Zingen:   Ga maar gerust   
 
Uitzending en Zegen, driemaal gezongen Amen 

Orde van dienst 
Maranathakerk, 23 november 

2025 Gedachteniszondag 


