
 
 

Het Thema is: “op weg……Hoop van Vrede” 
De liturgische kleur is paars, roze schijnt er doorheen, het licht van Pasen. Ook nog 
steeds de tijd van versobering, stilte en inkeer.  
Symbolen:  
De Bol: die staat voor de aarde. Het Kruis: komend uit de bol, de lijdensweg, die 
Jezus zal gaan. De bol wordt groener. 
Een groene V-vorm in het midden een tulp. De V voor Vrede. 
De Tulp: een teken van gebed door z’n vorm, gevouwen handen. 
Licht: Iedere week dooft er 1 licht, dit weekend nog 2 lichten brandend. 
Klimop verbind de bol, het kruis en de symbolen. 
Klimop teken van Gods Trouw aan de mensen. 
 

Maranathakerk, 11 mrt, 10.30

Na de dienst, die verzorgd wordt door JIP. 
De meeste Kerk Plus-activiteiten sluiten direct aan op de dienst; het kopje koffie of 
thee neemt u mee. Zondag 7 april is Kerk Plus een Emmaüswandeling na de dienst 
in de Maranathakerk. Een overzicht en meer informatie over deze activiteiten leest 
u op de app, de website, de nieuwsbrief of in Over en Weer. 

Ontmoetingskerk, 14 mrt, 19.30

Je bent welkom vanaf 19:30uur, dan staat er koffie en thee voor je klaar! 

Om 19:45 uur starten we met het mediatieve gedeelte: aan de hand van teksten, 

muziek en inspiratie uit verschillende religies en culturen.  

De bijeenkomst is gericht op verdieping en bezinning, om daarna weer met frisser 

gemoed de wereld in te kunnen gaan. We zien je graag! 

 

Ontmoetingskerk, 15 mrt, 16.00

Vind je zingen leuk om mee te repeteren voor Pasen! We repeteren 3x en je zingt 
dan natuurlijk Paaszaterdag mee in de Paasviering om 18.00 uur. Kom je ook? 
 

Ontmoetingskerk, 18 mrt, 20.00

Bij de synode over de toekomst van de Rooms-katholieke kerk in het najaar 2023 in 
Rome was oecumene één van de gespreksonderwerpen. Er is een verzoek van de 
bisschoppen om gedachten over dit onderwerp als input voor de vervolgsynode 
najaar 2024 in te sturen. Een goede aanleiding om als protestanten en katholieken 

weer in gesprek te gaan over wat oecumene voor ons betekent en info te krijgen 
over hoe er wereldwijd over dit onderwerp nagedacht wordt. Aanwezig zijn ds. 
Wouter Slob, pastor Els Geelen, kerkelijk werker Marije Klijnsma en pastor Joska van 

der Meer. 

Ontmoetingskerk, 19 mrt, 12.00

Wij nodigen u van harte uit om één keer per maand met ons te lunchen. De 
eerstvolgende keer is dinsdag 19 maart van 12.00 uur tot uiterlijk 13.30 uur. 
Iedereen is welkom om aan te schuiven. Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. 
Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. 

We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen. En 
we gebruiken daarvoor de methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke 
lezing of lezing met het hart. Deze manier van lezen werd in de eerste eeuwen van 
het Christendom beoefend door de woestijnvaders en -moeders en is later verder 
ontwikkeld in de kloosters. Het is niet zozeer gericht op het vergaren van kennis, 
maar meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst. 
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De bloemen uit deze dienst gaan met 

een hartelijke groet van de gemeente 

naar een familie die wel een steuntje van 

ons nodig heeft. 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor Kerk in Actie: 

Zending, Indonesië – sterke vrouwen in 

de kerk. 

De tweede collecte is voor de PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

 



 
 

                                 dinsdag 19 maart 18.00 

Voor betrokkenen bij de kleine Bartholomeuskerk in Beek (gemeenteleden van 
Landwijk, bezoekers Taizevieringen en pelgrimswandelaars): op dinsdag 19 maart 
van 18 tot 20 uur ben je hartelijk welkom om samen te eten bij Paul en Els van 
Woerkom en onder leiding van Marije Klijnsma te praten over het thema 
Pelgrimage. Introducees zijn ook welkom. Aantal deelnemers : 5-15, inloop vanaf 
17.30 uur, kosten € 3. Graag voor 17 maart aanmelden bij 
jvanderzande8@upcmail.nl, je ontvangt dan het adres. 
Ook voor de rest van het jaar zijn al data gepland: 22 mei, 27 augustus, 16 oktober 

en 17 december. Zet ze alvast in je agenda of meld je aan voor onze maillijst. 

We hopen je te zien, hartelijke groet, Marije, Paul, Ina en Jeanette 
 

Ontmoetingskerk, 21 mrt, 19.30

Deze vastenperiode wil pastor Els Geelen graag een aanbod doen om samen met u 
zich te verdiepen in een bijbelverhaal. Zij neemt u mee naar de tijd van het verhaal 
en we verplaatsen ons in de personages die een rol hebben in het Bijbelverhaal. Het 
is laagdrempelig en we zitten in een kring op een stoel. De bijeenkomsten duren 
hooguit anderhalf uur. Fijn als er vooraf een berichtje komt dat u meedoet 
op e.geelen@h3eenheid.nl. 

Huis van Compassie, 22 mrt, 19.30

U bent van harte welkom in het Huis van Compassie, Vlietstraat 20B. Dan wordt de 
film" De acht bergen“ naar het boek van Paulo Cognetti gedraaid. Een indringend 
verhaal over vriendschap tussen de stadse jongen Pieter en Bruno een jongen uit de 
Italiaanse Alpen. Een klassiek verhaal over een levenslange zoektocht naar 
geluk.Koffie en thee staan klaar.  In de pauze is er een drankje. De kosten zijn 7 euro 
of naar draagkracht kracht. De filmcommissie: Kees Waardenburg, Lauke Nijssen en 
Ineke Stoffels.  

De werkgroep Inspiratie wil inventariseren hoeveel belangstelling er is voor  
deelname aan de Nacht van de Vluchteling 2024 op zaterdag/zondag 15/16 juni. U 
kunt 10, 20 of 40 km lopen. Voor wie 10 km te ver is, is deze afstand eenvoudig op 
te splitsen in 2 keer 5 km, met een wisseling bij Moeke aan de Lentse Plas. Wilt u 
meedoen, stuur dan een mail naar inspiratie@pkn-nijmegen.nl.  

 

Meer dan een miljoen mensen in Nederland leven in armoede. De Voedselbank kan 
de vraag nauwelijks aan. Jij kunt in actie komen! Door het inzamelen van lang 
houdbare producten wordt de Voedselbank enorm geholpen.  Kerk in Actie heeft 
een hippe duurzame gratis tas beschikbaar, waarin je de producten naar de kerk 
kunt brengen. Bestel de gratis tas via: kerkinactie.nl/tas   

De armoede in ons land groeit: een miljoen Nederlanders leeft onder de 
armoedegrens. Een groeiend aantal kinderen gaat met een lege maag naar school. 
Vanuit 172 lokale voedselbanken en met 13.000 onbetaalde vrijwilligers helpt de 
Voedselbank wekelijks zo'n 120.000 mensen, waarvan een derde kind is. Gezinnen, 
die gebruik maken van de Voedselbank zouden anders niet genoeg te eten hebben. 
Producten die de Voedselbank dringend nodig heeft:  

Zonnebloemolie of Olijfolie, volkorenpasta, couscous, groenteconserven, houdbare 
halfvolle melk, soep in blik of pak/zak, vis in blik, havermout, zilvervliesrijst, koffie 
en/of thee. Voor informatie Rian Boorsma  

 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

 

  
Maranathakerk 

17-03 9:30  JIP i.s.m. ds. Wouter 

  Slob 

Ontmoetingskerk 

24-03   10:30 Oecum. Viering Marije

  Klijnsma en RK pastor 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 

  
Kopij kunt u vóór 10 maart /14 april per 

e-mail insturen aan 

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 
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Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Intredelied: Lied 819 

                      

Oud:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw is tot in eeuwigheid 

Oud:  die niet loslaat het werk van zijn handen 

 
              

Eeuwige, 

Als wij bestaan voor U 

als U ons hoort en ziet 

deze mensen, wij allen die hier zijn samengekomen 

die U roepen: wie bent U, waar bent U,  

die we noemen Eeuwige, Levende –  

als U ons hebt gemaakt 

zoals U licht hebt gemaakt 

zoals U nacht hebt gemaakt, aarde, deze dag –  

wees dan in en om ons heen 

en zegen ons met uw licht. 

Zo bidden wij in de naam van die ene mens,  

onze metgezel Jezus Messias, 

Amen.  

Zingen:  Lied 561 : 1, 4 en 5 

Aandacht voor de kinderen die naar de nevendienst gaan. 
Kinderlied: Met vallen en opstaan: 4  

 

   

Vg: De Heer zij met u. 
Allen: Ook met u zij de Heer. 

: Matteus 14: 13 - 21 

Zingen:  Lied 383: 1, 2 en 3 

: Matteus 15: 29 - 39  

Zingen:  Lied 383: 4 en 5 

 

Zingen:  Lied 390  

De Remonstrantse 
geloofsbelijdenis van 2006) 

Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden 

in de zekerheid van wat wij belijden, 

maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken 

wordt; dat wij onze bestemming niet vinden in 

onverschilligheid en hebzucht, maar in wakkerheid en 

verbondenheid met al wat leeft; 

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en 

wat we hebben, maar door wat oneindig groter is dan wij 

kunnen bevatten. 

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest die al wat 

mensen scheidt te boven gaat en hen bezielt tot wat heilig 

is en goed, opdat zij, zingend en zwijgend, 

biddend en handelend, God eren en dienen. 

 

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, 

het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. 

Hij had de mensen lief en werd gekruisigd maar leeft, zijn 

eigen dood en die van ons voorbij. 

Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed 

en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij. 

Wij geloven in God, de Eeuwige, die ondoorgronde liefde 

is, de grond van het bestaan, die ons de weg van vrijheid 

en gerechtigheid wijst en ons wenkt naar een toekomst 

van vrede. 

 

Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar als wij zijn, 

geroepen worden om met Christus en allen die geloven 

verbonden, kerk te zijn in het teken van de hoop. 

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, 

in een goddelijk geduld dat tijd schenkt om te leven en te 

sterven en om op te staan, in het koninkrijk dat is en 

komen zal, waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen. 

Aan God zij de lof en de eer in tijd en eeuwigheid. 

Amen.  

acclamatie: Lied 368d (na elke voorbede steekt de 
ambtsdrager van dienst een waxinelichtje aan) 

Onze Vader (NBV21) 

  

Slotlied: Lied 993 

gevolgd door driemaal gezongen Amen 


