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Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

  

Cantorij: Lied 614 

Allen: Psalm 139: 1 en 11 

Cantorij: Lied 614 

                      

Oud:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw is tot in eeuwigheid. 

Oud:  die niet loslaat het werk van zijn handen 

 
              

Oud: Wij danken U voor het feest van Pasen. 

      Over deze hele wereld wordt vandaag gevierd  

      dat uw graf leeg is. 

     Mensen roepen elkaar toe:  

Allen: de Heer is werkelijk opgestaan! 

Oud:  Het leven is aan het licht gebracht, 

      de dood heeft niet het laatste woord. 

      Wij mogen samen het feest van Pasen vieren,  

      de opstanding van Jezus die ondanks de  

      ondergang van de dood,  

      een nieuwe dageraad geworden is voor alle  

      tijden.  

Allen: Moge Hij tot leven komen in ons en in heel  

      onze gemeenschap.  

 Amen. 

Cantorij:  This joyful Eastertide 

Zingen:  Lied 604: 1 

Aandacht voor de kinderen die naar de nevendienst 
gaan.  

   

 Jesaja 25: 6 - 9 

Cantorij:  “Kondigt het aan” 

: Johannes 20: 1 - 18  

Zingen:  Lied 631 “Tussen waken, tussen dromen” 

   1 (cantorij) 3 en 4 (allen)  

 

Cantorij: “Christus is waarlijk verrezen” 

Zingen:  Lied 642: 1, 2 (allen), 3, 4 (cantorij) en 8 (allen)   

acclamatie: Lied 368f 

(na elke voorbede steekt de ambtsdrager van dienst een 
waxinelichtje aan) 

Onze Vader (NBV21) 

  

Slotlied: Lied 634 

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

----------- 

Pasen is het feest van de Opstanding. De Steen is 

weggerold: Jezus is waarlijk opgestaan! 

De symbolische kleur is wit. De kleuren van de bloemen 

zijn wit, geel  en groen. 

De aarde, gevisualiseerd door de bol, staat in bloei! 

Rondom de bol staan 7 lichten. 

7 is het Heilige getal. 3 en 4: 3 staat voor Vader, Zoon en 

Heilige Geest en 4 staat voor alle windstreken Noord, 

Oost, Zuid, West, voor heel de aarde, voor iedereen !!!! De 

Paastuin staat in bloei: Nieuw Leven! 

Alles verbonden met Klimop, blijft altijd groen, Gods 
trouw aan mensen. 

 
  

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke 
groet van de gemeente naar ……………. 


